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PASTORALE NOODWACHT: 
T: 06‐190 17 292
Spoedeisende pastorale zaken, zoals
ziekenzalving en melding uitvaart

Eucharistisch centrum
H. Calixtusbasiliek

Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
Parochiesecretariaat

Francis Poelhuis, Angela Röeling
Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
T: 0544‐46 46 63
E: secretariaat@paulus‐ludger.nl

Openingstijden:
ma t/m do 9:00 uur t/m 12:00 uur.

Pastorale team
H. de Jong, pastoor

E: h.dejong@paulus‐ludger.nl
T: 06 ‐123 79 793

C. Peters, diaken, tot 1‐1‐2024
E: c.peters@paulus‐ludger.nl 
T: 06 ‐510 36 579

C. Roetgerink, pastoraal werkster 
E: c.roetgerink@paulus‐ludger.nl
T: 06 ‐207 39 564

Ondersteuning pastorale team
S. Meijerink, catechetisch assistent

s.meijerink@paulus‐ludger.nl
Parochiebestuur‐DB

Pastoor H. de Jong, voorzitter
Jos Rosendaal, vice‐voorzitter

E: vice‐voorzitter@paulus‐ludger.nl
Johannes Hoekstra, secretaris

E: secretaris@paulus‐ludger.nl
Ton de Vries, penningmeester

E: penningmeester@paulus‐ludger.nl
Ben Bomers, personeel en vrijwilligers

E: personeel@paulus‐ludger.nl
Gerard Bartels, begraafplaatsen

E: begraafplaatsen@paulus‐ludger.nl
Betsy Hummelink‐Hulshof, geloofs  ge meen ‐
schappen

E: gemeenschappen@paulus‐ludger.nl
William Klein Zeggelink, geloofsgemeen‐
schappen

E: w.klein.zeggelink@paulus‐ludger.nl
Vincent Stapelbroek, communicatie

E: communicatie@paulus‐ludger.nl
Ondersteuning parochiebestuur

Henk Bos, herbestemmingen
E: henkbosrekken2@gmail.com

Marc Hummelink, gebouwen
E: gebouwen@paulus‐ludger.nl

Pastor Dave fonds
Bank: NL70 RABO 0374 0055 75

Parochiebestuur o.v.v. Pastor Dave
Parochiële Caritas Instelling

NL 32 RABO 0336 1608 36
Vertrouwenspersoon

Hans Goorhuis, 06‐22930809
E: hansgoorhuis@gmail.com

ANBI status
De parochie bezit een ANBI status. De 
verplichte ANBI gegevens zijn in te zien op 
https://anbi.rkcn.nl/publicaties/UTR37406.

Redactie blad
Luuk Kouijzer, coördinator
E: redactie@paulus‐ludger.nl
Diaken Cor Peters 
Berry Brockötter
Vincent Stapelbroek

Redactie nieuwsbrief
Gerard Bartels, coördinator
E: nieuwsbrief@paulus‐ludger.nl
Diaken Cor Peters
Berry Brockötter
Vincent Stapelbroek

Beheer website
Luuk Kouijzer, coördinator
E: webmaster@paulus‐ludger.nl
Gerard Bartels
Vincent Stapelbroek

Internet
www.paulus‐ludger.nl
facebook.com/HHpaulusludger

Volgende nummer
Het volgende nummer verschijnt 5 februari 
2024. De uiterste inleverdatum voor kopij is 
19 januari 2024. Het volgende nummer omvat 
de periode 12 februari tot en met 28 april 
2024.

Bezorging
Heeft u vragen of opmerkingen omtrent de 
bezorging van de Verbinding? Wilt u het 
parochieblad ontvangen? Neem contact op 
met het secretariaat van uw locatie. 

Omslagfoto
Bron: https://www.uhdpaper.com/2022/09/
christmas‐nativity‐of‐jesus‐4k‐5640h.html

Van de redactie
Voor u ligt alweer het laatste nummer van 
2023. Het jaar is weer omgevlogen. Dit 
“Kerstnummer”, eigenlijk alweer uitgave 
nummer 1 van 2024, bevat hoopvolle en 
treurigstemmende artikelen. 
Eigenlijk net zoals het leven kan zijn. Om 
maar met de laatste categorie artikelen te 
beginnen: er is en wordt afscheid genomen. 
Van afscheid nemen worden de mensen 
meestal niet vrolijk. Een bekende uitspraak 
van Edmond Haraucourt daarover: “Partir, 
cést mourir un peut” ofwel “vertrekken, dat 
is een beetje sterven” geeft dat ook treffend 
weer. En of het nu gaat om mensen die je 
waardeert of om een kerkgebouw waarmee 
je je verbonden voelt, afscheidnemen kan 
intens zijn al naar gelang je betrokkenheid. 
Daarom is goed afscheidnemen belangrijk. 
Het artikel over de viering waarmee de Chris‐
tus Koningkerk in Lievelde aan de eredienst 
is ontrokken is daarvan een bewijs, maar 
verwijst ook naar “geen afscheid maar een 
nieuwe begin”. Hopelijk wordt dat meer dan 

waar. Musie Sium vertrekt na een korte be‐
noeming als diaconaal assistent uit onze pa‐
rochie. Je leest over hem op pagina 5.
Ook diaken Cor Peters heeft helaas zijn ver‐
trek aangekondigd. Toeval of niet, hij komt 
in een mooi  interview ruim aan het woord 
en ook elders veel in beeld. 
Gelukkig is er ook goed nieuws. De advent 
kondigt Kerstmis aan, ons meest aanspre‐
kende kerkelijke feest. Waarom wij de ge‐
boorte van Christus vieren zo vlak na de zon‐
newende en anderen begin januari: de 
achtergrond daarvan vind je in het artikel 
“Kerst”. En uiteraard komen kerstactivitei‐
ten veelvuldig aanbod bij de diverse locaties.
Meer hoopvol nieuws: het bouwteam dat 
de missionaire parochie in beeld moet bren‐
gen laat van zich horen. Van volgelingen van 
Jezus wordt eigenlijk wat meer verwacht 
dan één uurtje per week naar de kerk. Dat 
en nog veel meer vindt u in deze uitgave 
waarin met veel inzet getracht heeft om u 
te informeren en te inspireren in woord en 
beeld.
Namens de redactie: veel leesplezier.
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Licht en Vrede

Een tekst schrijven, nog ruim voordat advent 
begint, die ons wil inspireren op weg naar 
kerstmis lukt mij niet zonder passende ach‐
tergrondmuziek. Het wordt Musik zum Ad‐

vent van J.S. Bach met o.a.“Il Siciliano” en de‐
len uit het “Weihnachtsoratorium”. Verstillende 
muziek, die mijn gedachten wat ordenen. Ad‐
vent, een tijd van voorbereiding op de komst 
van Jezus Christus in onze wereld, zijn ge‐
boorte. Elk jaar opnieuw herinneren en ge‐
denken we dat God mens wordt. Daar mag 
je wel wat tijd voor nemen om iets te gaan 
beseffen van dit groots gebeuren. Die won‐
derlijke zwangerschap van Maria en de weg 
die ze moet gaan voordat haar Kind geboren 
kan worden. Jezus moet het Kind genoemd 
worden, zo heeft de boodschapper van God 
laten weten. Jezus, de Redder van de wereld.
Er gaat een groot licht op in de donkere we‐
reld en duistere mensenharten. Licht en don‐
ker, liefde en haat, oorlog en vrede…. Een 
verlangen om Gods licht, liefde en vrede te 
laten overwinnen.

Een verlangen naar nieuw leven, een ande‐
re manier van leven en samenleven. Een le‐
ven waar iets van God voelbaar en zichtbaar 
wordt. Ieder mens verlangt naar een leven in 
licht en harmonie, zodat je tot recht kunt ko‐
men, de mens mag worden die jij ten diep‐
ste bent. Geven wij elkaar de ruimte die no‐
dig is om zo uit te groeien? Laten wij elkaar 
in het volle licht staan, of verdringen we men‐
sen naar de rand van duisternis?
Er heerst op dit moment op veel plaatsen 
oorlog en geweld. Ik denk het eerst aan Oek‐
raïne en Rusland, Israël en Gaza, maar ook al 
die brandhaarden van ellende die het nieuws 
niet meer halen. Mensen lijden, vinden de 
dood in een strijd om…?! 

“De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan. 
Laten wij ons dus daarom ontdoen van de 
praktijken van de duisternis en ons omgor‐
den met wapens van licht”. (Rom. 13, 11ev) 

Paulus nodigt je uit om je te wapenen met 
het Licht. Om lichtdrager te worden. Op een 
andere plek in de Bijbel geeft hij meer de‐
tails. Het is een licht van waarheid, recht‐
vaardigheid, geloof en bevrijding. Deze vier 
eigenschappen van het licht, dat je in je draagt, 
scheppen vrede. Vrede in jezelf én vrede in 
de wereld. Ik neem me voor in de vier ad‐
ventsweken telkens een thema’s te overden‐
ken. Week na week groeit zo het licht op de 
adventskrans. Het groen van de krans is te‐
ken van hoop, dat het Licht van de kerstnacht, 
de duisternis in onze harten en wereld over‐
winnen zal. Neen, dat gaat niet vanzelf. U en 
ik, wij worden opgeroepen onder een laag 
van angst, woede, duisternis, wanhoop of 
wrok vandaan te komen. Zoek het licht in je‐
zelf en in de wereld en wees een licht van 
vrede. Dat waar je geraakt wordt kan er ac‐
tie komen om je in te zetten voor waarheid, 
rechtvaardigheid, geloof en bevrijding. Dat 
lijkt misschien groots en moeilijk. Begin klein, 
in je eigen omgeving van gezin, werk, sport 
of kerk. God is de Levensbron. De mens Zijn 
beeld en gelijkenis. Wees je dat bewust in de 
ontmoeting met een ander. Dan kan kerst‐
mis echt een feest van vrede zijn. En wat 
hoop en bid ik vurig dat het wapengekletter 
wereldwijd zal staken, omwille van vrede op 
aarde.

Jaarwisseling
Tegelijk zijn we ook op weg naar de jaarwis‐
seling. Oud‐ nieuwjaar hebben voor mij al‐
tijd iets weemoedigs. Een terugkijken wat is 
geweest, wat niet zo lukte of goed ging tus‐
sen mij en anderen. Maar ook kunnen terug‐

zien op mooie momenten van hoop en licht, 
in mijn persoonlijk leven en het pastorale 
werk. In onze parochie is er in 2023 weer 
veel werk verzet door vrijwilligers en colle‐
ga’s om te bouwen aan de toekomst van kerk 
en geloven in de Oost Achterhoek. Een ver‐
anderingsproces dat nog niet klaar is. Ker‐
ken gaan sluiten en de gebouwen vinden een 
herbestemming. Geloven in de God van Lief‐
de en Vrede gaat verder. Het is aan ieder van 
ons om daar niet te bescheiden in te zijn. Het 
Kind in de kribbe kijkt ons aan en vraagt ons 
om zijn levenswerk voort te zetten. We noe‐
men dat de missionaire opdracht.
Een nieuwe jaar 2024 ligt voor ons. We we‐
ten niet wat het brengen zal. Ieder van ons 
heeft verlangens of misschien wel goede 
voornemens. Voor mij persoonlijk breekt een 
nieuwe fase in mijn leven aan. Per 1‐1‐2024 
verlaat ik het pastorale team, omdat ik met 
emeritaat, pensioen, ga.
Dat zal best wennen worden. Ik kan terug‐
zien op ruim 26 jaar intensief pastoraal werk 
in allerlei teams en settingen. Dat heeft niet 
alleen veel van me gevraagd, maar ook mijn 
leven verrijkt. Het afscheid nemen valt sa‐
men met een andere woonplek in de Liemers, 
de geboortestreek van Agnes en mij. 

Van harte wens ik u/jou, mede namens mijn 
collega’s, een zalig en vredevol kerstfeest toe. 
Voor het nieuwe jaar veel heil en zegen.

Diaken Cor Peters
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Op zaterdag 7 oktober vond de jaarlijkse vergadering over het be‐
leid van het parochiebestuur en het pastorale team plaats, de zoge‐
naamde "Heidag". Begin 2023 is het nieuwe bestuurlijk Beleids‐ en 
Gebouwenplan van onze parochie ‘Vele gaven, één Geest, vele le‐
den, één lichaam’ vastgesteld voor de jaren 2023‐ 2027. 
Het is belangrijk om als bestuur én pastoraal team samen op te trek‐
ken en van tijd tot tijd te kijken of onze horloges nog gelijk lopen.

Tijdens deze vergadering werden de jaarplannen van de portefeuil‐
lehouders besproken. Elk bestuurslid bracht een kort verslag uit met 
betrekking tot zijn/haar eigen aandachtsgebied. Centraal stonden 
steeds de vragen: 
• Wat is de doelstelling?
• Wat is de afgelopen periode wel of niet gelukt?
Maar nog belangrijker is: Wat zijn de haalbare beleidsvoornemens 
voor het komende werkjaar 2024?

De volgende aandachtspunten c.q. bijzonderheden voortkomende 
uit de evaluaties zijn deze dag besproken:
• Een eerste overleg met de besturen, dirigenten en organisten van 

onze parochiële kerkkoren over de toekomst, kijkend naar de ver‐
schillende mogelijkheden en/of samenwerking.

• Voornemens: Het beheer van de financiën zal centraal georgani‐
seerd worden. Ook zal kostenbesparing in de toekomst een steeds 
groter item zijn. 

• De herbestemming van de gebouwen: Aan het eind van de be‐
leidsperiode in 2027 zullen inclusief het Eucharistisch centrum in 
onze parochie hooguit 3 á 4 kerklocaties over blijven.

Aandachtspunten voortkomende uit de evaluatie van het pastorale 
jaarplan:
• Het plan is overschaduwd door het komende vertrek van diaken 

Cor Peters. Het is voor het pastorale team nu al een hele taak om 
invulling te geven aan het kernprogramma: o.a. vieringen en het 
toedienen van de sacramenten, huisbezoeken, uitvaarten. 

• Er wordt gedacht om meer te centraliseren: zieken/ontmoetings‐
ochtenden.

• De toekomst ligt in een missionaire kerk. Binnen onze parochie 
is een bouwgroep “Missionaire parochie” opgestart. Centraal is 
de vraag: Hoe kunnen we in deze tijd samen kerk zijn? 
Een missionaire parochie is een verwelkomende parochie: men‐
sen uitnodigen en naar buiten treden. Veel mensen zouden wel 
willen, maar de drempel is soms hoog in de kerk.

• De komende tijd zal verder worden ingezet op centralisatie van 
activiteiten en het bijstaan van de geloofsgemeenschappen bij de 
ontwikkeling van een lokaal aanbod en presentie.

• Ook het project "Eucharistisch centrum in Groenlo" is opgestart 
en zal verdere invulling krijgen.

Het jaar 2023 loopt langzaam ten einde
Wanneer u dit leest, zijn de eerste plannen voor 2024 alweer gemaakt.
Als bestuur moeten we helaas afscheid nemen van Dhr. Hans de 
Graaf. Jarenlang is hij bestuurslid én secretaris geweest van de voor‐
malige Ludger parochie. De laatste jaren is hij als lid van "de commis‐
sie Herbestemming gebouwen" altijd zeer actief geweest. Veel werk 
is door hem met ge dre ven heid op een voortreffelijke en vakkundi‐
ge wijze verzet. 
Hans, BEDANKT en natuurlijk alle goeds gewenst voor de toekomst.

We moeten helaas ook afscheid gaan nemen van diaken Cor Peters. 
Zondag 25 februari zullen we als parochie bij zijn vertrek uitgebreid 
stilstaan.

Het parochiebestuur wil graag het pastorale team en de vele actie‐
ve vrijwilligers in onze geloofsgemeenschappen, die zich op allerlei 
manieren inzetten voor onze parochie bedanken voor het afgelopen 
jaar. Complimenten, we zullen het toch samen moeten blijven doen. 
Ook het komende jaar hopen we weer op uw inzet te mogen rekenen. 

Gezegende Kerstdagen gewenst en alle goeds voor 2024

Jos Rosendaal

vice‐voorzitter

2023... Een jaar van veranderingen
Een jaar van afscheid nemen
Een jaar vol werkzaamheden
Een jaar vol inzet

Naar een nieuw jaar
2024… Een jaar vol nieuwe mogelijkheden 

Een jaar vol ontmoetingen
Een jaar met nieuwe uitdagingen
Een jaar met nieuwe wegen 

Avond van barmhartigheid
De dagen worden steeds korter en de donkerte 
van de korte dagen omsluit ons.
Nu we aan het begin van de adventstijd staan 
mogen we hoopvol uitkijken naar het Licht 
van Kerstmis.
“Licht “met een hoofdletter, omdat we uit 
mogen kijken naar de geboorte van onze 
verlosser. Om Hem te kunnen ontvangen is 
het goed om stil te worden en ons te bezinnen 
op ons eigen doen en denken.

Zondag 10 december zal er een Avond van 
Barmhartigheid zijn met ruimte voor stille 

aanbidding, meditatie en gelegenheid tot het 
ontvangen van het Sacrament van Vergeving.  
Tussen 19.00u. en 20.00u. uur bent u welkom 
in de H. Calixtusbasiliek in Groenlo. (Per abuis 
is in de nieuwsbrief van november het 
verkeerde tijdstip vermeld.)
Reserveer deze datum alvast in uw agenda. 
U hoeft zich voor 10 december niet aan te 
melden. De avond heeft een inloopachtig 
karakter.
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Een jaar geleden werd Musie Sium als diaco‐
naal assistent gepresenteerd voor onze pa‐
rochie, samen met catechetisch assistent Si‐
mone Meijerink. Helaas heeft Musie 
aangegeven zijn taak neer te leggen omdat 
hij en zijn gezin verhuizen naar het midden 
van het land. Omdat hij voor zijn werk als 
tolk door het hele land reist, veel kilometers 
en lange dagen maakt is het praktischer ge‐
bleken om voor een centraler gelegen woon‐
omgeving te kiezen. Per 1 oktober is aan hem 
door de aartsbisschop ontslag verleend voor 
zijn aanstelling in onze parochie als diaco‐
naal assistent.
Wij betreuren zijn vertrek, maar begrijpen 
ook de afwegingen. In kleine kring hebben 
we afscheid van hem genomen en hem be‐
dankt voor zijn inzet voor onze parochie. Wij 
wensen Musie en zijn gezin van harte Gods 
zegen toe.

Pastoor H.A.M. de Jong

Dankwoord Musie Sium
In de afgelopen bijna 18 jaar heb ik hier mijn 
plekje gevonden en mijn leven opgebouwd. 
Ik heb tot nu toe  van mijn levensloop het 
langst hier gewoond. Ondanks dat ik het dia‐
lect niet onder de knie heb gekregen, voel‐
de ik me altijd thuis. En dat maakte het moei‐
lijk van de Achterhoek en de parochie afscheid 
te nemen.
Zelf heb ik niets bijzonders voor de parochie 
gedaan, niet meer dan een gemiddelde pa‐
rochiaan. Desondanks, als diaconaal assis‐
tent had ik meer plannen en wensen voor de 
toekomst. 
Ik zal de barmhartige bejegening missen. Ik 
dank iedereen die direct of indirect met wie 
ik in aanraking ben geweest, in het bijzonder 
de pastorale team en de adviesgroep diaconie.

Met vriendelijke groet,

Musie Sium

Afscheid van diaconaal assistent Musie Sium

Kerstactie kerken Berkelland

Kerken helpen, onder protest
Als kerken bevinden we ons helaas in een 
krimpfase. De regelmatige kerkgangers mer‐
ken dat aan het groeiend aantal lege plekken 
om hen heen. Er worden minder kinderen 
gedoopt en het aantal kerkelijke uitvaartdien‐
sten loopt terug. Op sommige plekken zijn 
kerkgebouwen al gesloten of staan ze daar‐
voor op de nominatie.
De rol van de kerken in de samenleving lijkt 
ook steeds kleiner te worden. Waar vroeger 
de “armenzorg” van de kerken kwam, is dat 
(gelukkig) overgenomen door de overheid. 
Er is een stelsel van sociale zekerheid. En het 
is goed dat rond de Tweede Kamerverkiezin‐
gen het woord “bestaanszekerheid” veelvul‐

dig klinkt. Het 
probleem is al‐
leen dat hiervan 
geen eenduidi‐
ge definitie be‐
staat…

Al vele jaren 
zijn de diaco‐
nieën van de 
kerken actief 
om hulp te bie‐
den aan men‐
sen die in nood 
verkeren. Ook 

steunen ze organisaties 
zoals de Voedselbanken, 
Kerstacties en Schuld‐
hulpmaatjes.
Vrijwilligers van de dia‐
conieën worden regel‐
matig geconfronteerd 
met situaties waarin de 
overheid tekort schiet 
in haar zorgplicht voor 
haar burgers. De kerken 
hebben een belangrijke 
rol in aan de orde stel‐
len van dergelijke situa‐
ties. Er wordt waar mogelijk noodhulp gebo‐
den, maar wel onder protest richting de 
overheid.
Dat in een rijk land als Nederland nog voed‐
selbanken nodig zijn, toont wel aan dat er 
nog een lange weg te gaan is. De diaconie‐
ën van de kerken hebben hierin een belang‐
rijke rol!

Elke gelovige heeft als opdracht om het Rijk 
van God een stukje dichterbij te brengen. De 
Bijbel geeft ons daarvoor concrete handrei‐
kingen, zoals de zeven Werken van Barmhar‐
tigheid: de hongerigen spijzen, de dorstigen 
laven, de naakten kleden, de vreemdelingen 
herbergen, de zieken verzorgen, de gevan‐
genen bezoeken en de doden begraven.

Met een mooi kerstpakket wil de Kerstactie 
daarom de inwoners van de gemeente Ber‐
kelland die het financieel moeilijk hebben 
een hart onder de riem steken, hen moed in‐
spreken.

U kunt dit mede mogelijk maken door een 
financiële bijdrage op 
IBAN NL24 RABO 0135 6533 47 
t.n.v. Stichting Kerstactie Kerken Berkelland. 
Bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groet,

Stichting Kerstactie Kerken Berkelland

Meer informatie vindt u op onze website
www.kerstactieberkelland.nl

Vrijwilligers voor de kerstactie
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Tekst:
Vincent Stapelbroek

Foto's:
Lidy Huethorst
 

Het is zondagmor‐
gen 17 september 2023. 

Een historische morgen 
voor de geloofsgemeen‐

schap Lievelde. Bijna 70 jaar 
werden er in deze kerk katholie‐

ke vieringen gehouden. Er werden 
hier mensen getrouwd, kinderen gedoopt 

en requiems gezongen. Op 13 december 1953 
werd de eerste steen voor deze kerk gelegd. Nog 

geen jaar later werd de kerk door Mgr. B. Alfrink gecon‐
sacreerd. Dat gebeurde in de stromende regen. 

Vandaag is het anders. De zon schijnt. Het is 
een zonnige nazomerse zondagochtend in 
september.
De klokken luiden deze ochtend nog een keer 
om de mensen uit te nodigen voor een Eu‐
charistieviering in de Christus Koning‐kerk. 
Wanneer ik de kerk binnenloop word ik ver‐
rast door de prachtige zang van het Heren‐
koor. ‘Ze zijn aan het inzingen’, zegt iemand 
tegen mij. Even later is het helemaal stil. Even 
maar… Organist Jan de Leeuw begint rustig 
en zacht te spelen op het orgel. En dan be‐
gint de dienst.

Vier vendeliers met kleurige vlaggen, gevolgd 
door twee acolieten en de beide voorgan‐
gers, pastoor De Jong en diaken Cor Peters, 
doen hun intrede. Van achteruit de kerk lo‐
pen ze over het middenpad naar voren. Even 
later wordt het altaar bewierookt, terwijl het 
Herenkoor ‘Da Pacem…’ zingt. De dienst is 
nu echt begonnen.

Hans Krabbenborg heet namens de beheer‐
commissie iedereen van harte welkom. De 
kerk is goed gevuld vandaag. Er zijn zeker 
honderdvijftig gelovigen aanwezig bij deze 

laatste eucharistieviering. ‘Fijn, 
dat u zich betrokken voelt’, zegt 
Hans Krabbenborg. Uit zijn ope‐
ningswoord wordt me duidelijk 
dat de geloofsgemeenschap ver‐
der wil. Men wil de schouders er‐
onder blijven zetten. Na 75 jaar 
bestaan zal ook het Herenkoor 
de diensten blijven ondersteu‐
nen. Men wil door. ‘Het is geen 
afscheid, maar het begin van iets 
nieuws.’
Tijdens de homilie vergelijkt pas‐
toor De Jong deze dag met de 
consecratie van de kerk op 24 
augustus 1954.’ Het was een re‐
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Laatste Eucharistieviering Geloofsgemeenschap 
Christus Koning 

Het is geen afscheid, maar het begin van iets nieuws

genachtige dag. Er moest een paraplu ge‐
bruikt worden toen bisschop Alfrink met zijn 
staf op de deur klopte.’ Vandaag is dat an‐
ders. Het is een zonnige nazomerse dag. In 
1954 was het een tijd van groei. Dat is he‐
laas niet meer zo. Mensen verlaten de kerk. 
Negenenzestig jaar geleden was het onvoor‐
stelbaar dat de kerk ooit gesloten moest wor‐
den. 
‘In deze kerk is veel gebeurd. Naast ons ver‐
driet, mogen we ook dankbaar zijn voor de 
mooie dingen. Er zijn hier veel hartverwar‐
mende dingen gebeurd.' Pastoor de Jong ver‐
telt onder andere over de Heilige Sacramen‐
ten die de mensen hier hebben mogen ont ‐
vangen en over de mooie muziek die er 
gemaakt is. ‘Geloven gaat altijd verder. De 
geloofsgemeenschap gaat door binnen de 
mogelijkheden van hetgeen de mensen kun‐
nen bieden.’

Tijdens de offerande wordt het ‘Panis Ange‐
licus’ gezongen. Het klinkt zeldzaam mooi. 
De warme klanken van bariton Peter Arink 
vullen de kerk. Even later valt het koor in. 
Het klinkt aangenaam, mooi en zuiver: hart‐
verwarmend.

Na de zegen word het altaar ontruimd. De 
vendeliers gaan voorop bij de processie, ge‐
volgd door de acolieten en de beide voor‐
gangers. Het Allerheiligste wordt uitgedra‐
gen. Ook de relikwieën van de H. Vincentius 

en de H. Valentinus worden overgebracht 
naar een andere plek. De kerkgangers staan 
op, terwijl de processie door de middengang 
naar buiten loopt. De laatste kaarsen op het 
altaar worden gedoofd door de koster. En 
dan is het even stil, heel stil. 

Na de dienst blikt Agnes Onstenk, namens 
de beheercommissie, nog kort terug op de 
voorbijgaande jaren. ‘Het is een bijzondere 
dag. Het doet je toch wat…’ De kerk is ooit 
gebouwd door de Lieveldse firma Te Brake: 
‘Een kerk bouwen en weer sluiten. Het is een 
verdrietig moment vandaag. We sluiten een 

goede en fijne tijd af.’ Vervolgens kijkt ze ook 
naar de toekomst. ‘We gaan een nieuw tijd 
tegemoet. Maria gaat op reis. Er is een aan‐
vraag voor een Mariakapel.’ De verbouwde 
kerk zal ook beschikbaar blijven voor vieringen.

Op 16 januari is er een parochieavond voor 
de geloofsgemeenschap Lievelde. ‘Kom mee‐
denken,’ zegt Agnes. ‘We gaan ervoor. We 
maken een nieuwe start vandaag.’
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Tekst:
Vincent Stapelbroek

Foto's:
Lidy Huethorst

Wat is een diaken? 
‘Elke priester wordt eerst tot diaken gewijd.’  
Cor vertelt dat de oorsprong van het diaken‐
zijn terug te vinden is in de “Handelingen van 
de apostelen”.  De apostelen worden vervuld 
door H. Geest en gaan op weg om iedereen 
te vertellen wie Jezus is. Ze zijn daar heel 
druk mee.  
‘Ze kwamen tot de conclusie dat ze door die 
verkondiging de zorg voor de zwakkeren wat 
aan het vergeten waren’, licht Cor toe. ‘Zes 
mannen werden toen aangewezen om de 
zwakkeren te helpen. Dat is de bron van de 
huidige diaken. De belangrijkste taak van een 
diaken is het omzien naar de kwetsbaren in 
de samenleving, om daar oog voor te hebben.’ 
 
Hoe bent u ertoe gekomen om dia‐
ken te worden? 
‘Geroepen tot dienstbaarheid is mijn motto. 
Ik ben geroepen. In Groessen, mijn geboor‐
tedorp, was ik actief betrokken bij de kerk. 

Ook nadat ik er niet meer woonde. Joop Huis‐
man, de pastoor, was voor mij en mijn gezin 
heel belangrijk. Wij kregen contact en spra‐
ken over het wel en wee. In die tijd was ik 
verzekeringsadviseur. Pastor Huisman heeft 
een verlangen aangeboord. “Je bent ook 
dienstbaar als adviseur”, zei hij. Dat klopte. 
Begin jaren 80 hoorde allerlei crisisverhalen, 
zoals “Mien man hef gin wark meer”. Op zon‐
dag zat ik dan op mijn orgelbankje in de kerk 
en dan dacht ik daar over na.  Pastor Huis‐
man heeft in die tijd een cruciale rol gespeeld. 
“Waarom ga je niet eens onderzoeken of een 
theologiestudie niet iets voor je is?” Dat heb 
ik toen gedaan.’ 
Cor vertelt dat hij als 12‐jarige eigenlijk het 
idee had gehad om missionaris  te worden. 
Hij ging toen naar een internaat. In 1969 was 
er een kantelpunt in de kerk. Dit had invloed 
op velen, ook op Cor. Zo koos hij aanvanke‐
lijk toch voor een carrière in de verzekerin‐
gen.  

Met ingang van 
1 januari 2024 gaat 

onze diaken Cor Pe‐
ters met emeritaat. Bin‐

nen de parochie vinden 
we dat heel jammer. We ken‐

nen Cor als een warme persoon‐
lijkheid. Hij is zeer betrokken. Ook 

heeft hij de gave om op een aanspre‐
kende manier te vertellen over geloofs‐

zaken.  ‘Prettig in de omgang en je kunt 
constructief met hem samenwerken’.  Zo wordt 

hij door veel mensen binnen onze parochie ervaren. 
Gelukkig blijft hij na 1 januari nog wel enkele projectma‐

tige taken behartigen. Op 25 februari zal er in een gezamenlij‐
ke viering aandacht besteed worden aan het emeritaat van 
diaken Cor Peters. En dat was voor mij een mooie aanleiding 
om met Cor in gesprek te gaan.
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Cor Peters
Een man met een missie, geroepen tot dienstbaarheid

Maar zoals gezegd: hij voelde zich geroepen 
tot een dienstbare taak binnen onze kerk.  
Cor vertelt over de lastige keuze. In 1986 
ging hij naar de vierjarige diakenopleiding 
van het aartsbisdom, naast een baan van 40 
uur en een gezin met kleine kinderen. ‘De 
kerk gaat altijd door. Dat is je leven. Dat heeft 
ook consequenties voor je gezin, voor de 
mensen om je heen, voor je leven. Je bent 
“een man van de kerk”. 
Ik ben diaken gewijd op 21 oktober 1990. 
De bisschop heeft mij toen de handen opge‐
legd in combinatie met het wijdingsgebed. 
Op dat moment was ik een onbezoldigde dia‐
ken. In 1992 begon ik aan een vervolgstudie 
theologie in Amsterdam. In 1997 heb ik het 
bank‐ en verzekeringswezen vaarwel gezegd.’ 
Vanaf dat moment is Cor Peters full‐time dia‐
ken. 
  
Wat ziet u als de kerntaak van dit ambt? 
‘Jezus is gekomen om een dienaar te zijn van 
de mensen. De dienstbaarheid van Jezus 
wordt voor mij zichtbaar op Witte Donder‐
dag, toen Hij de voeten waste van zijn leer‐
lingen. Denk ook aan het verhaal van “De 
Barmhartige Samaritaan”.  Jezus vraagt iets 
van ons als Christen. Waar zien wij mensen 
in nood? Lopen we er met een boog omheen? 
Je hoeft het niet alleen te doen: je bent een 
deel van de gemeenschap. Je kunt veel sa‐
men doen. Zo mag van mij het werk van dia‐
conie en caritas veel meer zichtbaar worden. 
Wat doe je met het geld voor je medemen‐
sen? Laat via de website zien wie je bent en 
waar je voor staat. Hoe ben je in je sociale 
netwerk verbonden met de burgerlijke ge‐
meente. Hoe help je de mensen die tussen 
de wal en het schip dreigen te vallen?’ 
Cor noemt enkele voorbeelden: ‘Stichting 
Schuld Hulpmaatje, Stichting Present en Stich‐
ting Mini Manna Winkel Winterswijk. Ker‐
ken kunnen contact zoeken met deze orga‐
nisaties. Daar ligt de toekomst van de kerk! 
“Het‐geloof‐doen‐met‐elkaar” in het diaco‐
naal handelen.’ 
 
U doet ook vrijwilligerswerk. Wat zijn 
de raakvlakken?
Cor vertelt dat hij bestuurslid is van Schuld 
Hulp Maatje Oude IJsselstreek. De stichting 
helpt mensen verder d.m.v. budgettering.  
Verder zet hij zich in voor de Stichting Pre‐
sent Achterhoek: een professionele organi‐
satie die vrijwilligers zoekt om klussen te kla‐
ren voor mensen die het zelf niet redden. Dat 
gaat altijd via hulpverleners. ‘Je komt niet 
meer zo makkelijk achter de voordeur, dus 

maken we gebruik van hulpverleners.’ 
 
Welke mooie herinneringen hebt u 
aan uw werk? 
‘In 1997 ben ik voor het eerst naar Lourdes 
gegaan. Werd daar gegrepen door het ver‐
haal, door wat het met de mensen deed. In 
2000, in het Jubeljaar, zijn we met 40 men‐
sen uit Bemmel gegaan.  Prachtige ervaring! 
Daarna gingen we elk jaar met een groep op 
bedevaart.’ Cor vertelt dat er zo een ‘Gelo‐
ven‐nu’‐groep is ontstaan. 
Ook voor mensen die in een rouwverwer‐
kingsproces zitten, kan Lourdes iets beteke‐
nen. ‘Ga eens mee. Leg het gemis en verdriet 
eens bij Maria in de grot neer’, zei ik dan. Voor 
het pastoraat in Bemmel waren de bedevaar‐
ten een hoogtepunt. 
‘Nu is dat moeilijker. Men is in de maatschap‐
pij individueler geworden.’ In deze tijd pro‐
beren we nieuwe stappen te zetten via ‘De 
Missionaire Parochie’: ‘Het gaat daarbij niet 
alleen om nieuwe zieltjes te winnen. Wat doe 
je met de deelnemende gelovigen? Je hebt 
altijd een vraag.’ 
In 2004 werd ik aangesteld als teamleider. 
Er werd een beroep gedaan op een ander as‐
pect van mijn talent: leiderschap en team‐
vorming. Met het team in De Betuwe kon‐
den we een nieuw beleid ontwikkelen en 
samen een nieuwe parochie vormen. Uit 7 
gemeenschappen ontstond Parochie De Le‐
vensbron, een van de eerste grotere paro‐
chies in ons Aartsbisdom. 
Dan komt Cor tijdens dit gesprek nog even 
terug op zijn rol bij uitvaarten en rouwver‐
werking. Hij ziet dat als een belangrijke kracht 
in zijn pastoraat. Hij benoemt hierbij ook het 
belang van goede voorgesprekken. 
 
De periode binnen onze parochie 
In 2016 ging Cor voor de Paulus‐parochie 
werken.  ‘Vanaf 2018 kwam er een nieuw be‐
leid. Het pastoraat werd meer geconcen‐
treerd. Kerksluitingen zouden volgen. Dat 
was slecht nieuws. Ondanks moeilijke pro‐
cessen, hebben we samen een goede weg 
bewandeld. We zijn nu bezig om de zaken te 
herstructureren. Team en bestuur van onze 
parochie HH. Paulus en Ludger werken sa‐
men vanuit een duidelijke visie. Dan is het 
haalbaar.’ 
 
Waarom gaat u stoppen? 
‘In 2019 was ik AOW‐gerechtigd. Toen heb 
ik mezelf die vraag ook gesteld, 30‐40 jaar 
voor de kerk: het mocht wel wat minder. Toen 
ben ik gestopt in Parochie Maria Laetitia. De 

benoeming hier liet ik doorlopen. Nu ga ik 
hier ook stoppen. Het is tijd voor een ande‐
re fase in ons leven.’ 
 
Wat gaat u doen in uw vrije tijd? 
‘Ik wil weer meer piano en orgel gaan spe‐
len. En ik wandel graag. Misschien ga ik nog 
eens een langere tocht maken.’ 
 
Blijft u nog bezig met projecten op 
missionair gebied? 
In Winterswijk ga ik in het voorjaar de Alp‐
hacursus begeleiden. In 2 parochies onder‐
steun ik het team en bestuur bij het imple‐
menteren van pastoraal beleid: rondom 
Zutphen en in Twente‐Zuid. Verder zal ik van‐
af de Goede Week van tijd tot tijd in de li‐
turgie met een priester voorgaan in de Pa‐
rochie Maria Laetitia. 
Kortom: Cor Peters stopt wel als diaken, maar 
toch niet helemaal… 
 
Welke positieve ontwikkelingen ziet 
u binnen de kerk? 
Het synodale proces is belangrijk. We blijven 
met elkaar in gesprek over De Bron en de 
toekomst van de kerk.  Hoe pakken we dat 
lokaal op in combinatie met de Missionaire 
Parochie? 
Cor ziet een kentering: ‘Je mag het er weer 
over hebben. Je mag weer zeggen dat gelo‐
ven iets voor je betekent. Gelovigen zijn be‐
reid om het weer op te pakken.’ 
 
Wat wilt u nog meegeven aan de men‐
sen? 
‘Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat 
mensen mij hebben gegeven. 
Met de woorden van de heilige Franciscus 
wens ik ze: “Vrede en alle goeds!”’ 
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Tekst: 
Ton Steintjes

Ze trof er een pastoor waarmee het goed 
werken was. Een man met oog (en oor) voor 
het belang van een goede liturgie. Een man 
die iets te vertellen had. Zijn vieringen had‐
den tempo. Op geen enkel moment vertraag‐
de hij het gebeuren door zichzelf de viering 
in te praten. Hij liet de rituelen voor zich spre‐
ken. Zijn preken zaten goed in elkaar en hij 
vond bijna altijd een ingang om de lezingen 
van de zon‐ en feestdagen op meesterlijke 
wijze te verbinden met het moderne leven. 
Ik zeg bijna, want ik herinner me één preek 
waarin hem dat niet lukte en niet geheel toe‐
vallig was dat in een kerstnachtmis. 

Het is, zoals dat wel vaker het geval is als iets 
heel, heel lang geleden is moeilijk om pre‐
cies te achterhalen hoe het kerstfeest ont‐
staan is. Eén opvatting vertelt dat de viering 
van Kerstmis op 25 december ontstaan zou 
zijn in de vierde eeuw in Rome. Het is hier‐
bij onbekend wie dit precies heeft ingesteld 
en waarom. Er zijn twee mogelijke verklarin‐
gen. Volgens de godsdiensthistorische ver‐
klaring stelden de bisschoppen het feest in 
als concurrent en overtreffing van het ge‐
boortefeest van de zonnegod (Sol Invictus). 
Maar er zijn sterke aanwijzingen voor een 

meer kosmologische verklaring. Hierbij ba‐
seert men zich op het feit dat belangrijke 
kosmologische momenten in de hele antie‐
ke wereld als betekenisvol werden gezien. 
Als gevolg van de inspanningen voor het be‐
rekenen van de juiste Paasdatum werden Je‐
zus' ‘verwekking’, geboorte en dood volgens 
antieke gewoonte op kosmologisch belang‐
rijke momenten gesitueerd. Jezus is gestor‐
ven rond de lente‐equinox, reden om zijn 
aankondiging op hetzelfde moment te plaat‐
sen (Maria Boodschap op 25 maart), waar‐
door zijn geboorte samenvalt met de winter‐
zonnewende. 

Een andere mogelijke verklaring. 
Aan het begin van de vierde eeuw werd het 
Christendom toegestaan als religie en kon‐
den pelgrims de plaatsen waar Jezus had ge‐
leefd bezoeken in het Heilige Land. Er wer‐
den kerken gebouwd in Bethlehem en in 
Jeruzalem, plaatsen van geboorte en ster‐
ven. Het Paasfeest gedacht de verrijzenis, 
maar voor de geboorte was er nog geen feest. 
Onafhankelijk van elkaar kozen de Kerken 
van Rome en Jeruzalem een eigen datum. 
Voor ons werd het 25 december en voor de 
oosters‐orthodoxe kerk 6 januari. Deze laat‐

Er was eens, heel, 
heel lang geleden in 

een klein plaatsje heel, 
heel ver weg….. Wacht even 

Ton, niet overdrijven. Het is 
lang geleden maar niet heel, heel 

lang. Het zal zo’n vijfendertig jaar ge‐
leden zijn en ver weg valt ook wel mee; 

het is een afstand die te fietsen is. Het gaat 
namelijk over een plaatsje in de buurt van Nijver‐

dal, destijds de plek waar mijn vrouw aan haar eerste 
kerkmuzikale baan begon, volgend op haar afstuderen aan het 
conservatorium. 
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Kerst

ste datum is voor ons dan weer verbonden 
met het feest van De Openbaring des Heren 
(Drie Koningen). Waarom 6 januari werd ge‐
kozen is onbekend. 25 december werd waar‐
schijnlijk gekozen omdat de winterzonne‐
wende op die dag (verkeerd gedacht want in 
werkelijkheid 21 december) werd geacht 
plaats te vinden en Christus met de meta‐
foor van de nieuwe en ware zon werd aan‐
geduid. De connectie met het zonnewende‐
feest mag dus wel als zeer waarschijnlijk 
worden verondersteld. 

Ik kan me niet anders herinneren, zowel van‐
uit mijn jeugd toen ik als kind de vieringen 
bezocht, als in de laatste decennia, als kerk‐
musicus werkend in de kerk, dan dat het 
kerstfeest (en dan meer specifiek de kerst‐
nachtmis), een gebeuren is dat de romantiek 
van het buitenkerkelijk gebeuren, van de 
maatschappij gedurende een ruim uur het 
gebouw binnenhaalt. Het is het van oorsprong 
kerkelijke feest dat mensen naar de kerk 
brengt die er normaal gesproken niet meer 
komen. De ervaring van de met kerst geas‐
socieerde warmte, vriendelijkheid en ver‐

draagzaamheid wordt ook/juist 
in deze viering gezocht. Dat wat 
wij in het leven van elke dag zo 
node missen verbindt ons in de 
kwetsbaarheid van een kind ge‐
durende een kort moment van 
het jaar. Deze behoefte aan een 
soort ‘uiteindelijk komt het, of is 
het allemaal goed’ hangt aan het 
hele kerstgebeuren.
Het doordrenkt de romantische 
films die tegen de achtergrond 
van kerst mensen anderhalf uur 
om elkaar laat draaien, waarna 
het toch altijd(!) weer goed 
komt.
Het hangt rond deze dagen in onze huizen 
waarin we in grotere groepen elkaar opzoe‐
ken om te genieten van een overvloedige 
maaltijd. Het ‘er was eens….’ sprookjesachti‐
ge gevoel rond kerst. 

Waar in het wereldlijk gedachtengoed de 
paashaas en de lente steeds meer naar vo‐
ren komen als excuus voor het Paasfeest en 
de kerkelijke oorsprong van deze dagen meer 

en meer vergeten wordt, laat het 
kwetsbare kind zich minder mak‐
kelijk aan de kant schuiven. Of 
andersom geredeneerd; de se‐
culiere maatschappij heeft zich 
het kind van kerstmis al lang ge‐
leden toegeëigend zonder daar‐
bij het aanvankelijke gedachten‐
goed helemaal van tafel te vegen. 
Ook de kerstnachtmissen laten 
met het jaar meer en meer zien 
dat er sprake is van ontkerkelij‐
king, maar nog altijd weten veel 
meer mensen dan op een gemid‐
delde zondag de kerk te vinden 
op de avond van vierentwintig 
december. 

Maar goed, er was dus eens een 
klein plaatsje niet zo heel, heel 
ver weg. De pastoor aldaar was 
behoorlijk op leeftijd. De kerst‐
nachtmis niet zo heel, heel lang 
geleden was zeker niet zijn eer‐
ste. Anders dan bij (de dagen 
voorafgaand aan) Pasen het ge‐
val is, wordt het met het verstrij‐
ken van de jaren moeilijker om 
een ingang tot de preek te vin‐
den. Althans zo ervoer deze pas‐
toor dat, en ik kan me er iets bij 

voorstellen. Dat jaar had hij besloten om de 
os en het ezeltje als uitgangspunt voor zijn 
preek te nemen. Hiermee onbedoeld een 
‘probleem’ rond het kerstgebeuren symboli‐
serend. Kerst is een belangrijk feest. Zonder 
geboorte immers geen kruisdood. Zonder 
geboorte geen opstanding. Maar bij alle es‐
sentie heeft het feest rond de geboorte ook 
een zekere mate van laagdrempelige toegan‐
kelijkheid. Kerst is een uitnodigender en te‐
gelijkertijd minder gelaagd feest dan bijvoor‐
beeld Pasen. Het kan beleefd worden zonder 
de diepere geloofsachtergronden met de an‐
dere feestdagen te doorvoelen. Het gaat uit‐
eindelijk toch ‘slechts’ om een kind. Zijn 
grootsheid zal later pas aan het Licht komen.
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“We moeten terugkeren naar wat Jezus 2000 jaar geleden van ons vroeg: 

leerlingen maken."

Fr. James Mallon

Wat is een missionaire parochie?
Een korte uitleg 
In Nederland en Vlaanderen wordt er op tal van plaatsen gesproken 
over ‘missionaire’ parochies. Vaak gaat het dan ook over de nood‐
zaak om toe te groeien naar meer missionaire parochies. Dat dit mo‐
gelijk is, blijkt onder andere uit de praktijkverhalen uit de boeken ‘Als 
God renoveert’ (2014) van de Canadese priester fr. James Mallon en 
‘Rebuilt’ (2013) van de Amerikaanse priester fr. Michael White en 
zijn pastorale werker Tom Corcoran. 
Beide boeken zijn in 2019 in het Nederlands vertaald. Inmiddels vin‐
den de waarden en de inzichten uit deze boeken wereldwijd meer 
ingang, ook in de praktijk van de Nederlandse en Vlaamse parochies 
en bij ons! 

Het kortste antwoord op de vraag wat een Missionaire Parochie is: 
dat zijn wijzelf!
Een gastvrije parochie, die ruimte biedt aan zoekende gelovigen en een 

plaats waar je jezelf mag zijn. 

Nieuwe leerlingen van Jezus Christus 
Een missionaire parochie, is een parochie die nieuwe leerlingen van 
Jezus Christus voortbrengt. Dit is gebaseerd op Matteüs 28, 19‐20 
waar Jezus zegt: “Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlin‐
gen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heili‐
ge Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. 
Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.” 

Cultuuromslag
De Heer begint dus met de opdracht ‘Maakt alle volkeren tot mijn 
leerlingen’, en al het andere volgt daaruit. Maar juist die opdracht om 
‘leerlingen van Jezus te maken’ vinden we vaak lastig. We zijn er mee‐
stal zelfs niet op gericht in onze parochies. Om dit opnieuw tot de 
kern van het parochieleven te maken is een cultuuromslag nodig in 
onze Nederlandse en Vlaamse parochies. Wat houdt de nieuwe cul‐
tuur in de parochie dan in? Hieronder wordt een missionaire paro‐
chie in vijf punten beschreven.

1. Ontdek Jezus
In een missionaire parochie is Jezus Christus niet alleen een voor‐

beeld of inspiratiebron, maar voor steeds meer 
mensen ook Vriend en Verlosser. Hij nodigt ons 
uit om Hem te volgen en in vriendschap met 
Hem te leven. Een persoonlijke keuze om Jezus 
beter te leren kennen en Hem na te volgen. Dat 
betekent dat steeds meer mensen in de paro‐

chie beseffen, dat zij een leven lang mogen groeien in de persoon‐
lijke relatie en vriendschap met Christus. Gebed en het ontvangen 
van de sacramenten zijn belangrijke praktijken om deze vriendschap 
met Jezus te versterken en Zijn bevrijding en genezing te ervaren. 
Daarom: Wij willen Zijn leerlingen zijn.

2. Neem deel aan een kleine geloofsgroep
In een missionaire parochie bestaat de parochie niet alleen uit een 

(gezellige) groep mensen, die het fijn vinden om 
bij elkaar te zijn, maar uit een gemeenschap waar 
mensen gezamenlijk willen groeien in hun rela‐
tie met Jezus Christus. Hij is Diegene die de ge‐
loofsgemeenschap bij elkaar houdt. Daarom zijn 
er – naast de (Eucharistie)vieringen – kleine (ge‐
loofs)groepen en diverse vormingstrajecten, waar 

mensen geholpen worden om te groeien in geloof, waar er pastora‐
le zorg wordt verleend en waarin mensen omzien naar elkaar. Daar‐
om: Wij willen met Hem en met elkaar verbonden leven.  

3. Deel je geloof en nodig anderen uit
In een missionaire parochie draag je niet alleen zorg voor de men‐

sen die al naar de parochie komen, de vaste pa‐
rochianen en de vrijwilligers (onderhoudskerk), 
maar de parochie wil ook mensen van buiten de 
parochie de kans geven om Jezus Christus en 
zijn Kerk (beter) te leren kennen (missionaire 
kerk). We richten ons op ‘zoekende’ mensen, om 
hen in contact te brengen met Jezus Christus. 

Elke parochiaan wordt opgeroepen om zijn of haar geloof – op een 
manier die bij hem of haar past – te delen met anderen en anderen 
uit te nodigen. Daarom: Wij willen allen (meer) bekend maken met 
de liefde van God.

4. Dien met je talenten in kerk en samenleving
In een missionaire parochie voeren niet alleen een pastoraal team, 

bestuurders en (enkele) vrijwilligers alles uit, maar 
draagt een ieder zijn of haar steentje bij. De pas‐
toor leidt de parochie vanuit een leiderschaps‐
team als eindverantwoordelijke en laat hij zich 
bijstaan door de leden van het bouwteam. Het 
bouwteam rust de gelovigen toe om hun gaven 

en talenten (verder) in te zetten voor Kerk en samenleving, zodat een 
ieder op zijn of haar eigen wijze dienstbaar kan zijn aan de missie 
van de Kerk.  Daarom: Wij willen leiding geven zodat een ieder tot 
bloei komt.

5. Bid en ontvang de sacramenten
In een missionaire parochie worden niet zomaar activiteiten geor‐

ganiseerd op het gebied van liturgie, catechese 
en diaconie. Er leeft een diep besef bij de meer‐
derheid van de parochianen, dat alle actie voort‐
komt vanuit het persoonlijke en het gemeen‐
schappelijke gebed. Bijeenkomsten worden niet 
alleen formeel geopend met gebed, maar er wordt 
ook uit het hart gebeden. De Eucharistie wordt 

niet enkel gevierd vanuit verplichting, maar mensen ervaren dat ze 
vanuit de ontmoeting met Jezus toegerust worden voor hun taak en 
leven in de wereld. Er is een luisterend oor en hart voor de werking 

Wat is het Bouwteam Missionaire Parochie
Carla Roetgerink
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van de heilige Geest. Er wordt actief gebeden. Daarom: Wij willen 
handelen vanuit een diepe verbondenheid met de Heer.

Bouwteam in onze parochie
Met een aantal parochianen zijn we afgelopen voorjaar naar een con‐
ferentie van de Missionaire Parochie gegaan. Van daaruit zijn we blij‐

ven samenkomen en is de groep uitgegroeid 
tot ongeveer 15 mensen, jonger en ouder die 
samen het Bouwteam vormen. 
Zaterdag 11 november jongstleden stond ook 
de jaarlijkse Bisdomdag in het teken van de Mis‐
sionaire Parochie. Op 6 april 2024 gaan we naar 

een volgende conferentie om ons te laten inspireren. 
Ondertussen proberen we in de vingers te krijgen wat er bedoeld 
wordt met een Missionaire Parochie en zetten we heel kleine stap‐
jes in die richting. 

Een belangrijke bouwsteen is het doorgeven van persoonlijk geloof, 
maar niet los van de traditie. Hierin ligt een belangrijke missionaire 
opdracht: mensen ontmoeten en spreken over geloven. Doorgeven 
en durven getuigen/uitkomen voor de waarde die geloof voor jou heeft.

Voor wie hier meer over wil weten of ideeën wil aanreiken, mag ons 
altijd bellen of mailen. 
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

In 2025 wordt er in de katholieke kerk weer 
een Heilig Jaar gehouden. De Nederlandse 
bisdommen orga ni seren in dat jaar samen 
een nationale bedevaart naar Rome. In ok‐
tober 2023 zijn in het hele land zogeheten 
‘save‐the‐date‐posters’ verspreid om die reis, 
die gepland staat van 26 april tot en met 3 
mei 2025, aan te kondigen.

Een Heilig Jaar of Jubeljaar is een traditie in 
de katholieke kerk die teruggaat tot het jaar 
1300 en gebaseerd is op een nog ouder Joods 
gebruik. Aanvankelijk werd een Jubeljaar eens 
in de 50 jaar gehouden en tegenwoordig eens 

in de 25 jaar. Het is een jaar om extra aan‐
dacht aan je geloof besteden, om te pelgri‐
meren en om een nieuwe start te maken. Een 
bekende traditie tijdens een Heilig Jaar is het 
plechtig openen van de zogeheten ‘heilige 
deuren’, waardoor pelgrims de vier grote ba‐
silieken in Rome kunnen betreden.

Samen op pelgrimstocht
Paus Franciscus heeft gelovigen uit de hele 
wereld uitgenodigd om tijdens het Heilig Jaar 
2025 op bedevaart naar Rome te komen. Tij‐
dens de meivakantie van dat jaar wordt er 
vanuit katholiek Nederland een nationale be‐
devaart naar Rome aangeboden. Pelgrims uit 
alle bisdommen en katholieke maatschappe‐
lijke organisaties trekken dan samen naar het 
graf van de apostelen Petrus en Paulus.
Op het programma staat een gezamenlijke 
viering in de Sint‐Pieter, maar ook in de an‐
dere bekende basilieken. Daarnaast heeft ie‐
der bisdom ook eigen vieringen in een van 
de vele kerken in Rome. Op woensdag in die 
week staat deelname aan de algemene au‐
diëntie van de paus gepland. Mogelijk vindt 
er ook een aparte ontmoeting van de Neder‐
landse pelgrims met de paus plaats.

Pelgrims van hoop
Het internationale thema van het Heilig Jaar 

2025 luidt: ‘Pelgrims van de hoop’. Vooraf‐
gaand wordt als voorbereiding op het Jubel‐
jaar in 2024 een jaar van gebed gehouden. 
In de loop van het jaar zal daar op diverse 
manieren aandacht voor worden gevraagd. 
Wie aan de nationale bedevaart naar Rome 
wil deelnemen, kan nu alvast de datum in zijn 
agenda reserveren: 26 april tot en met 3 mei 
2025.
Meer informatie volgt op rome2025.nl

Nationale bedevaart naar Rome in Jubeljaar 2025

Online en via Google 
is heel veel te vinden 
over dit onderwerp.
Podcasts, websites, 

interviews, 
conferenties, etc.

Beelden zijn altijd praktisch om moeilijke dingen beter te kunnen 
onthouden. 
Een Missionaire Parochie is als het bakken van goed brood en het 
kneden van het deeg.
De Kerk vernieuwen is als het verzamelen van de randen van het 
deeg naar het midden. Dan weer verspreiden naar de rand. Kneden 
en opnieuw. Zo vult het ge‐
heel zich met zuurstof.
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Advent, een tijd van wachten
Advent is wachten tot Jezus wordt geboren.
Soms kan wachten lang duren.
Wachten kan ook leuk zijn als je het samen 
doet.
Maak een mooie advents‐tafel of een 
adventskrans.
Op internet zijn veel mooie voorbeelden te 
vinden.
Iedere week steek je samen een nieuw kaarsje 
aan en kun je een stukje van het gebedje 
samen bidden.
Je kunt hierna ook iedere week bijvoorbeeld 
een lichtje brengen aan iemand die alleen is.
Zo kun je jouw lichtje delen en wordt het 
wachten op de geboorte van Jezus voor 
iedereen een licht om naar uit te kijken.

Versjes voor bij het aansteken van de 
Adventslichtjes

Bij het aansteken van het eerste lichtje:

Op weg naar het feest, het feest komt nabij.
Een engel van boven zingt zachtjes en blij:
‘Nu is het nog donker, toch groeit het licht,
want over een poos komt ons blije bericht.’

Bij het tweede lichtje:

Op weg naar het feest, het feest komt nabij.
Een kleine groep engelen zingt al blij:
‘Dit is de belofte, er komt straks een kind
dat hemel en aarde en mensen verbindt!’

Bij het derde lichtje:

Op weg naar het feest, het feest komt nabij,
Een grote groep engelen zingt er nu bij:
‘Het licht wordt warmer, de blijdschap groeit 
aan,
Ja, ieder zal straks rond de kribbe staan!’

Bij het vierde lichtje:

Op weg naar het feest, het feest komt nabij,
Een engelenleger zingt prachtig en blij:
‘De tijd is voldragen, het licht is compleet,
een Kindje wordt geboren dat Jezus heet.’

Voor Kerstmis:

Het feest is gekomen, ons hart is zo blij
Maria en Jozef, de engelen en wij,
we danken en prijzen de lieve Heer,
Die komt van zo hoge in dit Kindeke teer!
 
 

Advent

Spaar een paar keukenrollen of wc rollen.
Knip ze op dezelfde maat en versier ze mooi.
Zorg dat je 25 vakjes hebt.
In ieder vakje kun je iets in doen.
Natuurlijk is een snoepje heel lekker, maar denk ook eens aan 
een wens voor iemand, een lieve opmerking over iemand, een 
gebed of een lied.
Zo heb je voor iedere dag iets om naar uit te kijken.
Als alle vakjes gevuld zijn maak je de rolletjes dicht.
Hierna kun je er bijvoorbeeld een kerstboom of ander mooi 
bouwwerk van maken.
Jullie kunnen vast iets moois verzinnen.

TIP!! Je kunt hem ook weggeven als een mooi cadeau voor iemand.

Maak je eigen adventskalender

Als we een viering bezoeken dan zijn we 
meestal alleen gericht op wat er voor in de 
kerk, rond het altaar gebeurt. Op zondag 17 
december nodigen we jullie graag uit om het 
eens anders te bekijken. 

Na de H. Mis van 9.30 uur organiseren we 
een "Beleef Moment".
Tot 12.00 uur is een ieder uitgenodigd, 
kinderen samen met hun ouders, om in de 
kerk rond te lopen. Niet alleen om de mooie 
glas in lood ramen te bewonderen of de mooie 
muurschilderingen. De kerk is veel meer dan 
een mooi gebouw.
De kerk is een ontmoetingsplek voor mensen 
die even stil willen zijn om te bidden.
In de kerk zijn veel voorwerpen en rituelen 
die ons helpen om God beter te leren kennen.
De kerk is een Huis van God en wij mogen 
ons altijd welkom weten.
Tijdens deze ochtend bieden we de 
mogelijkheid om in alle rust met uw kinderen 

rond te lopen, stil te zijn, een kaarsje op te 
steken, en vragen te stellen aan de vrijwilligers 
die aanwezig zijn. Met behulp van kaarten 
en vragen willen we daarbij behulpzaam zijn. 

Dit “Beleef Moment” maakt deel uit van het 
voorbereidingstraject van de communicanten 
van 2024. Het is ook een eerste stapje naar 
de “Ankerzondagen” die we voortaan willen 
gaan organiseren. 
Tijdens deze "Ankerzondagen" bieden we op 
diverse manieren catechese aan en kunnen 
jonge gezinnen en andere belangstellenden 
elkaar ontmoeten en beter leren kennen. 
Deze zondagen zijn voor een deel onderdeel 
van het voorbereidingstraject voor onze 
communicanten die op zondag 21 april 2024 
hun eerste heilige communie mogen 
ontvangen. Langzamerhand hopen we deze 
Ankerzondagen uit te breiden met kwalitatief 
goede inhoud en ook met gezelligheid te 
combineren. 

We hopen dat parochianen en bijzonder ook 
jonge gezinnen elkaar hier ontmoeten en zich 
meer betrokken zullen voelen bij die ene 
grote familie van de kerk waar we allemaal 
deel van uit mogen maken. 

Van harte welkom op zondag 17 december 
vanaf 09.30 tot 12.00 uur. 
Tussendoor zorgen we voor koffie, thee, 
limonade en iets lekkers. 

Uitdaging: Beleef de Kerk eens anders!
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Van harte gefeliciteerd
Amelia                     

Simon                            

Samuel                              

Aukje                          

Julia                     

Femke
   Merle
   Nynke
 Diede

Deze kinderen mochten op 25 november hun H.Vormsel ontvangen.
We wensen ze Gods zegen en feliciteren deze jongeren met deze nieuwe stap in hun geloofsleven.

Na het succes van vorig jaar zijn we 
blij weer te kunnen meedelen:

Kerstavond 24 december 2023 
om 17.00 uur
Gezinsviering Woord & Communie

Basiliek Groenlo
m.m.v. het jeugdorkest

Wij wensen 
iedereen een 
liefdevolle Kerst

Als we een viering bezoeken dan zijn we 
meestal alleen gericht op wat er voor in de 
kerk, rond het altaar gebeurt. Op zondag 17 
december nodigen we jullie graag uit om het 
eens anders te bekijken. 

Na de H. Mis van 9.30 uur organiseren we 
een "Beleef Moment".
Tot 12.00 uur is een ieder uitgenodigd, 
kinderen samen met hun ouders, om in de 
kerk rond te lopen. Niet alleen om de mooie 
glas in lood ramen te bewonderen of de mooie 
muurschilderingen. De kerk is veel meer dan 
een mooi gebouw.
De kerk is een ontmoetingsplek voor mensen 
die even stil willen zijn om te bidden.
In de kerk zijn veel voorwerpen en rituelen 
die ons helpen om God beter te leren kennen.
De kerk is een Huis van God en wij mogen 
ons altijd welkom weten.
Tijdens deze ochtend bieden we de 
mogelijkheid om in alle rust met uw kinderen 

rond te lopen, stil te zijn, een kaarsje op te 
steken, en vragen te stellen aan de vrijwilligers 
die aanwezig zijn. Met behulp van kaarten 
en vragen willen we daarbij behulpzaam zijn. 

Dit “Beleef Moment” maakt deel uit van het 
voorbereidingstraject van de communicanten 
van 2024. Het is ook een eerste stapje naar 
de “Ankerzondagen” die we voortaan willen 
gaan organiseren. 
Tijdens deze "Ankerzondagen" bieden we op 
diverse manieren catechese aan en kunnen 
jonge gezinnen en andere belangstellenden 
elkaar ontmoeten en beter leren kennen. 
Deze zondagen zijn voor een deel onderdeel 
van het voorbereidingstraject voor onze 
communicanten die op zondag 21 april 2024 
hun eerste heilige communie mogen 
ontvangen. Langzamerhand hopen we deze 
Ankerzondagen uit te breiden met kwalitatief 
goede inhoud en ook met gezelligheid te 
combineren. 

We hopen dat parochianen en bijzonder ook 
jonge gezinnen elkaar hier ontmoeten en zich 
meer betrokken zullen voelen bij die ene 
grote familie van de kerk waar we allemaal 
deel van uit mogen maken. 

Van harte welkom op zondag 17 december 
vanaf 09.30 tot 12.00 uur. 
Tussendoor zorgen we voor koffie, thee, 
limonade en iets lekkers. 

Uitdaging: Beleef de Kerk eens anders!
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WEEKENDVIERINGEN WEEKENDVIERINGEN - VERVOLG

Zie voor actuele gegevens over de vieringen onze website www.paulus-ludger.nl

WEEKVIERINGEN

Beltrum
za 9 dec, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

zo 24 dec, 18:30u., Woord‐ en gebed

Werkgroep

ma 25 dec, 9:30u., Eucharistie

Pastoor H. de Jong

zo 31 dec, 10:30u., Woord‐ en gebed
Werkgroep

Bredevoort
za 9 dec, 19:00u., Woord‐ en gebed
Dhr. J. Droste

ma 25 dec, 10:00u., Oecumenisch

Ds. A. Endeveld en mw. I. Verwaaijen

Eibergen
za 2 dec, 19:00u., Woord‐ en communie
Diaken C. Peters

za 16 dec, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

zo 24 dec, 22:00u., Eucharistie

Pastoor H. de Jong

zo 31 dec, 9:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Groenlo
zo 3 dec, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

zo 10 dec, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

zo 10 dec, 19:00u., Woord‐ en gebed
Pastoor H. de Jong en mw. S. Meijerink

zo 17 dec, 9:30u., Eucharistie
Pastor J. Baneke

za 23 dec, 17:00u., 
Pastoor H. de Jong

zo 24 dec, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

zo 24 dec, 17:00u., Woord‐ en communie

Pastoraal werkster C. Roetgerink

zo 24 dec, 20:00u., Eucharistie

Pastoor H. de Jong 

ma 25 dec, 9:30u., Eucharistie

Kardinaal Eijk en Diaken C. Peters

di 26 dec, 9:30u., Eucharistie

Pastoor H. de Jong

zo 31 dec, 9:30u., Eucharistie
Mgr. Hoogenboom

Harreveld
zo 24 dec, 19:00u., Woord‐ en gebed

Mw. M. de Mooij

Lichtenvoorde
zo 3 dec, 11:00u., Eucharistie
Pastor J. Baneke

zo 10 dec, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

zo 17 dec, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

zo 17 dec, 17:00u., Woord‐ en gebed
Werkgroep

zo 24 dec, 21:00u., Eucharistie

Pastor J. Baneke en Diaken C. Peters

ma 25 dec, 11:00u., Eucharistie

Pastoor H. de Jong

di 26 dec, 11:00u., Eucharistie

Pastoor H. de Jong

zo 31 dec, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Lievelde
zo 24 dec, 19:00u., Woord‐ en gebed

Werkgroep

Mariënvelde
zo 3 dec, 9:30u., Woord‐ en gebed
Mw. A. Janssen

ma 25 dec, 9:30u., Woord‐ en gebed

Mw. A. Janssen

Meddo
za 9 dec, 19:00u., Woord‐ en gebed
Leo Zieverink en Henriëtte Zieverink

ma 25 dec, 9:30u., Woord‐ en gebed

Lidy Wolters en Henriëtte Zieverink

zo 31 dec, 9:30u., Woord‐ en gebed
Anne Marie Hörning en Monique te Kiefte

Neede
ma 25 dec, 10:30u., Woord‐ en communie

Pastoraal werkster C. Roetgerink

zo 31 dec, 10:30u., Woord‐ en communie
Werkgroep

Rekken
zo 10 dec, 10:00u., Oecumenisch
Werkgroep

zo 24 dec, 19:00u., Woord‐ en gebed

Werkgroep

Winterswijk
za 2 dec, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

zo 10 dec, 9:30u., Woord‐ en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink

zo 24 dec, 19:30u., Woord‐ en communie

Pastoraal werkster C. Roetgerink

Zieuwent
za 9 dec, 19:00u., Woord‐ en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink

zo 24 dec, 19:00u., Woord‐ en communie

Diaken C. Peters

ma 25 dec, 10:00u., 

Mw. C. Lageschaar

zo 31 dec, 9:30u., Woord‐ en gebed
Mw. C. Lageschaar en Mw. G. Marneth

Aalten
zo 7 jan, 9:30u., Woord‐ en gebed
Dhr. J. Droste

Beltrum
za 13 jan, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

za 27 jan, 19:00u., Woord‐ en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink

Bredevoort
zo 21 jan, 10:00u., Oecumenisch
Ds. A. Endeveld en dhr. J. Wessels

Eibergen
za 6 jan, 19:00u., Woord‐ en communie
Diaken T. ten Bruin

za 20 jan, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Groenlo
ma 1 jan, 10:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

zo 7 jan, 9:30u., Eucharistie
Pastor J. Baneke

zo 14 jan, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

zo 21 jan, 9:30u., Eucharistie
Pastor J. Baneke

zo 28 jan, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Harreveld
zo 28 jan, 9:30u., Woord‐ en gebed
Werkgroep

Lichtenvoorde
zo 7 jan, 11:00u., Woord‐ en communie
Mw. B. Hummelink

zo 14 jan, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

zo 21 jan, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

zo 28 jan, 11:00u., Woord‐ en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink

Mariënvelde
zo 21 jan, 9:30u., Woord‐ en gebed
Mw. A. Wopereis

Meddo
za 13 jan, 19:00u., Woord‐ en gebed
Ellen Klitsie en Nelly Raben

za 27 jan, 19:00u., Woord‐ en gebed
Leo Zieverink en Lidy Dorsthorst

Neede
zo 14 jan, 10:30u., Woord‐ en communie
Dhr. L. v.d. Meer

OVERIGE VIERINGEN
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WEEKENDVIERINGEN - VERVOLG

WEEKVIERINGEN

Rekken
zo 21 jan, 10:00u., Woord‐ en gebed
Werkgroep

Winterswijk
za 6 jan, 19:00u., Eucharistie
Pastor J. Baneke

Zieuwent
za 13 jan, 19:00u., Woord‐ en communie
Diaken T. ten Bruin

za 27 jan, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Aalten
zo 4 feb, 9:30u., Woord‐ en gebed
Dhr. H. de Graaf

Beltrum
za 10 feb, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Groenlo
zo 4 feb, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

za 10 feb, 17:30u., Woord‐ en gebed
Pastoor H. de Jong

zo 11 feb, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Lichtenvoorde
zo 4 feb, 11:00u., Eucharistie
Pastor J. Baneke

zo 11 feb, 11:00u., Woord‐ en communie
Mw. B. Hummelink

Mariënvelde
zo 11 feb, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Neede
zo 11 feb, 10:30u., Woord‐ en communie
Mw. S. Meijerink

Winterswijk
za 3 feb, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Weekendvieringen per datum
za 2 dec: Eibergen, Winterswijk
zo 3 dec: Groenlo, Lichtenvoorde, Mariënvelde
za 9 dec: Beltrum, Bredevoort, Meddo, Zieu‐
went
zo 10 dec: Groenlo, Lichtenvoorde, Rekken, 
Winterswijk
za 16 dec: Eibergen
zo 17 dec: Groenlo, Lichtenvoorde
za 23 dec: Groenlo
zo 24 dec: Beltrum, Eibergen, Groenlo, Har‐
reveld, Lichtenvoorde, Lievelde, Rekken, Win‐

terswijk, Zieuwent
ma 25 dec: Beltrum, Bredevoort, Groenlo, 

Lichtenvoorde, Mariënvelde, Meddo, Nee‐

de, Zieuwent

di 26 dec: Groenlo, Lichtenvoorde

zo 31 dec: Beltrum, Eibergen, Groenlo, Lich‐
tenvoorde, Meddo, Neede, Zieuwent
ma 1 jan: Groenlo
za 6 jan: Eibergen, Winterswijk
zo 7 jan: Aalten, Groenlo, Lichtenvoorde
za 13 jan: Beltrum, Meddo, Zieuwent
zo 14 jan: Groenlo, Lichtenvoorde, Neede

za 20 jan: Eibergen
zo 21 jan: Bredevoort, Groenlo, Lichtenvoor‐
de, Mariënvelde, Rekken
za 27 jan: Beltrum, Meddo, Zieuwent
zo 28 jan: Groenlo, Harreveld, Lichtenvoorde
za 3 feb: Winterswijk
zo 4 feb: Aalten, Groenlo, Lichtenvoorde
za 10 feb: Beltrum, Groenlo
zo 11 feb: Groenlo, Lichtenvoorde, Mariën‐
velde, Neede

Aalten
Iedere donderdag om 9.00 uur is 
er een ochtendgebed in de Oude 
Helenakerk. Uitgezonderd de eer‐
ste donderdagmorgen van de 
maand, dan is er bezinningsmor‐
gen. De viering van 21 december 
vervalt.

Beltrum
Op woensdag 6 en 20 december, 
17 januari en 7 februari is er om 
9:30 uur een viering in de OLV 
Tenhemel op ne ming kerk.

Eibergen
Op donderdag 7 en 21 december, 
18 januari en 1 februari is er om 
9:00 uur een viering in de H. 
Mattheuskerk. Op de eerste don ‐

derdag van de maand is er van af 
8:30 uur aanbidding van het Al‐
lerheiligste.

Groenlo
In de H. Calixtuskerk is wekelijks 
op dinsdag met uitzondering van 
26 december, 2, 23 en 30 januari 
om 9:00 uur een och tend viering 
met om 8:30 uur het bid den van 
de rozenkrans.
Iedere vrijdag is er om 9:00 uur 
een viering met om 8:30 uur de 
aan bidding van het Allerheilig ste.
Op woensdag 13 december en 10 
en 24 januari is er om 19:00 een 
Taizé‐vredesgebed.

Lichtenvoorde
Dinsdag 12 december en 9 januari 

om 11:00 uur rozenkransbidden 
in de kerk.
Gebedsgroep: woensdag 13 
december om 14:00 uur Eu cha ‐
ris tie viering met pastoor H. de 
Jong.
Op donderdag 21 december 
(Kerstmis) en 18 januari (Het wordt 
weer licht) organiseert Careaz een 
oecumenische viering met ds. B. 
Caminada.

Neede
Op dinsdag 12 december, 
Eucharistieviering, en 9 januari, 
woord en gebedviering. De 
vieringen zijn om 9:00 uur.

Rietmolen
Op donderdag 14 december, 25 

januari en 8 februari is er om 9:00 
uur een eucharistieviering met 
pastoor H. de Jong.

Winterswijk
In de H. Jacobuskerk vindt weke‐
lijks, uitgezonderd 31 januari, op 
woensdag om 9:30 uur een och‐
tendviering plaats in de kapel.
In de H. Jacobuskerk wordt iede‐
re donderdag om 14:30 uur de ro‐
zenkrans gebeden.

Zieuwent
In de Werenfriduskerk is op 
woensdag 29 november, 13 de ‐
cem ber, 10 en 24 januari en 7 
februari om 9:30 uur een woord‐
 en communieviering in de kerk, 
voorganger mevr. M. Beerten.

OVERIGE VIERINGEN
Beltrum

Woensdag 20 december om 18:00 uur 
kerstviering Sterrenboog.

Bredevoort
Donderdag7 december Woord‐ en ge‐
bedsdienst met dhr. J. Droste.

Harreveld
Vrijdag 9 februari om 19:00 Carnavalsviering.

Neede
Donderdag 21 december om 14:00 uur 
Kerstviering soos Neede, voorganger pastoor 
H. de Jong.

Doopviering
Zaterdag 3 februari om 17:00 uur in Groen‐
lo, pastoor H. de Jong.
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Aalten ‐ H. Helena
Postadres: Ludgerstraat 64, 7121 EM Aalten
T: 06‐129 322 10
E: aalten@paulus‐ludger.nl
Bank: NL63 RABO 0300 2166 37 t.n.v. R.K. HH Paulus en Ludger Aalten
Secretariaat: vrijdag 10:00 ‐ 11:00 uur, Ludgerstraat 64
Contact beheercommissie: Frans Stoltenborg

Beltrum ‐ OLV Tenhemelopneming
Kerkadres: Mariaplein 2, 7156 MG Beltrum
Postadres: Achterom 2, 7156 ME Beltrum
T: 0544‐48 21 11
E: beltrum@paulus‐ludger.nl
Bank: NL13 RABO 0105 5020 65
Secretariaat: elke donderdag van 10:30 ‐ 11:30 uur en 
één keer in de vier weken op de maandagavond
Contact beheercommissie: Harry Geverinck

Bredevoort ‐ H. Hart en H. Georgius
Bredevoort heeft geen eigen beheercommissie, 
neem contact op met parochiesecretariaat.
T: 0544‐46 46 63
E: secretariaat@paulus‐ludger.nl

Eibergen ‐ H. Mattheus
Grotestraat 88, 7151 BE Eibergen
T: 0545‐47 13 54
E: eibergen@paulus‐ludger.nl
Bank: NL94 RABO 0113 6011 74 t.n.v. H. Mattheus Eibergen
Secretariaat: vrijdag 14:00 ‐ 15:00 uur 
Contact beheercommissie: Wilhelmien Fels de Vrught

Groenlo ‐ H. Calixtus
Kerkadres: Kerkstraat 8, 7141 BA Groenlo
Postadres: Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
T: 0544‐46 13 35
E: groenlo@paulus‐ludger.nl
Bank: NL96 RABO 011.73.06.150
Secretariaat: dinsdag 9:00 ‐ 11:00 uur
Contact beheercommissie: Grea Wolters

Harreveld ‐ H. Agatha
Kerkstraat 38, 7135 JM Harreveld
T: 0544‐37 12 42 
E: harreveld@paulus‐ludger.nl
Bank: NL43 RABO 0325 4000 40
Contact beheercommissie: Vincent Bokkers

Lichtenvoorde ‐ H. Bonifatius – H. Ludgerus
Rapenburgsestraat 21, 7131 CW Lichtenvoorde 
T: 0544‐37 13 66
E: lichtenvoorde@paulus‐ludger.nl
Bank: NL84 RABO 0336 1153 77, 
Kerkbalans: NL62 RABO 0336 1153 85
Secretariaat: donderdag 10:00 ‐ 12:00 uur
Contact beheercommissie: Freek Verheijen

Lievelde ‐ Christus Koning
Koningsplein 1, 7137 MD Lievelde
T: 0544‐37 12 64
E: lievelde@paulus‐ludger.nl
Contact beheercommissie: Agnes Onstenk

Mariënvelde ‐ O.L. Vrouw van Lourdes
Waalderweg 3, 7263 RX Mariënvelde
T: 0544‐35 12 30
E: marienvelde@paulus‐ludger.nl 
Bank: NL74 RABO 0160 0026 48 
Spreekuur beheercommissie: maandag 10:00 ‐ 11:30 uur
Contact beheercommissie: Jan Berendsen

Meddo ‐ H. Johannes de Doper
Goorweg 4, 7104 BA Meddo
T: 0543‐56 96 55
E: meddo@paulus‐ludger.nl
Bank: NL92 RABO 0132 3055 26
Secretariaat: dinsdag 9:30 ‐ 10:30 uur
Contact beheercommissie: Jan Lanting

Neede ‐ H. Caecilia
Borculoseweg 43, 7161 GR Neede
E: neede@paulus‐ludger.nl, T: 0545‐28 68 35
Bank: NL31 RABO 0135 6000 65 t.n.v. Paulus‐Ludger Neede
Bank: NL94 RABO 0135 6030 05 voor kerkbijdragen
Secretariaat: woensdag 9:30 ‐ 11:00 uur
Contact beheercommissie: Sjaak Ots
Koster H. Holtkamp 06‐2099 4297

Rekken ‐ HH. Martelaren van Gorcum
Rekkenseweg 42, 7157 AE Rekken
T: 0545‐43 13 69
E: rekken@paulus‐ludger.nl
Bank: NL57 RABO 0113 6017 43
Contact beheercommissie: Jos Scholte van Mast

Rietmolen ‐ H. Caecilia
Pastoor C.M. van Everdingenstraat 34, 7165 AK Rietmolen
T: 0545‐22 12 07
Bank: NL91RABO 0143 9920 07 t.n.v. R.K. Parochie HH Paulus en 
Ludger, Rietmolen
Secretariaat: via parochiesecretariaat Groenlo, T: 0544‐46 46 63

Vragender ‐ St. Antonius van Padua
p/a Ellen Wiegerink, Vragenderweg 59, 7134 NA Vragender.
Secretariaat: via parochiesecretariaat Groenlo, 
T: 0544‐46 46 63   
E: vragender@paulus‐ludger.nl
Bank: NL09 RABO 0336 1153 69; Giro: NL90 INGB 0001 1961 56
Contact beheercommissie: Angelo Ribbers

Winterswijk ‐ H. Jacobus
Misterstraat 18, 7101 EW Winterswijk
T: 0543‐51 21 58
E: winterswijk@paulus‐ludger.nl
Bank.: NL24 RABO 0371 2191 08. 
Voor kerkbijdragen: NL72 RABO 0371 2031 12
Secretariaat: di, do en vr 10:00 ‐ 11:00 uur
Contact beheercommissie: Henry Reijerink

Zieuwent ‐ H. Werenfridus
Dorpsstraat 43, 7136 LG Zieuwent
T: 0544‐35 13 18 
E: zieuwent@paulus‐ludger.nl
Bank: NL61 RABO 0160 0911 52, Giro: NL19 INGB 0000 8800 50
Secretariaat: dinsdag 13:00 ‐ 14:00 uur in het Parochiehuis.
Contact beheercommissie: Henry Waalderbos

Zie de locatiepagina’s van de betreffende locatie op onze website paulus‐ludger.nl voor meer informatie.
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Correspondenten
Annie ter Hedde
Mia Bijen, E: jomiby@hotmail.com

Mededelingen
Van de Beheercommissie

Wilt u in de komende tijd graag een persoon‐
lijke e‐mail ontvangen met actueel nieuws 
over onze vieringen en activiteiten, stuur dan 
svp eenmalig een mailbericht met deze vraag 
aan ons secretariaat.
Te richten aan: aalten@paulus‐ludger.nl
Onderwerp: Opgave voor groepsmail Ge‐
loofsgemeenschap Sint Helena 
Tekst : Wilt u mij opnemen in de groepsmail 
van de geloofsgemeenschap Sint Helena

Vieringen
December 2023

Geen vieringen in de Oude Helenakerk
Januari 2024

Zo. 7 januari om 9.30 uur Driekoningen vie‐
ring mrt voorganger Jos Droste
Februari 2024

Zo. 04 febr. om 9.30 uur: 5e zondag van het 
jaar, Maria Lichtmis viering
Maart 2024

Zo.03 maart om 9.30 uur: 3e zondag van de 
Veertigdagentijd met voorganger Jos Droste

Alle vieringen in de Oude Helenakerk te Aal‐
ten vindt u elders in dit blad in het rooster 
van de weekend vieringen.

Voedselbank
Wilt u nog een bijdrage leveren voor de voed‐
selbank? Velen zullen u hiervoor dankbaar zijn.
Wij verzoeken u vriendelijk te brengen
In de maand december: Kerstartikelen, zoals 
iets lekkers bij de koffie en persoonlijke ver‐
zorgingsartikelen
In de maand Januari 2024: Koffie/thee/cho‐
codrank/fruitdranken
In de maand februari 2024: Schoonmaakar‐
tikelen
U kunt de goederen brengen naar de kast in 
het kerkelijk bureau van de PGA aan de Lud‐

gerstraat no. 64 óf als het voor u gemakke‐
lijker is mag u het ook brengen naar de ‘Stil‐
teruimte’’ (onder de toren van de Oude 
Helenakerk aan de Landstraat), daar staat de 
voedselbankmand.
Hartelijk dank voor uw bijdrage

Bidden we samen
Denkend daarbij aan alle zieken, mensen die 
verdriet hebben i.v.m. verlies van hun dier‐
baren en eenzamen in onze geloofsgemeen‐
schap. Hen willen wij troost bieden en
wensen hen alle kracht en sterkte toe, die ze 
nodig hebben om een ziekte, gemis, verdriet 
óf het alleen zijn te kunnen doorstaan.

Een vrijwilliger
Mij werd gevraagd iets te schrijven over het 
vrijwilligerswerk als redactielid van de maan‐
delijkse ‘Nieuwsbrief’ én parochieblad ’De 
Verbinding’, die 5 maal per jaar uitkomt.
Zelf zit ik al heel lang in dit werk. Dat begon 
al in Neede, waar ik geboren ben. Ik was plus‐
minus 17 á 18 jaar en werkte op een kopi‐
eerinrichting, waar ik ook het parochieblad 
“Binding” stencilde. 
De toenmalige pastoor vond het wel handig 
dat ook ik in de redactie kwam. En zo is het 
begonnen.
In 1983 verhuisden we naar Aalten en het 
duurde niet lang of ik zat ook hier in de re‐
dactie als opvolgster van Riekie Bauhuis, die 
toen als enige al het werk deed. Wim Men‐
ting en Iet Klerkx completeerden het gezel‐
schap. Het blad werd gedrukt op het gemeen‐
tehuis door dhr. Broekhuizen.
Toen hij er plotseling mee stopte werd in de 
geloofsgemeenschap een stencilmachine 
aangeschaft, zodat het blad op de pastorie 
kon worden gedrukt en zo belandde ik weer 
in mijn oude beroep. Later kwam Bernard 
Kleine Schaars mij helpen en deden we om 
en om het drukwerk.
Na een aantal jaren werd het stokje van Wim 
Menting overgenomen door Frans Stolten‐
borg en samen met Mia Bijen, Iet Klerkx en 
ikzelf vormden we de redactie. De bezorging 
en verspreiding werd verzorgd door Eddie 
Bohm, later door Harrie Willemsen en heel 
veel vrijwilligers.
We zijn nu nog met zijn drieën en één keer 
in de maand vergaderen we. Het drukwerk 

wordt in Lichtenvoorde gedaan en voor de 
verspreiding zorgt nu Han Hoftijzer.
Ik ben nu 83 jaar en vind dat jongere inbreng 
wel wenselijk is. Als er mensen zijn die mij 
willen opvolgen? Graag, want zo langzamer‐
hand ben ik er toch te oud voor en heb ik het 
lang genoeg gedaan!

Annie ter Hedde

Sint- en kerstactie
Net als voorgaande jaren organiseren het 

meedoenpact Aalten, stichting Diaconale 

hulpverlening Aalten (DHA), Figulus Welzijn 

en AladnaFM een kerstpakkettenactie in de 

gemeente Aalten. 
Ook veel mensen van onze kerkelijke ge‐
meente zijn daarbij betrokken. 
De actie is met name bedoeld voor inwoners 
die door allerlei redenen heel krap bij kas 
zitten waardoor zij zich tijdens deze dagen 
geen extraatje kunnen permitteren. 
De Sinterklaasactie is bestemd voor kinde‐
ren tot en met 14 jaar. Weet u gezinnen waar 
zo’n pakketje terecht zou moeten komen, 
meld dat dan uiterlijk op 15 november aan 
op het mailadres info@meedoenpact.nl. De 
ouders ontvangen dan tussen 20 en 24 no‐
vember een tasje met lekkernijen en een ca‐
deaubon. 

Er komt ook weer een kerstactie voor huis‐
houdens die met de kerstdagen een steun‐
tje in de rug kunnen gebruiken. Dit doen we 
in goede samenwerking met lokale onder‐
nemers uit onze gemeente. Voor de kerstac‐
tie geldt dat de aanmeldingen voor 1 decem‐
ber bij ons binnen moeten zijn. 
Als u denkt dat deze situatie voor u van toe‐
passing is, en u wilt in aanmerking komen 
voor een pakket, stuur dan voor 1 december 
een e‐mail naar info@meedoenpact.nl. Geef 
uw naam en adres op als ook uw gezinssa‐
menstelling zodat het pakket passend zal zijn 
bij uw gezinssituatie.
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Mocht u het zelf niet 
nodig hebben, maar ge‐
zinssituaties kennen die 
voor deze actie in aan‐
merking komen, geef 
deze adressen (inclusief 
gezinssamenstelling) dan 
gerust door. Wij zullen 

vertrouwelijk met de door u verstrekte ge‐
gevens omgaan.
 
Geld en wareninzameling
Als u ons wilt steunen zouden we dat zeer 
op prijs stellen. U kunt uw bijdrage overma‐
ken op het rekeningnummer van de Stichting 
Diaconale Hulpverlening Aalten op rekening‐
nummer NL24 TRIO 0338 6054 60 o.v.v. de‐

cemberacties. Ook 
kunt u een gift doen 
via bijgaande QR‐co‐
de. Langs deze weg 
komt het geld even‐
eens ten goede aan 
de kerstpakkettenac‐
tie. En op 8 en 9 de‐
cember wordt er bij 

de SPAR in Bredevoort, de Albert Heijn en 
de Jumbo in Aalten weer gevraagd om spul‐
len in te kopen voor de kerstpakketten. Ook 
daar staan collectebussen omdat er in de pak‐
ketten ook waardebonnen zullen zitten voor 
de bakker, de slager of de groenteboer.

Kerstavond Ahof
Sponsoring kerstavond 
Was u er ook bij? Kerstavond 2022 bij de 
Ahof. Waar we als kerken van Aalten 
gezamenlijk een kerstavonddienst mochten 
organiseren. We mogen achteraf zeggen dat 
het een hele mooie avond is geweest, waarbij 
veel mensen van allerlei kerken, maar ook 
van daarbuiten, aanwezig waren. Samen 
mochten we zingen, luisteren en elkaar 
ontmoeten rondom het echte Kerstthema: 
Jezus die als een baby naar de aarde kwam 

om uiteindelijk voor 
onze zonden te 
sterven, waardoor wij 
mogen leven! Een 
boodschap die veel 
mensen niet meer 
horen en sommigen 
zelfs nog nooit 
gehoord hebben! Iets 
wat voor ons heel 
gewoon is, maar wat 
voor steeds meer 
mensen ver van hun 
afligt. En daarom 
vinden wij het 
belangrijk dat de 
echte Kerstboodschap 
verteld wordt op een plek die voor iedereen 
makkelijk toegankelijk is en waar de drempel 
wat lager ligt dan in een bestaande kerk. En 
dit zagen we terug! Veel mensen die toevallig 
langsliepen, ‐fietsten of reden en stopten. 
Benieuwd naar wat er te doen was en op 
deze manier hoorden over onze liefdevolle 
God! Velen die bleven staan omdat het hun 
aantrok. En naast de onderlinge ontmoeting 
van christenen onder elkaar is dát waar we 
het voor doen! De avond zat mooi in elkaar 
met muziek, geluid, licht en na afloop een 
drankje. Dit alles kost geld, veel geld. We zijn 
blij dat we dit konden organiseren met 
financiële steun vanuit de kerken. Toch zijn 
we op zoek naar sponsoren om de lasten bij 
de kerken zelf te verlagen en de draagkracht 
te verbreden. Dit is de reden waarom we u 
benaderen. Onze vraag is of u vanuit uw 
bedrijf een bedrag zou willen sponsoren voor 
deze avond. Dit bedrag kan door u zelf bepaald 
worden en zal via de ANBI afgetrokken kunnen 
worden bij de belastingdienst als gift. Door 
een groep sponsoren bij dit evenement te 
betrekken, hopen we deze avond nog vaker 
te kunnen organiseren en op deze manier 
elke kerst de Bijbelse boodschap aan Aalten 
te kunnen laten horen. Helpt u met uw bedrijf 
mee? Wanneer u daarvoor interesse heeft, 
kunnen we uw bedrijfslogo op onze flyer 
vermelden. Voor vragen of opmerking kunt 
u contact opnemen met……. Wij hopen op 
uw medewerking! 

Met vriendelijke groeten van de 

Kerstavondgroep Aalten: Astrid te Winkel

R.K. Geloofsgemeenschap H. Helena

Protestante Gemeente Aalten

Gemeenschap ‘De Meiberg’

Euregio gemeenschap

Christelijk Gereformeerde Kerk

Herfst-Winter
Vervolg Herfst‐Winter, zie vorige nummer 
voor deel 1.
Het duurt allemaal nog even en we zijn er in 
ons hoofd nog niet zo mee bezig, toch is deze 

uitgave gevuld met artikelen vanaf 4 december 
t/m 11 febr. 2024. Dus tijdens de jaargetijden 
herfst en winter en er vallen belangrijke 
feestdagen in deze periode.
Of er in Aalten een R.K. Kerstviering plaats 
zal kunnen vinden in de Oude Helena Kerk? 
Helaas niet. Maar het hoeft geen probleem 
te zijn om Kerst te vieren in een kerk, want 
de kerken in Lichtenvoorde en Groenlo en 
misschien ook Winterswijk en Zieuwent 
zullen zich vast voorbereiden op mooie 
Kerstvieringen en daar bent u ten allen tijde 
zeer welkom. 
Misschien is het ook een idee om in Aalten 
in de Oude Helena kerk een PKN viering bij 
te wonen met Kerst!
In deze herfst‐winter periode zijn de mooie 
gekleurde bladeren verdwenen, gewoon weg 
gewaaid door regen en storm. Een hele natte 
periode hebben we achter de rug en de 
winterkou volgt in november/december. Het 
leven, plantenleven bovenaards komt een 
beetje, eigenlijk helemaal, stil te liggen, maar 
ondergronds gaat het leven gewoon door. 
Alles raakt in een winterslaap. Toch heeft 
deze periode ook zijn charme. We kruipen 
dicht bij de kachel of trekken onze warme 
winterjassen en laarzen weer aan en gaan 
erop uit voor een flinke en gezonde wandeling.
De feestdagen brengen ons gezelligheid in 
huis met warmte, lichtjes in de kersttijd en 
mogelijk samenzijn met familie of vrienden 
en kennissen. 
Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. 
Mensen kunnen ook een eenzame periode 
meemaken, alleen zijn of niet meer naar buiten 
kunnen vanwege slechte gezondheid en de 
lange winter in eenzaamheid ervaren.
Daar willen we toch ook bij stilstaan en naar 
elkaar omkijken! 
In januari worden langzaam de dagen weer 
langer en in februari/maart denken we alweer 
aan het voorjaar. Dan ontluiken de eerste 
sneeuwklokjes en krokussen. Het doet toch 
iets met je gemoed, men wordt er vrolijker 
van. We verlangen allemaal naar de zon en 
het voorjaar, wanneer al het zaad dat in de 
herfst verdwenen is in de bodem begint te 
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ontluiken. De eerste bloemen gaan de knoppen 
zetten, zwellen aan en zorgen weer voor kleur 
in de omgeving en in ons hoofd. De Lentetijd 
komt eraan, de dagen worden langer en we 
gaan ons voorbereiden op het volgende grote 
christelijke feest het Paasfeest.
Allereerst wensen wij u allen toe:

Een mooie Wintertijd. 

Een bezinnende Adventstijd

Een fijne feestdagentijd 

Een Zalige Kersttijd

Een Gezegend en Vredig Nieuwjaar

2024
Wat zal het nieuwe jaar 2024 ons brengen?

Graag wensen we U

een vredig en gezond nieuwjaar.

Mogen we ons gezamenlijk inzetten

met z'n allen en omkijken naar elkaar.

We wensen u van alles het beste

een heel jaar vol licht

en goede gezondheid.

Moge dat wat in dit jaar minder gaat

wel snel weer positief gaan staan.

Zullen we proberen elkaar te steunen

als het met iemand minder zal gaan.

Laten we elkaar gaan helpen

eenzaamheid te verdrijven

Accepteer en heb begrip voor elkaar.

Als we dit allemaal begrijpen

dan krijgen we vast een goed jaar.

Een jaar dat weer naar vrede vraagt

en stil geluk graag wil behoeden;

een jaar dat ons opdraagt,

geloven doet en licht vermoeden.

Correspondent
Paul Ribbers

Vrijwilligers
Gezellige en geslaagde vrijwilligersmiddag
Op zondagmiddag 1 oktober waren als blijk 
van waardering de vrijwilligers van onze kerk 
uitgenodigd voor de jaarlijkse vrijwilligers‐
middag. Met een goede opkomst, een leuke 
quiz, een hapje en een drankje was het een 
geslaagde en heel gezellige middag. Nog‐
maals dank aan alle vrijwilligers voor hun in‐
zet in het afgelopen jaar.

Frans Walterbos (Hellebarg)
Een vrijwilliger om trots op te zijn 
In Beltrum hebben we vrijwilligers van alle 
leeftijden en iedereen is even belangrijk. De 
inzet van de 93‐jarige Frans Walterbos (Hel‐
lebarg) is toch wel een aparte vermelding 
waard. Van Frans is bekend dat hij een vak‐
man is op het gebied van straatwerk. Toen 

hij gevraagd werd om wat klinkers op ons 
kerkhof weer strak te leggen, zei hij meteen 
‘ja’ en pakte het klusje vrijwel meteen op. “Ut 
is mien hobby en ik do ut graag”, vertelt een 
kwieke Frans Walterbos, terwijl hij op de 
knieën druk bezig is met klinkeren. “En ut is 
toch mooi daj mekare voort kunt helpen.” Be‐
dankt Frans voor dit prachtig staaltje vak‐
manschap en hopelijk kun je nog vele jaren 
met je hobby bezig zijn.

Kraomschudden
Kraomschudd'nvisite bij onze kerststal achter 
in de kerk. 
Open inloop voor jonge ouders en kinderen.
Wij nodigen alle kinderen die in 2023 geboren 
zijn met hun ouders en natuurlijk hun broertjes 
en zusjes uit voor een op de 2e kerstdag vanaf 
10:30 uur tot ongeveer 12:00 uur zijn jullie 
welkom om op een ongedwongen wijze met 
elkaar en vooral met de jonge Beltrummers, 
als mogelijk toekomstige klasgenoten, kennis 
te maken.

Dit gebeurt bij de 
Kerstkribbe en er is 
natuurlijk koffie/thee/
ranja, ontbreekt 
vanzelfsprekend niet. 
Voor de kinderen is er 
ook iets lekkers en 
een kleine verrassing.
Aanmelden is niet 
nodig, gewoon 
vrijblijvend 
samenkomen vanaf 
10.30 uur.

Elkaar ontmoeten
⛪ Data voor elkaar ontmoeten in de kerk. 
Op zondag 5 nov, 19 nov en 3 dec is er van 
10:30 tot 11:30 uur gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten in de kerk. Gezellig bijkletsen 
onder het genot van een kopje koffie of thee, 
iedereen is welkom!

Ἰ� Sint Maarten optocht, 11 nov in de kerk. 
Om 18:00 uur mag iedereen zich verzamelen 
in de kerk met een lampionnetje of lichtje. 
Na een prachtig verhaal, wordt er een 
wandeling door Beltrum gemaakt en Valse 
Loch loopt ook mee, jij toch ook?

ὖ� Wereldlichtjesdag, 10 dec Noasman, 
19:00 uur. Wereldlichtjes dag: "wij denken 
aan jou". Iedere 2e zondag in december komen 
wereldwijd mensen bij elkaar om overleden 
kinderen te herdenken. Dit jaar is dat voor 
de gemeente Berkelland bij Noasman, 
Meenweg 4 in Beltrum. Voor meer informatie: 
https://fb.me/e/SpVWphHz of neem contact 
op via:
E: wereldlichtjesdagberkelland@gmail.com
T: 06‐18 19 50 23
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Correspondent
Jos Wessels

Mortuarium vernieuwd
Aan de begraafplaats aan de Kloosterdijk in 
Bredevoort is sinds 1989 een mortuarium 
verbonden. Afgelopen tijd is het mortuarium 
geheel up‐to‐date gemaakt. Dit wordt be‐
heerd door de gezamenlijke kerken en Bre‐
devoorts Belang. Hier kan een overledene 
worden opgebaard en er kan afscheid wor‐
den genomen. De familie kan 24 uur per dag 
terecht. Hier kan ook een condoleance wor‐
den gehouden. Tegenwoordig kent men 24‐
uurs‐service: een familie krijgt de sleutel van 
Henny Navis waardoor men er dag en nacht 
terecht kan. Iedereen kan hier terecht, bij 
welke uitvaartorganisatie men ook verzekerd 
is en ook als men niet verzekerd is. Een te‐
lefoontje naar Henny Navis 06‐2344 8739 

of hennynavis@hotmail.com volstaat. 
De samenwerking met alle uitvaartorganisa‐
ties zoals GUV, Dela, Monuta en andere is 
uitstekend. De GUV heeft enkele jaren ge‐
leden een flinke donatie gedaan voor de ver‐
nieuwbouw, iets waar het bestuur van de 
Kloosterhof heel blij mee is. Het bestuur is 
nog steeds samengesteld uit vertegenwoor‐
digers van de kerken en de Bredevoortse be‐
volking. Het huidige bestuur bestaat uit Hen‐
ri Wensink voorzitter, Matthijs ten Bruin 
secre taris, Dieneke Cornelissen penning‐
meester, Henny Navis, Cor Burgers en Har‐
rie van der Sligte. Harrie is sinds 1989 be‐
stuurslid geweest maar nu stopt hij binnenkort.

Vieringen
Adventsviering

Voor het eerst sinds de sluiting van onze ka‐
tholieke kerk in maart 2021 kunnen wij weer 
een Adventsviering houden. Het wordt een 
rooms‐katholieke viering met emeritus‐pas‐
tor Jos Droste als voorganger en wel op za‐
terdag 7 december om 19:00 uur. 

Overige vieringen
Verder hebben wij in de komende periode 
als Katholiek Kontakt tweemaal een oecu‐
menische viering samen met de Protestant‐
se Kerk Bredevoort, en wel op Eerste Kerst‐
dag om 10:00 uur en op zondag 21 januari 
10:00 uur wanneer wij de Week Eenheid der 
Christenen vieren. Alle vieringen zijn in de 

Sint Joriskerk op de Markt. Zie verder Week‐
endvieringen.

Zalig kerstfeest
Vrede op aarde! Dat lijkt nu we dit schrijven 
verder weg dan ooit. Vrede, warmte en ge‐
zelligheid in de gezinnen en aan ieder van 
ons apart gewenst. We hopen toch op een 
Kerst die ons nieuwe inspiratie en moed 
geeft. Zalig Kerstfeest!

Kerststal bezichtigen
Ook dit jaar zal Jos Betting weer de grote 
kerststal opstellen die vroeger in onze kerk 
stond. Deze keer komt die in de buitenlucht 
op het grote terras achter Hotel‐restaurant 
De Heerlijckheid. Hij is dus ook te zien van‐
af het Vestingpark. Erg leuk voor een wan‐
deling met de kinderen!

BREDEVOORT

Foto: Jos Wessels

Foto: Jos Betting

Correspondent
Ton Gunnewijk

Basiliek kleurt oranje
Wellicht is het u al opgevallen dat de basi‐
liek ‘s nachts in een oranje licht staat. Dit is 
sinds 25 november, de “Orange Day” ofwel 
de Internationale Dag tegen Geweld tegen 
Vrouwen!
De campagne vindt ieder jaar plaats van 25 
november tot 10 december, de Internatio‐
nale Mensenrechtendag. Daartussen liggen 

16 dagen van actie. 
Inmiddels worden in 
meer dan 100 landen 
in deze periode gebou‐
wen of andere objec‐
ten oranje uitgelicht, 
en worden debatten, 
tentoonstellingen, de‐
monstraties en allerlei 
andere activiteiten ge‐
organiseerd. Ook de 
gemeente Oost Gelre 

zegt NEE tegen geweld tegen vrouwen en 
meisjes! Er wappert een speciale vlag bij het 
gemeentehuis. 
“Orange the World” is de wereldwijde cam‐
pagne tegen geweld tegen vrouwen en meis‐
jes. Denk aan fysiek en huishoudelijk geweld, 
genitale verminking, seksuele intimidatie, 
seksueel of psychisch geweld, huwelijkse 
dwang en kind huwelijken. 

Kerststallen 
Deze kerst staan in de basiliek weer onze 
twee kerststallen. Voor het Jozefaltaar en 
achter in de basiliek dagelijks te zien vanuit 
de Mariakapel.
Er is een extra openstelling van de basiliek 
i.v.m. het bezichtigen van de kerststallen, na‐
melijk van maandag 25 december t/m zater‐
dag 30 december tussen 14:00 en 16:00 uur.

GROENLO

HARREVELD

LICHTENVOORDE
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BREDEVOORT

GROENLO

Correspondent
Lucie Schenk
harreveld@paulus‐ludger.nl

Allerzielenviering
Op 2 november kwamen wij in de St. Aga ‐
thakerk samen voor de Allerzielenviering met 
als thema ‘In het licht’. Sinds de Allerzielen‐
viering 2022 zijn 12 dorpsgenoten wegge‐
vallen. Tijdens een sfeervolle Woord‐ en Ge‐
bedsviering, met als voorgangers Mieke Wes ‐
sels en William Klein Zeggelink en met mede ‐
werking van het koor o.l.v. André Wessels en 
organiste Angela Pijnappel werden al onze 
dierbare overledenen herdacht. Er werd ge‐

beden en gezongen 
met elkaar om troost, 
kracht en sterkte. Na 
afloop was er gele‐
genheid om samen 
het kerkhof te bezoe‐
ken en/of elkaar ach‐
ter in de kerk te ont‐
moeten en een kop 
koffie of thee te drin‐
ken.

Vrijwilligersmiddag
Op zondagmiddag 22 oktober was er een 
middag voor alle vrijwilligers van onze ge‐
loofsgemeenschap bij Café de Boer. Dankzij 
de inzet van al deze vrijwilligers heeft Har‐
reveld, ondanks de onttrekking van de kerk 
aan de eredienst, nog een levendige geloofs‐
gemeenschap. Deze middag werd koorlid An‐
nie Diks gehuldigd omdat ze 40 jaar lid is van 
het koor. Willie van Ooijen, voorzitter van 
het koor, hield een korte toespraak, waarna 
Vincent Bokkers, voorzitter van de beheer‐

commissie, haar de 
onderscheiding 
overhandigde. On‐
der het genot van 
een hapje en een 
drankje was het een 
hele gezellige mid‐
dag.
 
Vrijwilliger
Vrijwilligers vinden is een kunst
Vrijwilliger worden is een gunst
Vrijwilligers houden is een geluk
Vrijwilliger blijven een MEESTERSTUK!

Kerstviering
Ieder jaar opnieuw herdenken en vieren wij 
de geboorte van Jezus. Op zondagavond 24 
december om 19.00 uur is er een woord‐/ge‐
bedsviering voor jong en oud met als titel 
“De geboorte van het Kerstkind”. Voorgan‐
gers zijn Maria van Uem en Hans Weikamp. 
De St. Agathakerk zal ook dit jaar weer sfeer‐
vol versierd zijn door de vrijwilligers van de 
bloemengroep. Dit jaar wordt de zang tijdens 
de kerstviering niet alleen door het kerkkoor 
van Harreveld verzorgd. Kleinkoor Vivente 
verleent dit jaar ook haar medewerking. Af‐

wisselend zullen beide koren (kerst)liederen 
ten gehore brengen. Pim Sanders zal, net als 
vorig jaar, enkele liederen trommelend be‐
geleiden. Het belooft een hele mooie viering 
te worden. Na afloop is er gelegenheid om 
onder het genot van een kopje koffie, thee 
of warme chocolademelk, elkaar te ontmoe‐
ten en een Zalig Kerstfeest te wensen. U bent 
van harte welkom.

Wens
De beheercommissie van de Paulus Ludger 
Harreveld, wenst u fijne Kerstdagen en een 
Gelukkig en Gezond 2024.

HARREVELD

Correspondent
Vincent Stapelbroek

Let it snow
Om alvast te noteren: Kom in de Advents‐
stemming Op 10 december is er weer veel 
bedrijvigheid in onze mooie plaats Lichten‐
voorde. In het centrum zijn er dan van aller‐
lei kraampjes met kerstartikelen aanwezig. 
De kerstmarktbezoekers kunnen dan ook ge‐
nieten van allerlei andere activiteiten. Kort‐
om: er is veel reuring in de binnenstad. Wilt 
u als bezoeker van deze ‘Let it snow’‐ markt 
even ontsnappen aan de drukte in het dorp, 
loop dan even binnen bij onze Bonifatius‐
kerk. Die is open op die middag. U kunt er 
een kaarsje opsteken of gewoon even rustig 

plaatsnemen in een bank om na te denken 
over het afgelopen jaar. Echt heel stil zal het 
niet zijn in de kerk op die middag. Er zal een 
Goede Doelen Markt zijn.  Ook zal Amnesty 
International aanwezig zijn in de kerk. Deze 
organisatie bekommert zich, zoals wellicht 
bekend, om het lot van mensen die onder 
barre omstandigheden gevangen zitten in kil‐
le cellen. Vaak zitten ze daar om politieke re‐
denen. De kerk is op die zondag nog aange‐
kleed in adventssfeer: een mooie adventskrans 
en enkele kerstbomen. Kortom: breng op 10 
december even een bezoek aan onze kerk. 
Dat kan ’s morgens om 11:00 uur tijdens de 
kerkdienst en dat kan ’s middags tijdens de 
kerstmarkt. We zien u graag.

Themaviering
“Een verhaal met een boodschap”

Vanuit de pastoraatgroep hebben wij het ver‐
zoek gekregen om een themaviering te or‐
ganiseren. Truus Kemperman, Ellen Dekkers 
en Marjo Stapelbroek gaan dit op de zondag 
van 3e advent vormgeven.

LICHTENVOORDE
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Hiervoor hebben wij het thema “Een verhaal 
met een boodschap” genomen. Het zal een 
viering worden voor alle mensen die nieuws‐
giering zijn geworden naar de inhoud van de‐
ze zaterdagmiddag. We hebben ingezet op 
gezellige samenzang, warme winterverhalen 
en verbindende gedichten. Jong en oud, opa, 
oma en (klein)kinderen: iedereen is van har‐
te welkom. Op zondag om 17:00 uur begin‐
nen we in de sfeervol verlichte Bonifatius‐
kerk, Lichtenvoorde. Na ongeveer drie kwartier 
sluiten we de viering samen af met een war‐
me drank met iets lekkers erbij. We hopen 
dat jullie het ook een fijne opwarmer voor 
Kerstmis gaan vinden.

Tot dan!

Truus Kemperman, Ellen Dekkers

 en Marjo Stapelbroek

De Stichting R.K. Begraafplaats te Lichten‐
voorde is in 1980 opgericht en is sindsdien 
eigenaar en beheerder van de begraafplaats 
aan de Kerkhoflaan in Lichtenvoorde. Het 
beleid van het stichtingsbestuur is er op ge‐
richt om het rooms‐katholieke karakter van 
de begraafplaats te behouden.
Het bestuur van de stichting bestaat uit ten 
minste vijf leden. Het bestuur kiest uit zijn 
midden een voorzitter, secretaris en penning‐
meester. De leden ontvangen geen bezoldi‐
ging voor hun  werkzaamheden, maar uiter‐
aard worden gemaakte onkosten wel vergoed. 
Momenteel heeft het bestuur het minimaal 
vereiste aantal van vijf leden maar het be‐
stuur zoekt met het oog op de toekomst één 
of 

enkele algemene bestuursleden.

De taak van de algemene bestuursleden is 
mee te denken en mee te besluiten over het 
beleid van de stichting en de algemene gang 

van zaken op de begraafplaats. Het tijdsbe‐
slag voor de algemene bestuursleden is in 
principe beperkt. Er wordt ongeveer 1 keer 
per twee maanden vergaderd. De nieuwe be‐
stuursleden zouden na verloop van tijd ook 
gekozen kunnen worden als (plaatsvervan‐
gend‐) voorzitter, (plaatsvervangend‐) secre‐
taris of (plaatsvervangend‐) penningmeester, 
als zij zich hiervoor beschikbaar zouden wil‐
len stellen. Dat vergt dan wel een wat groter 
tijdsbeslag.
Als u positief staat tegenover het rooms‐ka‐
tholieke karakter van de begraafplaats en ge‐
ïnteresseerd bent om toe te treden tot het 
stichtingsbestuur neem dan contact op met 
het bestuur. Dit kan per brief, per mail of te‐
lefonisch.

Stichting r.‐k.. begraafplaats te Lichtenvoorde
p/a Saturnus 5, 7131 HL  Lichtenvoorde
E: rkb.lichtenvoorde@gmail.com
T: 0544‐785086

Stichting R.K. Begraafplaats te Lichtenvoorde

Correspondent
Anita Spekschoor

Mariaviering
Mariaviering met lichtprocessie Onze Lieve 

Vrouw van Lourdes Marienvelde

Op zondag 11 februari 2024 om 19.00 wordt 
de jaarlijkse Mariaviering gehouden in onze 
kerk. De patrones van onze kerk is namelijk 
“Onze Lieve Vrouw van Lourdes”. Pastoor De 
Jong zal voorgaan in deze viering. Het Ge‐
mengd koor verleent daarbij haar medewer‐
king.
Tijdens deze viering wordt herdacht dat Ma‐
ria aan Bernadette is verschenen in een grot 
in Lourdes. Toen is de bron begonnen met 
stromen, die nu nog steeds het Lourdeswa‐
ter geeft.
Vóór de viering worden de kaarsen uitge‐
deeld voor de lichtprocessie en na de viering 
mag men de kaars meenemen .Wij vragen 
hiervoor geen bijdrage maar een extraatje in 
de collecteschaal is welkom.
Na de viering mag ieder die dat wil en kan, 
mee lopen in een lichtprocessie in de kerk 
met een brandende kaars. Hierbij word ge‐
zongen het lied “Te Lourd op de bergen”. In 
de kerk staan ook mensen met brandende 
fakkels, hetgeen een mooie sfeer geeft.

Allerzielenviering
Op zondag 29 oktober 2023 vond de Aller‐
zielenviering plaats met als thema : Leven 
vanuit herinneringen!
Op deze morgen werden de dierbaren her‐

dacht die sinds Allerzielen 2022 van ons zijn 
heengegaan. Voor elke overledene werd een 
kaars opgestoken:

Leida Goldewijk‐Colenbrander 
overleden op 19 december 2022, 97 jaar

Wilma Segers‐Mulleman 
overleden op 1 februari 2023, 81 jaar

Jan Karnebeek 
overleden op 8 februari 2023, 80 jaar

Bertha Overbeek‐Hermanns 
overleden op 9 maart 2023, 84 jaar

Laurens Kolkman 
overleden op 14 maart, 70 jaar

Willie Wieggers 
overleden op 15 maart 2023, 79 jaar

Jan Alves 
overleden op 1 mei 2023, 84 jaar

José Hulshof‐Bokkers 
overleden op 1 mei 2023, 65 jaar

Liene te Molder‐Reukers 
overleden op 15 mei 2023, 96 jaar

Annie Nijenhuis‐Brundel 
overleden op 9 juni 2023, 83 jaar

Harrie Visser 
overleden op 19 juni 2023, 66 jaar

Harrie Tankink 
overleden op 7 augustus 2023, 80 jaar

Riek Zieverink‐Stortelder 
overleden op 27 augustus 2023, 84 jaar

Hanne Goldewijk‐Berentsen 
overleden op 3 oktober 2023,91 jaar

Ook werd een kaars opgestoken voor allen 
die rusten op ons kerkhof en voor hen die 

leven in ons hart.
Aan het einde van de viering werd het ge‐
dicht voorgelezen, met als titel “jouw foto”.

Jouw foto
Naar een speciale plek in de kamer

ben jij verhuisd.

Omgeven door veel licht,

het ziet er prachtig uit!

Herinneringen van jaren

komen keihard terug:

Dat gemis doet pijn

en ik merk dat ik vlucht.

Elke morgen groet ik jou,

maak ik een trage start

van die ellendige dag

die zich voor mij ontvouwt…

Elke avond doe ik verslag

van wat ik voelde, hoorde en zag!

Hopen op een teken van leven

deed ik in het begin wel even.

Toch is jouw foto mij dierbaar

en kijk ik er met liefde naar.

Zo blijf je mijn steun en toeverlaat,

die met mij de nieuwe toekomst ingaat.

Nog fragiel en onzeker

Maar hopend op een klein beetje beter!

Ank Wopereis

MARIËNVELDE

MEDDO

NEEDE
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MARIËNVELDE

Correspondent
Joep Dorsthorst

Veranderend Meddo
Wat in het verleden gewoonte was om te 
doen is sterk aan verandering onderhevig. 
Eén van de dingen die wij altijd deden waren 
het luiden van de kerkklokken bij het over‐
lijden van een van onze leden.
Wie is er overleden was dan de vraag van ie‐
dereen. En zo was men op de hoogte. 
De laatste jaren wordt het aantal gelovigen 
minder en moet men eerst nog eens natrek‐
ken of zij nog wel lid zijn van de geloofsge‐
meenschap. 
Wij zitten nu in de situatie dat het kerkge‐
bouw particulier eigendom is.
De inzet is nu om de gehele Meddose ge‐
meenschap te betrekken met  het in stand 
houden van dit kerkgebouw. Het zou daar‐
bij jammer zijn dat er in de toekomst er geen 
gebruik meer wordt gemaakt van het luiden 
van deze klokken.
Voor de officiële opening van het vernieuw‐
de kerkgebouw zijn er de klokken geluid. Ook 
afgelopen zondag voor de aanvang van de 
viering van de protestantse gemeente Win‐

terswijk.
Het zou mooi zijn dat deze klokken ook in 
de toekomst deze functie blijven behouden 
voor de totale gemeenschap van Meddo. 
Waarom geen klokken luiden voor een plaats‐
genoot die is overleden? Geen onderscheid 
meer maken.
Uiteraard moet dit dan wel gebeuren met 
toestemming van de familie.
Het is nu voor iedereen ook mogelijk om een 
uitvaartviering vanuit dit kerkgebouw te or‐
ganiseren. Of een jubileumviering.
Wij hebben nu de mogelijkheid om een an‐
dere invulling te geven aan dit kerkgebouw. 
Suggesties daarover zijn van harte welkom. 
In het verleden hadden we thema‐avonden 
over allerlei onderwerpen.
De geloofsgemeenschap wil zich daarvoor 
inzetten. Er zijn op dit moment twee vierin‐
gen in de maand en daarnaast ook de moge‐
lijkheid om deze om te zetten in een oecu‐
menische viering.
Het is niet de bedoeling om daar nu al een 
beslissing over te nemen. 
Wij willen van jullie graag horen hoe hierover 
gedacht wordt. 
Dit artikel wordt ook geplaats in het Meddo 

Magazine. Het is de bedoeling dat dit voor‐
stel met ingang van 1 januari 2024 van kracht 
is.
Reacties kunnen jullie sturen naar med‐
do@paulus‐ludger.nl of tel: 0543 569472

Joep Dorsthorst

MEDDO

Correspondent
Sjaak Ots

Kerk open
Elke woensdag morgen vanaf 9.30 uur t/m 
11.00 uur is de kerk open om een kaarsje op 
te steken of voor een persoonlijk gebed. Het 
secretariaat is dan ook geopend en in de gro‐
te zaal of op het secretariaat is ook plaats 
om een kop koffie of thee te drinken.

Voedselbank
Tevens kunt u iedere woensdag vanaf 9.30 
uur tot 11.00 uur iets afgeven, hetzij voe‐
dingsmiddelen of een financiële bijdrage voor 
de voedselbank.

Vieringen
Speciale aandacht voor de eucharistievierin‐
gen die iedere tweede dinsdag van de maand 
om 9.00 uur worden gehouden en worden 
opgeluisterd door het koor. De eerstvolgen‐
de is op dinsdagmorgen 12 december 2023 
om 9.00 uur, waarin wordt voorgegaan door 
pastoor H. de Jong. De daaropvolgende staat 
in het rooster op 9 januari. Op die datum is 
het, omdat pastoor H. de Jong dan verstek 
moet laten gaan, een woord en gebedsdienst 
waarin wordt voorgegaan door Simone Meij‐
erink.

Kerstmis
Op maandag 25 december, eerste kerstdag, 
is er een woord en communieviering, waar‐
in wordt voorgegaan door pastoraal werk‐
ster Carla Roetgerink, lector is Sandra Nie‐
meijer.
Oudjaar
Op 31 december, oudejaarsdag, is er een 
woord en communieviering, waarin wordt 
voorgegaan door Leo van de Meer, lector is 
Sjaak Ots.
De kerstviering seniorensoos
Op donderdag 21 december om 14.00 uur 
is de kerstviering van de seniorensoos. De‐
ze viering wordt voorgegaan door pastoor H. 
de Jong. Na de viering gaan we er samen een 
gezellige middag van maken met een hapje 
en een drankje.
Ouderendiensten
Ouderendiensten in de grote kerk, kerkplein 
1 in Neede.
22 december 2023 waarin Leo van de Meer 
voorgaat.

Volkskerstzang
Op weg naar kerst 2023

De volkskerstzang is dit jaar op zaterdag‐
avond 9 december 2023 en begint om 19.30 
uur in De Grote Kerk te Neede.
Aan deze volkskerstzang werken mee:
Het Tempel Team uit Gelselaar o.l.v. Mirjam 

Leuverink‐Kossink. Zij begeleiden de samen‐
zang.
Solozang: Mevr Düsseldorf met beleiding van 
harp door dochter.
Lezingen: Leo van der Meer  
De collecte onder het muzikaal intermezzo 
is voor de vleermoesbus. Verder werken mee 
enkele midwinterhoornblazers op het kerk‐
plein. U kunt weer volop de bekende kerst‐
liederen meezingen.
Na afloop kunt u achter in de kerk chocola‐
demelk drinken en is er ruimte voor ontmoe‐
ting.
Van harte welkom allemaal.

Vanuit de Needse kerken

de werkgroep volkskerstzang

NEEDE

25 / de Verbinding LOCATIES



Vrijwilligers gezocht
Nu de Caeciliakerk in Neede vooralsnog open 
blijft, de huidige vrijwilligers ook al een jaar‐
tje ouder worden, zijn we op zoek naar ex‐
tra vrijwilligers. Op velerlei wijze kun je het 
vrijwilligersteam versterken. Te denken valt 
aan onderhoud van de gebouwen, tuin en 
het kerkhof. Of het bezoeken van zieken of 
mensen die eenzaam zijn. Het versterken van 
de werkgroep vieringen, het koor, de schoon‐
maakploeg, rondbrengen van het blad de Ver‐
binding, de beheercommissie. Ook goede 
ideeën, die de geloofsgemeenschap ten goe‐
de komen, laat ze horen. Misschien ben je 
geïnteresseerd in bijbelstudie, gespreksavon‐
den. Laat het weten. 

Wie helpt ons

Correspondent
Hemmy Severt

Allerzielen
Zondagmorgen 5 november hebben we in 
onze geloofsgemeenschap Allerzielen ge‐
vierd. Dit jaar niet op het kerkhof maar door 
het onbestendige weer in zaal Overkamp. 
Er waren veel families, met kinderen en jeugd, 
gekomen om hun dierbaren te gedenken en 
we hebben gebeden om troost en kracht voor 
de nabestaanden. De namen van de overle‐
denen van het afgelopen jaar werden speci‐
aal genoemd en voor hen werd een kaarsje 
aangestoken. Van de opgegeven intenties 
werden de namen van de dierbare overlede‐
nen genoemd.  Door het koor werden liede‐
ren gezongen en de voorgangers lazen toe‐
passelijke teksten voor. Aan het eind van de 
viering werden kaarsjes, versierd met een 
bloemetje, aan de families van de dit jaar 
overledenen uitgereikt. Er werd ook stil ge‐
staan bij de vreselijke oorlogen in onze we‐
reld en gebeden voor vrede. De zegening van 
de graven ging door het slechte weer niet la‐
ten we maar denken “ alle zegen komt van 
boven”. 
Na afloop van dit fijne samenzijn was er ge‐
legenheid voor een kopje koffie of thee en 
elkaar te ontmoeten. Hier werd dankbaar ge‐
bruik van gemaakt.
Een dankjewel aan een ieder, die aan deze 
viering heeft meegewerkt.

De beheercommissie en pastoraatsgroep

Sint Antonius van Padua te Vragender

Kijkje in de kerk
Het parochiebestuur van Paulus/Ludger, en‐
kele leden van de beheercommissie en de 
werkgroep kapel werden op donderdag 14 
september welkom geheten door Jos Tanck 
om de verbouwing in de kerk te bekijken.
Bewoners van 3 appartementen waren be‐

reid gevonden om in hun woning te laten kij‐
ken. Door de ingang van de kerk kwamen ze 
de Kerkstraat (voorheen het middenpad van 
de kerk) in, met aan de linker‐ en de rechter‐
kant de voordeur van de bewoners van de 
appartementen. 
Recht voor, waar het hoofdaltaar stond, en 
aan de rechterkant is de muur bekleed met 
de knielbanken en de kroonluchters als ver‐
lichting van de straat. Dit om zoveel moge‐
lijk materialen uit de kerk te hergebruiken. 
De manier waarop het kerkgebouw in appar‐
tementen is omgebouwd wekte veel bewon‐
dering en verbazing bij de aanwezigen. In 
gesprek met de bewoners was te horen, dat 
zij met veel plezier en enthousiasme hier wo‐
nen. Hartelijk dank voor de gastvrijheid.
In de ruimte onder de toren is men nog be‐
zig met de afwerking, om de beelden van Do‐
natus, Maria en een gedeelte van de 
gebruiksvoorwerpen uit de kerk een mooie 
plek te geven zodat er binnen afzienbare tijd 
gebruik kunnen maken van de kapel.

VRAGENDER

WINTERSWIJK

ZIEUWENT
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Correspondent
Wilhelmien Wolters

Kerkbalans 2023
Het jaar 2023 is bijna ten einde. De meeste 
toegezegde bedragen hebben we al mogen 
ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank. 
We vragen degenen die wel een bijdrage heb‐
ben toegezegd, maar deze nog niet hebben 
voldaan als nog te willen voldoen. Indien u 
geen toezegging hebt gedaan en alsnog wilt 
bijdragen aan de kerkbalans dan kunt u een 
bedrag overmaken op bankrekeningnummer 
NL72 RABO 0371 2031 12 t.n.v HH Paulus‐
Ludger Winterswijk onder vermelding actie 
kerkbalans 2023.

Hartelijk dank voor uw medewerking,

Werkgroep Actie Kerkbalans.

Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn “de smeerolie” van een ge‐
loofsgemeenschap. Zonder vrijwilligers loopt 
het leven in de geloofsgemeenschap vast. 
Een geloofsgemeenschap “leeft” van de in‐
zet vrijwilligers op vele gebieden.

Vrijwilliger zijn is….

vrijwillig maar niet vrijblijvend, 

verbonden maar niet gebonden, 

onbetaalbaar maar niet te koop, 

positief denken en positief doen,

met als enig doel voor je zelf en de ander… een 

goed gevoel.

 
De beheercommissie wil alle vrijwilligers die 
zich inzetten voor de kerk en de begraaf‐
plaats hartelijk danken voor hun bijdrage in 
2023.

Voedselbank
Voor de mensen die gebruik moeten maken 
van de voedselbank vragen wij aan u of u de‐
ze maanden extra producten kunt missen om 
aan de voedselbank te schenken. Ik weet ze‐
ker dat er alleen al doordat er aan hun ge‐

dacht wordt, zij ook fijne feestdagen kunnen 
hebben. Het werk dat de vrijwilligers van de 
voedselbank doen is heel belangrijk en met 
onze en uw hulp kunnen zij dit mogelijk nog 
lang blijven doen. Voor de maand december 
vragen wij raqout, ragoutbakjes, vis in blik en 
eventueel extra producten voor de kinderen 
voor Sinterklaas. Voor de maand januari vra‐
gen wij koffie, koffiepads of poederkoffie. 
Voor de maand februari vragen wij tandpas‐
ta, tandenborstels en producten voor het ge‐
bit om te flossen en te poetsen. Hartelijk 
dank voor uw gaven.

Lichtjestocht
Een Lichtjestocht (herderstocht) is een wan‐
deling, dit jaar op zaterdag 23 december,vooir 
Kerst door het dorp. Waarin de wandelaars 
zoeken naar de Kerststal. Onderweg komen 
ze mensen tegen die hun de weg wijzen. De‐
ze mensen zijn onderdeel van het klassieke 
Bijbel‐ verhaal, de wijzen uit het Oosten, de 
jaloerse Koning Herodus, de nukkige herber‐
gier, de herders in het veld, het zijn kleine to‐
neelstukjes, die door verhaal en muziek wor‐
den weer gegeven om zo het Kerstverhaal 
levend te maken. Het is vooral leuk voor kin‐
deren tot en met 12 jaar die met hun ouders 
of grootouders of familie de speurtocht doen 
naar de stal. Waar Jozef en Maria zijn en on‐
derweg wordt u het nodige aangeboden. De 
voorbereidingen zijn bij het uitkomen van dit 
blad nog in volle gang en u moet te zijner tijd 
daarom het blad Winterswijk Binnen Buiten 
lezen waar dan uitgebreid in wordt vermeld 
hoe de avond verloopt.

Nieuws van Present
Samen opkomen voor mensen die welk wat 
hulp kunnen gebruiken. Daar wordt iedereen 
blij van. Present helpt al 5 jaar mensen in 
Winterswijk die leven in armoede en gezond‐
heidsproblemen hebben en een heel klein 
netwerk. Willen onze vrijwilligers in verbin‐
ding brengen met deze kwetsbare mensen, 

die praktische hulp en een moment van aan‐
dacht hard nodig hebben. Om dit werk te 
kunnen blijven doen heeft men uw hulp hard 
nodig, ook in Winterswijk zijn wij afhanke‐
lijk van mensen die het werk van Present een 
warm hart toedragen. Als u zich geroepen 
voelt om over het werk van ons meer te wil‐
ren weten kunt u zich in verbinding stellen 
met natasja.te.linde@presentwinterswijk.nl 
of telefoonnummer 06 14747345.

Alpha cursus
Alpha is een hulpmiddel voor de lokale kerk 
om samen met anderen over het christelijk 
geloof in gesprek te gaan. Het is een plek 
waar mensen vrijblijvend kunnen ontdekken 
wat het geloof is op een laagdrempelige ma‐
nier. In onze geloofsgemeenschap H.Jaco‐
bus wordt er in januari 2024 gestart met een 
Alpha cursus. De vraag is hoe kunnen we 
open zijn, contact maken en met mensen in 
gesprek komen over het geloof. Wij houden 
op dinsdag 9 januari een informatie avond 
in het parochiecentrum vanaf 19.30 uur. Het 
streven is om dan 16 januari met de cursus 
van start te gaan. De cursus bestaat uit 10 
avonden en elke avond uit 3 delen, samen 
eten, in leiding over het thema en daarna in 
kleinere groepjes verder te praten. Ben u be‐
nieuwd om bij de informatieavond of de eer‐
ste avond aan te schuiven dan bent u van 
harte welkom. 
Op de website Alphanederland.org vindt u 
meer informatie over de cursus. Ook kunt u 
contact opnemen met Els Tolsma‐Hopmans 
via els.tolsma.hopmans@gmail.com.
Alpha is: De plek waar je jezelf mag en kunt 
zijn. De plek waar je alles mag delen. De plek 
waar je mag twijfelen. De plek waar je zeker 
welkom bent. De plek waar alle verhalen sa‐
men komen. 
Wij begroeten u graag als meer wilt weten 
over Alpha op 9 januari 2024 in het paro‐
chiecentrum.

WINTERSWIJK

Correspondenten
Anneke Kouijzer en Jos Lageschaar
ludgerzieuwent@gmail.com

125 jaar H. Werenfriduskerk
Op 10‐10‐2024 bestaat de prachtige H. Werenfriduskerk te Zieu‐
went, ook wel de ‘kathedraal van de Achterhoek’ genoemd 125 jaar. 
In het jaar 1898 is men begonnen met de bouw van de Werenfridus‐
kerk in Zieuwent. Dit onder leiding van ‘bouwpastoor’ Henricus San‐
derink, afkomstig uit De Lutte, sinds 1885 als pastoor te Zieuwent 
benoemd. De architect was J.W. Boerbooms uit Arnhem. 
Het 125 jarig bestaan gaan we zeker vieren en dat willen we doen 

met alle inwoners van Zieuwent. Jong en 
oud gaan we hierbij betrekken. 
Er is een enthousiaste werkgroep opge‐
richt die meedenkt over het programma 
van deze herdenking. Deze werkgroep be‐
staat uit inwoners van Zieuwent die wel en 
niet bij de kerk betrokken zijn. Een mooie 
mix komt zo samen. Er gaan verschillende 
activiteiten plaatsvinden die verspreid zijn 
over het jaar 2024.  Over deze activiteiten 
gaat U de komende maanden meer lezen 
en horen. We houden U op de hoogte.

ZIEUWENT
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Op vrijdag 2 februari vieren we het Feest van 
de Opdracht van de Heer in de tempel. We 
kennen dit feest, dat veertig dagen na de Ge‐
boorte van de Heer wordt gevierd, beter on‐
der de naam “Maria Lichtmis”. Nu vieren we 
dat Hij in de tempel aan God wordt opgedra‐
gen. Naar zeer oude traditie, zullen we aan 
het begin van de viering de kaarsen zegenen 
en naar het altaar van de Heer opgaan. Wan‐
neer u kaarsen, waxinelichtjes e.d. hebt, die 
u graag wilt laten zegenen dan kunt u deze 
van thuis meebrengen.
De viering in het eucharistisch centrum in 
Groenlo begint om 9:00 uur. Vanaf 8:30 uur 
is er eucharistische aanbidding.
Na de viering wordt aan ieder die dit wenst, 
afzonderlijk de Blasiuszegen gegeven. De 
Blasiuszegen wordt ook gegeven in het op‐
volgende weekend.

Maria Lichtmis en Blasiuszegen op vrijdag 2 februari

Parochiehuis
Waarschijnlijk heeft U het al gehoord, het 
Parochiehuis is onder voorbehoud verkocht. 
Bouwbedrijf De Driehoek uit Groenlo is de 
koper. Op 14 december zal, als het goed is, 
de overdracht plaatsvinden. Wat betekende 
dat er naarstig gezocht moest worden naar 
een nieuw onderkomen voor het secretari‐
aat van de kerk. Een heel aantal parochianen 
maken gebruik van het secretariaat, denk aan 
het in elkaar zetten van de kerkklok, de vouw‐
groep, de post verspreiding, de intenties aan‐
vragen door parochianen en de overleggen 
van diverse werkgroepen. Maar waar vind je 
op een dergelijk kort termijn een nieuw onder‐

komen?
Nou, dicht bij huis, namelijk in de 
kerk, in de sacristie. Afgelopen week 
zijn diverse parochianen bezig ge‐
weest om dit mogelijk te maken. Een 
deel van de sacristie is ontruimd om 
plaats te maken voor het secretari‐
aat. 
Diverse ondernemers hebben tijd 
vrijgemaakt om hierbij te helpen, zo‐
als het aanleggen van een verwar‐
ming, aanleggen van internet enz. 
Heel fijn dat dit op korte termijn ge‐
regeld kon worden, dank jullie wel 
daarvoor. De ingang van het secretariaat is 
via de pastoorstuin aan de zijkant. 

Op de woensdagmorgen na de weekviering 
is het secretariaat geopend. 

Kindje Wiegen 
‘Kroamschudd’n in de Werenfriduskerk’

Kinderen laten op Eerste Kerstdag een mooi verhaal zien. Hoe herder 
Joram op bezoek gaat bij het Kindje Jezus in de stal in Bethlehem.
Kom ook, iedereen is welkom.

Eerste  Kerstdag, Aanvang 10.00u.
m.m.v Jeugdorkest Harmonie Zieuwent‐Mariënvelde,
Herderskoortje & piano
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Al een aantal jaren wordt door de Werkgroep 
Diaconie in de Parochie De Sint Maartenprijs 
uitgereikt binnen het werkgebied van de Pau‐
lus‐Ludgerparochie. De uitreiking vind altijd 
plaats rond 11 november, de feestdag van 
Sint Maarten.
De prijs wordt uitgereikt aan een groep, per‐
soon of organisatie die zich heeft ingezet 
voor een diaconaal doel in de brede zin van 
het woord. Dit kunnen allerlei activiteiten 
zijn; kerkelijk of niet kerkelijke activiteiten. 

Dienstbaarheid aan de sa‐
menleving, omkijken naar el‐
kaar, er zijn voor elkaar, el‐
kaar ontmoeten, zijn daarbij 
telkens belangrijke sleutel‐
woorden.
Als voorzitter van de werk‐
groep Diaconie in de Paro‐
chie is het mij een eer om de 
Sint Maartenprijs 2023 te 
mogen overhandigen aan de 
vrijwilligers van de KBOPZ. 
Jullie zorgen op de maandag‐
morgen voor een fijne ont‐
moetingsplek waar iedereen 
zich welkom weet. Waar al‐
lerlei activiteiten plaats vin‐
den maar waar ook plaats is voor een praat‐
je of een diepgaand gesprek onder het genot 
van een kopje koffie.
Dit warme welkom is alleen mogelijk door de 
belangeloze inzet van de vele vrijwilligers van 
de KBO, de Parochie/ de geloofsgemeen‐
schap Lievelde en de Zonnebloem. Zeker nu 
de kerk hier in Lievelde aan de eredienst is 
onttrokken is deze wekelijkse ontmoeting 
waarschijnlijk nog belangrijker dan die al was. 
Sint Maarten ontmoette een kwetsbare man 
en deelde zijn mantel. Daarmee deelde hij 
vooral warmte en aandacht. Diaconie begint 
met warm menselijk contact, elkaar echt zien, 
elkaar steunen en er zijn voor elkaar.
Jullie als vrijwilligers van de KBOPZ geven 

daar op een mooie en inspirerende wijze 
vorm aan en dat is een compliment en waar‐
dering waard.
De prijs die ik vandaag aan jullie, als vrijwil‐
ligers, mag overhandigen is een waardering 
voor jullie dienstbaarheid aan de gemeen‐
schap hier in Lievelde. Zie deze prijs als een 
waardering maar ook als een stimulans om 
nog lang met dit mooie werk voort te gaan.
De prijs is een geldbedrag, beschikbaar ge‐
steld door de stichting Novum, welke jullie 
naar eigen inzicht kunnen besteden.
Gefeliciteerd met de prijs, bedankt voor jul‐
lie inzet en veel succes voor de toekomst.

Peter Pothof

Uitreiking Sint Maartenprijs

Biechtgelegenheid voor Kerstmis
Er is gelegenheid tot het ontvangen van het sacrament van verzoe‐
ning (biecht):
• Elke vrijdag, voor of na de eucharistieviering van 9:00 uur in Groenlo
• Woensdag 13 december, vanaf 13:00 uur, tijdens de middag van 

de gebedsgroep, in Lichtenvoorde
• Zondag 10 december, vanaf 19:00 uur, tijdens de Avond van Barm‐

hartigheid in Groenlo
• Zondag 17 december, van 10:00 tot 10:45 uur, in Lichtenvoorde
• Zaterdag 23 december, van 17:00 uur tot 18:00 uur in Groenlo

Ook kunt u desgewenst een afspraak 
maken. Wanneer u niet in staat bent 
naar de kerk te komen, kan dit ook bij 
u thuis. Neem hiervoor contact op met 
de pastoor of met een priester van elders.

Eén viering Nieuwjaarsdag
In het eucharistisch centrum, 
de H. Calixtusbasiliek in 
Groenlo, is er op Nieuwjaars‐
dag één gezamenlijke eucha‐
ristieviering voor alle geloofs‐
gemeenschappen.
Oudejaarsdag valt op een 
zondag en we vieren dan het 
Feest van de Heilige Familie: 
Jezus, Maria en Jozef. Een 
mooi feest in de kersttijd en 
om het oude jaar af te sluiten.
Het nieuwe jaar 2024 beginnen we met het Hoogfeest van Maria 
Moeder van God. De in 1999 gesloten Groenlose Mariakerk droeg 
deze titel.
Op deze dag, sinds 1967 uitgeroepen tot “Dag van de Vrede” bidden 
we in het bijzonder voor de vrede in de wereld.
Na de viering is er gelegenheid om onder het genot van koffie en 
thee elkaar het allerbeste voor een gezegend 2024 te wensen.
Let op. De viering in de basiliek begint om 10:00 uur, een half uur 
later dan gewoonlijk.

Pastoor H.A.M. de Jong
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Onder deze titel zal Ton Duffhues op 
uitnodiging van de commissie Ontmoeting 
& Inspiratie van de parochie HH. Paulus en 
Ludger een avond verzorgen in de Onze‐
Lieve‐Vrouw‐Tenhemelopnemingkerk te 
Beltrum, op dinsdag 13 februari 2024. De 
avond begint om 19.30 uur. We hopen u 
vanaf 19.15 uur met een kop koffie of thee 
te mogen begroeten.

Ton Duffhues: “Het denken, doen en organiseren vanuit tegengestelde 
belangen heeft ons op een punt gebracht dat we de gemeenschappelijke 
waarden uit het oog zijn verloren. Die waarden hebben een verleden, 
heden en toekomst. "De grote ironie van onze tijd is dat we langer 
leven maar korter denken.", aldus de antropologe Mary Catherine 
Bateson. De kunst is om houvast te vinden voor de ontwikkelingen 
die onze toekomst bepalen en waar we zelf de hand in hebben. Dat 
geldt in het bijzonder voor landbouw, voedsel en natuur. Hiervoor 
zijn boer én burger aan zet, platteland én stad. Dat geldt ook voor 
de Oost‐Achterhoek.
In mijn lezing bespreek ik actuele ontwikkelingen op het gebied van 
landbouw, voedsel en natuur vanuit het waardenperspectief. De 
historische component zal daarbij niet ontbreken. Mijn stelling is dat 
we minder moeten koersen op de individuele eigen belangen maar 

veel meer op de collectieve menselijke waarden.
In dialoog met de aanwezigen wil ik de vaak in onszelf verborgen 
wijsheden naar boven halen die nodig zijn om die koerswijziging in 
denken, doen en organiseren te realiseren. Het accent in mijn lezing 
ligt op praktische voorbeelden uit verleden en heden en ik daag uit 
tot interactie en dialoog over de toekomst.”

Ton Duffhues is antropoloog, 
werkzaam geweest bij de 
Zuidelijke Land‐ en 
Tuinbouworganisatie, Stichting 
Waarden van het Land en de 
Erasmusuniversiteit te Rotterdam. 
Zijn werkveld is het best samen te 
vatten met 'landbouw en 
samenleving', coöperatieve 
samenwerking, waarden versus 
belangen. Enkele publicaties van 
zijn hand: Waarden van het Land. 
Verhalen van Boeren en Burgers 
over het platteland, en samen met 
Anselm Grün, Boerenwijsheid, 
Inspratiebron voor een duurzame 
samenleving.   

Waarden als wijsheid
nieuwe impulsen aan een samenspel van boeren en burgers, platteland en stad
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Onder deze titel zullen Jan Tijssen en Edgar Nollen op uitnodiging 
van de commissie Ontmoeting & Inspiratie op donderdag 7 decem‐
ber een avond verzorgen in het Achterhuis, Borculoseweg 43 in Nee‐
de. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. Vanaf 19:15 uur heten 
we u graag met een kop koffie of thee welkom. De avond begint om 
19:30 uur.
De tijd van lichtjes, duisternis, hoop, gezelligheid, lekker eten met 
de hele familie bij elkaar en natuurlijk veel sneeuw. Dit zijn zo maar 
een paar associaties met kerst. Maar is het altijd wel zo gezellig?
Welke boodschap draagt kerst in zich? Waar denkt u aan bij kerst en 
wat betekent het voor u? Het is bij uitstek een tijd van bezinning. 
In de voorstelling ‘Kerstverhalen wereldwijd’ komen deze verschil‐
lende elementen aan bod. De verhalenvertellers nemen ons mee op 
een reis rond de wereld aan de hand van kerstverhalen uit verschil‐
lende landen.

Deze verhalen worden 
door Jacqueline van 
Koolwijk muzikaal be‐
geleidt op keyboard en 
diverse snaarinstru‐
menten (onder andere 
gitaar, keyboard en 
swaramandala).
Voor meer informatie 
zie www.bezielende‐
verhalen.nl.

Kerstverhalen wereldwijd

De commissie Ontmoeting & Inspiratie van H.H. Paulus en Ludger‐
parochie organiseert een filmavond, en wel op 23 januari 2024 in de 
Onze‐Lieve‐Vrouw‐Tenhemelopnemingkerk te Beltrum.
Om 19:15 uur staat de koffie/thee klaar. De entree is gratis, een vrije 
gift wordt zeer op prijs gesteld.
De film begint om 19:30 uur en duurt tot 21:30 uur, daarna zullen 
we nog over de film napraten. De avond wordt om ongeveer 22:00 
uur afgesloten. De titel van de film luidt: The Dark Horse. 

The Dark Horse vertelt het waargebeurde en indrukwekkende le‐
vensverhaal van Genesis Potini. Dit briljante maar weinig bekende 
schaakgenie maakte zich, ondanks zijn bipolaire stoornis, sterk voor 
de toekomst van achtergestelde kinderen. 
In een samenleving waarin het voor veel jongeren moeilijk was de 
verleidingen van het verkeerde pad te weerstaan, probeerde hij door 
middel van het schaakspel hun leven weer op de rails te krijgen en 
ze te inspireren.

De nog jonge Nieuw‐Zeelandse regisseur Robertson (1982) weet 
vakkundig het waargebeurde verhaal van Genesis Potini, een Maori 
schaakgenie met psychische pro‐
blemen, te verweven met ele‐
menten uit een familiedrama, 
zonder ook maar even sentimen‐
teel of voorspelbaar te worden. 
Acteur Curtis (Three Kings, Blow 
en Runaway Jury) kwam een klei‐
ne dertig kilo aan om op de echte 
Genesis te lijken, en bleef op de 
set ook tussen de opnames in zijn 
rol. Het resultaat: Curtis acteert 
niet, hij ís zijn personage. 
The Dark Horse was de verras‐
sing van IFFR 2015, waar de film 
werd verkozen tot beste van het 
festival.

Film: The Dark Horse
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De Week van gebed voor 
eenheid van christenen 
2024 staat in het teken van 
het grote gebod dat Jezus 
geeft: ‘Heb God lief… en je 
naaste als jezelf’, uit het 
verhaal van de barmhartige 
Samaritaan (Lucas 10 vers 
25‐37). De jaarlijkse 
gebedsweek vindt in 2024 
plaats van 21 t/m 28 
januari.

De Week van gebed voor eenheid daagt uit om elkaar werkelijk als 
naaste te zien, en actief stappen te zetten om onze wederzijdse 
onbekendheid en vooroordelen te overbruggen. De gebedsweek 
voor eenheid kent een lange gebedstraditie die ruim 175 jaar geleden 
al begon. Wereldwijd bidden miljoenen christenen om eenheid.

Het materiaal voor deze Week van gebed voor eenheid is dit jaar 
afkomstig van christenen uit Burkina Faso. Broeders en zusters van 
het katholieke aartsbisdom Ouagadougou, van protestantse kerken 
en oecumenische organisaties werkten samen om christenen wereldwijd 
te helpen een week lang in eenheid te bidden. De werkgroep uit 
Burkina Faso koos het thema ‘Heb God lief… en je naaste als jezelf' 
naar aanleiding van de gelijkenis over de barmhartige Samaritaan. 
Jezus laat daarin zien wat het betekent om je naaste lief te hebben.

In onze parochie is er op zondag 21 januari 2024 om 10:00 uur een 
oecumenische viering in de St. Joriskerk, Markt 1 in Bredevoort.
Ds. A. Endeveld en de werkgroep gaan hierin samen voor.

Week van gebed voor eenheid van christenen

Kerstschaamte
Wat vliegschaamte is, weet u waarschijnlijk wel: vaak 
milieubewuste mensen die het vliegtuig nemen naar een verre 
bestemming, maar zich er ook voor schamen. Maar 
kerstschaamte, hebt u daar wel eens van gehoord?

Kunnen we, als we kijken wat er om ons heen gebeurd in de 
wereld, nog wel met Kerst vrolijk ‘vrede op aarde’ zingen? Dit 
is één vorm van Kerstschaamte.
Maar je denkt ook al gauw: wanneer kun je dan wel kerst 
vieren? Er is altijd wel wat aan de hand in de wereld. En wat 
is de boodschap van kerst ook al weer? Dat is toch ook dat 
God in een donkere wereld zijn Licht geeft, zijn Zoon. En dat 
‘God met ons’ nu juist houvast geeft, als we dat zelf niet meer 
in huis hebben. We hebben kerst nodig, meer als ooit eerder 
te voren. De komst van Jezus in deze wereld is een groot ‘Nee’ 
tegen oorlog en geweld. Laten we ons dus vooral niet voor 
Kerst schamen.

Er is nog een andere vorm van kerstschaamte, namelijk mensen 
die zeggen; ik kom het hele jaar niet in de kerk, dan kan ik 
met kerst toch ook niet daar vroom gaan zitten zingen? Je 
schaamt je om alleen met kerst te gaan. Er is een probaat 
middel tegen deze kerstschaamte: kom gewoon in de adventstijd 
een keer naar de kerk, dan zit je er met kerst net wat 
makkelijker.

En wees verzekerd: ook als kerst de enige keer per jaar is, 
kerstschaamte is niet op zijn plaats. Weet je welkom in de 
kerk. Er is voor iedereen plaats. Kerst mag een feest zijn dat 
ons samenbrengt, dat een baken is van hoop en liefde. Bij de 
Zoon van God, bij Jezus, vervliegt onze angst en schaamte, 
worden we vrij.

Om ons te steunen zingen de engelen. Zij hebben gelukkig 
geen vliegschaamte en al helemaal geen kerstschaamte. Ze 
zingen schaamteloos hun `Ere zij God’ en wijzen ons de weg 
naar het kind dat geboren is.
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