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REDACTIE

Van de redactie

Op de vroege zondagmorgen breekt de zon
door het wolkendek. Het belooft een mooie
nazomerse eerste week van september te
worden. Begin van een nieuw werkjaar in
de parochie. Allerlei parochieactiviteiten ko-
men weer op gang. In deze uitgave van de
Verbinding wordt er terug gekeken op di-
verse gebeurtenissen in de lokale geloofs-
gemeenschappen, maar ook kijken we voor-
uit.

Op de voorpagina staat een foto van de
Christus Koning kerk uit Lievelde. Zondag
17 september was daar de laatste eucharis-
tieviering, waarna de kerk aan de goddelij-
ke eredienst werd onttrokken. Het kerkge-
bouw wordt overgedragen aan de nieuwe
eigenaar: “Stichting Behoud Kerkgebouw
Lievelde”. Na 70 jaar gaat de geloofsgemeen-
schap, als onderdeel van de parochie HH.
Paulus en Ludger, nu verder zonder eigen
kerkgebouw. Geloven gaat lokaal verder met

de mogelijkheden die er zijn. Voor alle 16
geloofsgemeenschappen geldt de vraag “hoe
geven wij samen vorm en inhoud aan kerk-
zijn lokaal"? De missionaire opdracht, leer-
ling van Jezus zijn, uitdragen. Dat is nog niet
zo eenvoudig. Toch zien we op verschillen-
de plekken voorbeelden. Hoe bijvoorbeeld
in Aalten samenwerking gezocht is met an-
dere christelijke geloofsgemeenschappen
en in Winterswijk een werkgroep vitaal ge-
loven werkt aan het opzetten van een Alpha
cursus. Het parochiebestuur bereid renova-
tie van de pastorie en parochie-secretariaat
voor en het verder versterken van het eu-
charistisch centrum, de Calixtus basiliek in
Groenlo. Dat is onze gezamenlijke parochie-
kerk om te vieren en te ontmoeten. Met het
parochieblad, de nieuwsbrief, website en
Facebook blijven wij u informeren over kerk
en geloof. Een goede start gewenst van een
nieuw werkjaar.

Diaken Cor Peters

Redactie blad

Luuk Kouijzer, coérdinator
E: redactie@paulus-ludger.nl
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Vincent Stapelbroek

Redactie nieuwsbrief

Gerard Bartels, codrdinator

E: nieuwsbrief@paulus-ludger.nl
Diaken Cor Peters
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Vincent Stapelbroek

Beheer website

Luuk Kouijzer, coérdinator

E: webmaster@paulus-ludger.nl
Gerard Bartels

Vincent Stapelbroek

Internet
www.paulus-ludger.nl
facebook.com/HHpaulusludger

Volgende nummer

Het volgende nummer verschijnt 27 novem-
ber 2023. De uiterste inleverdatum voor kopij
is 10 november 2023. Het volgende nummer
omvat de periode 4 december 2023 tot en

met 11 februari 2024.

Bezorging

Heeft u vragen of opmerkingen omtrent de
bezorging van de Verbinding? Wilt u het
parochieblad ontvangen? Neem contact op
met het secretariaat van uw locatie.

Omslagfoto
Christus Koning kerk in Lievelde
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PASTORALE NOODWACHT:
T: 06-190 17 292

Spoedeisende pastorale zaken, zoals
ziekenzalving en melding uitvaart

Eucharistisch centrum
H. Calixtusbasiliek
Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
Parochiesecretariaat
Francis Poelhuis, Angela Réeling
Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
T: 0544-46 46 63
E: secretariaat@paulus-ludger.nl
Openingstijden:
ma t/m do 9:00 uur t/m 12:00 uur.
Pastorale team
H. de Jong, pastoor
E: h.dejong@paulus-ludger.nl
T:06 -123 79 793
C. Peters, diaken
E: c.peters@paulus-ludger.nl
T: 06 -510 36 579
C. Roetgerink, pastoraal werkster
E: c.roetgerink@paulus-ludger.nl
T: 06 -207 39 564
Ondersteuning pastorale team
M. Sium, diaconaal assistent
m.sium@paulus-ludger.nl
S. Meijerink, catechetisch assistent
s.meijerink@paulus-ludger.nl
Parochiebestuur-DB
Pastoor H. de Jong, voorzitter
Jos Rosendaal, vice-voorzitter
E: vice-voorzitter@paulus-ludger.nl
Johannes Hoekstra, secretaris
E: secretaris@paulus-ludger.nl
Ton de Vries, penningmeester
E: penningmeester@paulus-ludger.nl
Ben Bomers, personeel en vrijwilligers
E: personeel@paulus-ludger.nl
Gerard Bartels, begraafplaatsen
E: begraafplaatsen@paulus-ludger.nl
Betsy Hummelink-Hulshof, geloofsgemeen-
schappen
E: gemeenschappen@paulus-ludger.nl
William Klein Zeggelink, geloofsgemeen-
schappen
E: w.klein.zeggelink@paulus-ludger.nl
Vincent Stapelbroek, communicatie
E: communicatie@paulus-ludger.nl
Ondersteuning parochiebestuur
Hans de Graaf, herbestemmingen
E: bestuur@paulus-ludger.nl
Henk Bos, herbestemmingen
E: henkbosrekken2@gmail.com
Stef Essink, gebouwen
E: gebouwen@paulus-ludger.nl
Pastor Dave fonds
Bank: NL70 RABO 0374 0055 75
Parochiebestuur o.v.v. Pastor Dave
Parochiéle Caritas Instelling
NL 32 RABO 0336 1608 36
Vertrouwenspersoon
Hans Goorhuis, 06-22930809
E: hansgoorhuis@gmail.com
ANBI status
De parochie bezit een ANBI status. De
verplichte ANBI gegevens zijn in te zien op
https://anbi.rkcn.nl/publicaties/UTR37406.
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Ons persoonlijk verhaal is een getuige-
nis en een onvervangbare zegen

Dit parochieblad gaat over de herfstperiode,
oktober de Mariamaand waarin de Rozen-
krans een belangrijke rol speelt, Allerheiligen
en Allerzielen tot en met de eerste Advent.
De verwachtingsvolle weken op weg naar de
geboorte van de Verlosser.

Wolken pakken zich samen in de heetste en
benauwdste maand ooit gemeten, toen ik dit
schreef. Veranderingen in de wereld, de oor-
log zo dicht bij, nieuwe verkiezingen in ons
eigen land, allemaal onderwerpen waar troost
en bemoediging welkom zijn. Ik hoop dat u
dit uit deze column kunt halen. Tel uw zege-
ningen en raak niet uitgeteld.

Demissionair

De demissionaire status van een kabinet be-
tekent dat er alleen nog 'lopende zaken' wor-
den afgehandeld, en dat omstreden kwes-
ties niet aan de orde komen.

Daarbij dient te worden opgemerkt dat hoe
langer de demissionaire status duurt, hoe
meer de noodzaak kan toenemen om om-
streden zaken wel af te handelen.

Indien die crisis wordt bezworen, houdt de
demissionaire status weer op.

Dit geldt voor onze regering, maar evenzeer
voor de kerk in West-Europa.

Het christelijk geloof kent het grote gevaar
van onverschilligheid.

Jezus koos juist zo'n demissionair moment
van vermoeidheid en frustratie uit om zijn
toekomstige leerlingen voor het eerst aan te
spreken. Teleurgestelde vissers na een nacht
hard werken vormen niet bepaald de meest
welwillende hoorders voor zijn preek over
het naderende koninkrijk. Toch lieten zij zien
wat het voorportaal en de toegangspoort van
het geloof is: de moed om te vertrouwen.
‘Probeer het nog eens’, zo luidt Zijn eerste
preek. ‘Vaar nu het meer op naar diep water.

PASTORES

Tel uw zegeningen

en raak niet uitgeteld

Daar moeten jullie je netten uitwerpen’ (Luc. 5).
Juist in deze tijd van vermoeidheid en frus-
tratie moeten we het christendom een nieu-
we kans geven. Opnieuw proberen betekent
niet hetzelfde opnieuw doen, inclusief de
herhaling van eerdere fouten. Het betekent:
afsteken naar de diepte, opmerkzaam wach-
ten, niet bang zijn en klaar staan om te han-
delen.

Bereid zijn om leerling te willen zijn:
oud en jong

Missionair roept op om leerling van Jezus te
willen zijn en onszelf af te vragen wie Hij is?
Of denk je dan ‘wie Hij is geweest?' Is het
verleden tijd?

Tijdens de Wereld Jongeren Dagen afgelo-
pen zomer in Lissabon gaf paus Franciscus
de anderhalf miljoen jongeren daar aanwe-
zig drie woorden mee: Stralen - luisteren -
niet bang zijn. De toekomst van de kerk, de
school van Jezus, ligt in een inclusieve kerk,
waar iedereen welkom is. Waar niemand zich
buitengesloten mag voelen.

Aan de oudere generatie is de helderheid ge-
schonken, het vermogen te onderscheiden
door levenservaring is een kostbaar geschenk
voor de volgende generatie.

Persoonlijk en direct luisteren naar de be-
leefde geloofsgeschiedenis, met alle hoog-
ten en diepten, is onvervangbaar. Het lezen
van boeken, het naspeuren van het internet,
het zien van films, is nuttig, maar nooit het-
zelfde. De overdracht, wat de echte traditie
is, de concrete overdracht van de oudere naar
de jongeren mag nooit ontbreken. Het direc-
te verhaal van mens tot mens, heeft in de
communicatie kleuren en klanken die geen
ander middel kan overnemen. Het getuige-
nis is een onvervangbare zegen.

Jezus had geen organisatie, hij liep van dorp
naar dorp ... en als de mensen niet geinte-
resseerd waren of ontvankelijk bleken te zijn
voor wat Hij te zeggen had, dan trok Hij ver-
der. Hij wilde niet dat de mensen uit louter
eigen belang naar Hem toe kwamen of Hem
op zochten. Hij wilde niet de wonderdoener
zijn die de mensen om niet gaf wat hen ont-
brak zonder dat ze er zelf ook iets voor de-
den. Hoe vaak heeft Hij tegen mensen ge-
zegd ‘je geloof heeft je gered’. En dan in die
volgorde ... eerst geloven en dan zien.

Daartoe nodigt Jezus uit. Gisteren vandaag
en morgen.

Steeds opnieuw, eeuwenlang al, hoopt en
gelooft Hij dat mensen liefde nodig hebben,

vergeving nodig hebben, goedheid, nieuwe
kansen en gekend willen worden.

Jezus zelf geeft het voorbeeld van een ma-
nier van leven, a way of living die je gelukkig
kan maken, rust kan geven en ook iets van
je vraagt. Hij weet dat iedere levensweg ge-
paard gaat met vallen en opstaan. Wat mij-
zelf betreft is geloven van grote waarde. Ge-
loven heeft me veel gegeven in mijn leven.
Het heeft me ‘iets’ gebracht: af en toe troost,
vertrouwen, perspectief, hoop, moed, be-
moediging, steun, inzichten en onderschei-
dingsvermogen. Precies dat wat we in gelo-
vige taal de Gaven van Gods Geest noemen.
De vruchten die we mogen plukken van het
voorbeeld dat Jezus ons geeft en wil leren.

Ondanks donkere wolken

Dit alles vraagt om het lef een nieuwe start
te maken en je opnieuw te willen verdiepen
in wat we al kennen en goed is gebleken. Ons
geloofsverhaal delen met elkaar.

leder kan op een eigen manier geloof uitdra-
gen. Zoek een manier die bij je past, die aan-
sluit op wie jij bent, wie je als groep of ge-
meenschap wilt zijn? Lezen, ontmoeten,
luisteren, zingen, zoeken, bidden en onder-
zoeken wat ontbreekt of waar je juist van af
wilt. Dit is wat mij betreft missionair zijn en
de nieuwe kansen benutten.

Delen van wat je al ervaren hebt, oppakken
wat je van anderen kunt leren, samen verder
gaan op een nieuwe manier. Niet omdat het
moet, maar omdat het kan.

Samen zoeken bevrijdt ons leven van een
monologische ik-gerichtheid en leidt ons naar
een dialogische openheid, naar het nieuwe
‘wij’. Naar overdracht van persoonlijke ver-
halen.

Donkere wolken pakken zich samen. Gelo-
ven we dat achter de wolken de zon schijnt?
Ik wel.
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Renovatie Eucharistisch Centrum Groenlo

De plannen voor de renovatie van de pasto-
rie zijn jaren geleden véor de fusie met de
Ludger parochie al gemaakt door het voor-
malige bestuur van de Paulusparochie. Dhr.
Jan Hoffman en Dhr. Gerard Slotman heb-
ben in 2018 al de eerste gesprekken hier-
over gevoerd.

Er was veel achterstallig onderhoud, de glas
in lood ramen in het gebouw waren slecht
en onverantwoord, het houtwerk had een
grondige onderhoudsbeurt nodig en ga zo
maar door.

Zo langzamerhand komt zo’n proces op gang
en wordt er een projectplan opgesteld, ge-
naamd: “Project Pastorie Callixtus Kerkwal”.
In het toekomstbestendige plan zijn naast de
restauratie en onderhoudsherstel ook de ver-
duurzamingsmaatregelen én de herbestem-
ming van het eucharistisch centrum tot ad-
ministratiekantoor voor de kerken in de regio
opgenomen. De ruimtes zullen worden aan-
gepast, zodat ook grotere groepen hier kun-
nen samenkomen. Door de functieverande-
ring van het gebouw zal het eucharistisch
centrum het centrale centrum worden voor
de administratie en bestuur van onze paro-
chie. Alle locaties van onze parochie kunnen
hier in de toekomst van profiteren.

De bouwaanvraag is 23 april 2021 bij de ge-
meente ingediend en de goedkeuring is ver-
leend op 23 juni 2022.

Daarna is de aanvraag voor de subsidie bij

de provincie ingediend. De procedure van de
subsidie loopt nu en we hopen eind van het
jaar een positieve reactie van de provincie
te ontvangen.

De subsidie aanvraag voor de verbouwing is
in drie onderdelen ingediend:

1. Restauratie en onderhoudsherstel

2. Verduurzaming voor lager energie gebruik

3. Herbestemming bestuur en administratie
centrum voor de geloofsgemeenschap-
pen van de parochie

Belangrijke restauratie werkzaamheden en
onderhoudsherstel:

o Buitenschilderwerk

o Restaureren alle glas in lood ramen

o Nieuwe zinkengoten

o Nieuw bitumen plat dak

o Nieuwe trap in de hal aanbrengen

Verduurzaming:

o Binnen ramen voorzetbeglazing aanbrengen

o Warmtepomp systeem met bijkomende
werken aanbrengen

o Zonnepanelen installeren

Herbestemming:

o Diverse ruimtes aanpassen voor vergade-
ren en administratie etc.

o Keukenruimte voor diverse doeleinden

Het Bisdom is bij het gehele traject tot nu
toe betrokken geweest en zal dan hopelijk
ook de goedkeuring hiervoor geven.

Voor de lange termijn hopen we voor de re-
guliere onderhoudskosten in aanmerking te
komen voor de Subsidieregeling Instandhou-
ding Monumenten (SIM).

Doordat het gebouw een rijksmonument is,
kun je een aanvraag indienen.

Dan is het Eucharistisch Centrum toekomst
bestendig tot in lengte van jaren.

De afgelopen maanden is de pastorie opge-
ruimd en hopelijk kunnen we na lang wach-
ten begin 2024 starten met de verbouwing
van de pastorie tot Eucharistisch Centrum
Oost Achterhoek.

Eris al een hele lange weg afgelegd......en nu
nog het laatste stukje!

Jos Rosendaal
parochiebestuur

Cantorcursus in Aartsbisdom Utrecht

Sinds een aantal jaren is de functie van de
taak cantor steeds nadrukkelijker in beeld
gekomen en wordt ook in het Aartsbisdom
Utrecht met regelmaat door een cantor de
liturgische muziek verzorgd. Het is niet uit
te sluiten dat de cantor in de toekomst een
steeds grotere rol zal gaan spelen.

Sint Caecilia start daarom dit najaar weer met
de cursus Cantor |. Deze cursus zal worden
gehouden in de Onze Lieve Vrouwekerk Apel-
doorn (Hoofdstraat 18, vlakbij het NS stati-
on) op zaterdag 4, 11, 18 en 25 november
2023 van 10 uur tot 13 uur. In deze cursus
komen onder andere aan de orde: de rol bin-
nen liturgie, liturgische achtergrond, werken
met een muziekinstallatie, verbanden tussen
tekst en melodie en elementen van stemvor-
ming.

De kosten bedragen € 125 (inclusief lesma-
terialen). Voor aanmelding en verdere infor-

matie: bureausecretaris Marcus de
Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht,
tel.: 06 49957318, e-mail: sintcaecili-
a@aartsbhisdom.nl.

Het pastorale team en het bestuur van
Parochie HH. Paulus en Ludger roepen
vrijwilligers die hiervoor belangstelling
hebben op zich te melden. Er kunnen
dan nadere afspraken worden gemaakt.
secretariaat@paulus-ludger.nl
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Wereldmissiemaand - Christenen in Libanon

Met brandend hart (Lucas 24,32)

Op 22 oktober is het Missiezondag. De christenen in Libanon hebben een hart dat brandt
van naastenliefde en van de missie daar te zijn waar mensen in moeilijkheden zijn. Zij verla-
ten het land niet, zij blijven, om een bron van hoop te zijn.

Lucas 24 32

Met e
Het land van de ceders brandend
Libanon is de laatste jaren in een ongekende crisis beland. De Libanese munteenheid heeft hart : | R : g
98 procent van haar waarde verloren. Een groot deel van de middenklasse kwam onder de “' o _'1 g =
armoedegrens terecht. De staat is nog slechts een facade, overal is corruptie. Dagelijks ver- _J o
laten mensen het land. Libanon vangt veel Syrische vluchtelingen op. De explosie in de ha- =8 b &
ven van Beiroet in 2020 was de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen.

Drama’s en wonderen

Na de enorme explosie, waarbij meer dan 200 mensen omkomen, willen de parochianen
van de parochie St. Maron helpen. Van de overheid is niets te verwachten. De pastoor van
de parochie, Richard Abi Saleh, komt met het initiatief ‘drames et miracles’ (drama’s en won-
deren): “We gaan op bezoek bij de mensen, luisteren naar hun angsten. We zijn er. We bid-
den met hen. We huilen en lachen met hen.”

Danielle Aramouni, een van de vele vrijwilligers in de parochie, zegt het kernachtig: “Voor
mij is mijn werk geen baan, het is een missie. Als je mensen ziet die hulp nodig hebben, ga

je naar ze toe en helpt.” : @ (]
WERELD @ Geefvoor de
MISSIE dicka

- s IetenizgrmmE,
— ober 23 Al B MLAS [NGH 0008 015 6

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Libanon. Help mee!

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 22 oktober of
stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand,
te 's-Hertogenbosch.

Meer informatie: www.missio.nl

missio.nl

Adventsactie

Bijna tien procent van de kinderen
wereldwijd werkt als kindarbeider.
Tijdens de adventsperiode - de periode van
vier weken voorafgaand aan Kerstmis - vra-
gen we via de Adventsactie aandacht voor
de hoop. Hoop op de komst van het Licht.
Hoop op een betere wereld. Hoop dat ieder-
een kan delen in overvloed en dat op een
dag alle mensen een waardig leven kunnen
leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend. Daar-
om vertellen we verhalen van mensen die
met hun toewijding en hun liefde een ver-
schil maken.

Omdat ieder kind recht heeft om kind

te zijn.

leder kind heeft recht op een gezond leven,
op een opleiding en bescherming.

Het klinkt vanzelfsprekend, maar toch zijn er
tientallen miljoenen kinderen die niet of nau-

ADVENTSAC IE

EEN CAMPAGNE VAN YASTENACTIE

welijks naar school gaan. In plaats van onbe-
zorgd te spelen en te leren, maken ze lange
dagen om wat geld te verdienen, vaak onder
gevaarlijke en ongezonde omstandigheden.
Denk aan kinderen die in de mijnbouw wer-
ken, in fabrieken of in de brandende zon op
plantages. De kans dat deze kinderen later

een goed inkomen kunnen verdienen en aan
het zware, onderbetaalde werk kunnen ont-
snappen is klein: ze hebben immers nauwe-
lijks tot geen gelegenheid gehad een oplei-

ding te volgen.

Dit jaar besteedt Adventsactie daarom extra
aandacht aan het belangrijke onderwerp kin-
derarbeid.

Wilt u een van deze projecten steu-
nen? Uw bijdrage is enorm welkom.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnum-
mer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Ad-
ventsactie 2023.
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Huidige kerk van
Bakary Sambouya in
Gambia

We zijn onderdeel
van een wereldkerk. De

situatie in Nederland is
niet te vergelijken met het

bloeiende geloof elders. Het
Rooms-Katholieke geloof is nog al-
tijd de grootste religie op onze aardbol.
Het aantal gelovigen en het aantal kerken
groeit ook nog steeds. Vanuit het verre Gambia is er
bij onze parochie een verzoek om hulp binnengekomen. Wij

kunnen en mogen als parochie iets voor die gelovige mensen
in Gambia betekenen. Met William Klein Zeggelink en Hans de
Graaf had ik een gesprek over dit onderwerp. Zij zullen als ver-
tegenwoordigers van ons bestuur betrokken zijn bij dit project

en ons hierover informeren.

Om welk project gaat het?

Het betreft gemeenschap van Bakary Sam-
bouya in Gambia. Op dit moment staat er op
de plek nog een lemen kerkje. Het verkeert
echter in een belabberde staat. Het is een
krakkemikkige kerk met gebarsten muren en
een lekkend dak van oude golfplaten. Boven-
dien is het veel te klein. Veel gelovigen vol-
gen buiten het gebouw de dienst, soms in
een verstikkende hitte. Het huidige kerkje
barst letterlijk en figuurlijk uit zijn voegen.
Een grotere en stevigere kerk is nodig. Er is
een begin gemaakt met de bouw van die kerk,
maar het geld is op. Daarom willen wij on-
dersteuning bieden bij de verdere bouw van
deze kerk voor de bloeiende geloofsgemeen-
schap St.-Stephanus in Bakary Sambouya.

Waarom willen we dit project onder-
steunen?

Het gaat erom dat we ons christelijk geloof
verder verkondigen. Niet alleen hier. We zijn
tenslotte allemaal een onderdeel van de we-
reldkerk.

In ons land worden veel kerken gesloten. Dat
gaat gepaard met veel emoties. Die somber-
heid. ‘Er blijft niks meer van over’, hoor je de
mensen dan zeggen. Vaak wordt er alleen
nog over geld gesproken. Elders in de wereld
bloeit het geloof. Laten we dan steunen op

een plek waar het geloof bloeit, maar waar
het geld en materiaal ontbreken. Hier blaken
we van de welvaart. Laten we onze mede-
mensen helpen.

‘Gaat heen en onderwijst alle volkeren), ci-
teert Hans het verhaal van de Hemelvaart
van onze Verlosser.

Het is goed om niet alleen te blijven steken
in onze eigen emoties. Wereldwijd groeit het
geloof. Elders kunnen we mensen helpen.
Dat geeft hoop en moed. Het is mooi om een
relatie aan te gaan met zo'n parochie die on-
ze ondersteuning kan gebruiken.

Het is goed om middelen van ons daar te ge-
bruiken. Een heel klein deel van onze op-
brengsten van de kerken die verkocht wor-
den kan en mag ingezet worden voor dit
mooie doel. Met 20 000 euro kunnen we
daar een kerk helpen bouwen. Voor ons als
parochie is het een klein gemis. Voor de men-
sen daar is het een wereld van verschil. Zij
kunnen mede door onze steun een kerk voor
500 gelovigen realiseren.

Je helpt de mensen daar om het goede te
doen... Dan gaat het daar ook de goede kant
op. Het land Gambia is vooral Islamitisch,
maar het Christendom kan er als stroming
naast bestaan. In deze regio van de wereld
gaat het goed. Dan kan het ook uitgebouwd
worden. In plaats van al die achterlijke oor-
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Onze wereldkerk groeit

Een nieuwe kerk voor Gambia

logen, kunnen we meehelpen met het tot
stand brengen van iets goeds. Alles wat je
doet draagt bij aan een optimum.

Penda Sowe, onze contactpersoon in dit pro-
ject, is zelf moslima, maar zet zich hier wel
voor in. Moslims en Christenen kunnen hier
naast elkaar leven en blijken elkaar zelfs te
kunnen helpen. Dat is het goede. Dat moe-
ten we koesteren. ‘Het is het tegenoverge-
stelde van polarisatie. Je haalt de harde ran-
den weg/, aldus William.

Hoe zijn we gekomen tot de keuze
van dit project?

Hans vertelt dat hij veel contact gehad met
Wim Annen. ‘Dan praat je wat met zo'n man.
Hij vertelde over zijn stichting “De Regen-
boog voor Gambia”. En hij sprak over de nood-
zakelijkheid van een waardig Godshuis in
Gambia. We willen missionair zijn.

Na een gesprek met het pastoraal team en
ons parochiebestuur, is er contact opgeno-
men met het bisdom. Men is er heel positief
over. De nieuwe kerk krijgt een waterdicht
dak en gemetselde muren. Er is meer nodig
op den duur. Simpele banken zijn ook nodig.
Er zal nog meer nodig zijn om de Eucharistie

Tekening van de nieuwe kerk

te kunnen vieren. Denk daarbij aan: een al-
taarbel, een kelk, maar geen kazuifels van
ons... Die zijn véél te warm daar.!

Hoe zijn we tot de beslissing geko-
men om dit te doen?

Wij vinden het als bestuur goed en verant-
woord om deze geloofsgemeenschap in Gam-
bia te ondersteunen. Het past bij onze mis-
sionaire opdracht. Het is in het belang van
het grotere geheel. Het hoort bij het beleid
van de parochie. En het gaat uit-
eindelijk om een relatief klein
bedrag; ongeveer 1000 - 1500
euro per geloofsgemeenschap.

Welke mensen spelen in
Gambia een sleutelrol?
Catecheet James M.D. Mendy is
ingegaan op de helpende hand
van Wim Annen van stichting
“De Regenboog voor Gambia”.

§ Wim Annen werkt nauw samen
met Penda Sowe. Zij is de coor-
dinator ter plekke, de spin in het
web. Zij denkt mee en volgt de
bouw op de voet. Zij koppelt haar
informatie rechtstreeks naar ons
terug. Rekening en verantwoor-
ding van de ondersteuning van
het project verloopt via haar. We
worden door haar op de hoogte
gehouden. Het eerste bedrag
van 7500 euro is overgemaakt.
Van Penda Sowe hebben we in-
middels de eerste foto’s en film-
pjes ontvangen. Daarop is onder
andere te zien dat de vrijwilli-
gers ter plekke met behulp van

Huidige kerk van Bakary Sambouya in Gambia

de aangekochte grondstoffen en eigen mal-
letjes zelf stenen hebben gemaakt voor de
bouw van hun kerk.

Waarom is dit project zo hard nodig?
Missionaire motieven spelen rol. Bij ons in
Nederland en de overige Westerse wereld
hebben we te maken met veel kerksluitin-
gen. Wereldwijd kun je echter nog veel ker-
ken openen. ‘Het Rooms-Katholieke geloof
is nog altijd het grootste geloof’, aldus Willi-
am, ‘het aantal gelovigen en het aantal ker-
ken groeit ook nog steeds. Dat is bemoedi-
gend.

En verder?

Via de media van onze parochie zullen we u
op de hoogte houden over de bouw van de-
ze nieuwe kerk in Gambia. Bovendien zal er
tijdens de vieringen op Wereldmissiedag pa-
rochiebreed, aandacht besteed worden aan
dit project.
Onze kerk is
tenslotte veel
groter dan de
Oost-Achter-
hoek.

James M B Mendly,
de catechist en lei-
" der van de katholie-
ke gemeenschap in
Bakary Sambouya.
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Op het
Y moment
dat ik me
buig over dit
schrijven is het
net een paar uur
terug dat hulpbis-
‘ P schop Woorts in de eu-
\ charistieviering van 30 juli
ons vraagt om de komende tijd
te bidden voor goede en inspire-
rende wereldjongerendagen in Lissa-
' bon. Onze kerk is immers een wereldkerk
en het voorprogramma is al begonnen voor vele
jongeren uit de hele wereld. Zij, die uit Nederland komen
zijn al in Parijs en Lourdes samen. Zij bezinnen zich in de ver-
schillende eucharistievieringen, wandelingen en onderlinge
gesprekken. Ook in Fatima, waar Maria is verschenen aan 3 kin-
deren, komen jongeren samen met paus Franciscus. Zij bidden
voor een gelovige leidraad met het Evangelie van Jezus in hun
leven.

Bidden is wat mij persoonlijk steeds meer en  riamaand genoemd. We zagen vroeger het
meer gegrepen heeft in het leven. Zeker nog  gebruik van de rozenkrans onder de mensen
veel meer na een opmerking van pastoor De  meer dan nu het geval is. Ook ik ben in mijn
Jong die zei: “allemaal Marta’s” te-
gen een groep poetsende dames.
Daar wilde ik iets meer van weten
en dat bracht mij al denkende bij
Tekst: het verhaal van Marta, Maria en
Els Tolsma Lazarus. Zo overwegende rolde het
ontdekte balletje verder en ver-
der.....via biechtgesprek, het volgen
van kunst en spiritualiteit, geza-
menlijke advents- en vastenover-
wegingen en de wekelijkse eucha-
ristievieringen. In de coronatijd liet
ik veel geestelijke boeken en ge-
dachten toe. De bedevaarten
speelden voor mij ook een rol van
betekenis. Het gebed was er altijd.
Waar kunnen we dat bidden doen
en hoe? Dat kan overal: thuis, de
werkomgeving was er zeker ook
een voor mij. Maar het kan ook
heel goed gezamenlijk in de kerk
tot een groeiende gemeenschap.

Als we kijken naar het liturgisch
jaar dan zien we dat oktober er
aankomt, evenals mei ook de Ma-
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Komen en Gaan

ouderlijk gezin in Brabant hiermee opge-
groeid, zeker met onze Limburgse moeder.
De rozenkrans is een gebedssnoer, kralen-
snoer, waarbij alle mysteries (geheimen) uit
het leven van Jezus ter meditatie voor het
voetlicht worden gesteld. Waarom is okto-
ber rozenkransmaand? Welnu, doordat op 7
oktober 1571 een Christelijke vloot een Turk-
se vloot versloeg bij Lepanto. Deze bescher-
ming van het Christelijk geloof werd toege-
schreven aan het bidden van de rozenkrans.
Sedertdien staat op de liturgische kalender
van de kerk: Onze Lieve Vrouwe van de Ro-
zenkrans. Paus Leo Xl was het die eind 19%e,
begin 20e eeuw, de gehele maand tot rozen-
kransgebed wijdde. Dat was toen, nu staat
het bouwen van bruggen tussen verschillen-
de religies en samenlevingen centraal even-
als het streven naar een humanere econo-
mie, waarvoor ook paus Franciscus zelf al
meermaals heeft gepleit.

Een Mariabeeld met kind Jezus op de arm,
samen het Evangelieboek dragend en daar-
bij wijst Jezus met zijn vinger ook nog eens
naar het Woord van God. Dat is een beeld
dat ik van jongs af aan qua inhoud een warm
hart toedraag. Wat een bloemetjes en kaars-
jes hebben we er niet bijgezet en onze ge-
dachten laten gaan!

Een aantal jaren terug toen het geloofsbal-
letje verder ging rollen voelde ik een grote

aantrekkingskracht en nieuwsgierigheid
om op 15 augustus en 8 september het
een en ander door de week, in Groenlo,
mee te maken. Zeker nu dat na mijn pen-
sionering ook mogelijk was. Is dat bid-
den van de rozenkrans niet oubollig?
Nee, elk gebed ook de rozenkrans is ei-
gentijds te maken door een overweging
die ons nu raakt in het hart. Het mooie
zelf vind ik dat we meteen na de rozen-
krans in Groenlo een eucharistieviering
kunnen meemaken. Dat maakt ons nog
meer tot broeders en zusters. Bij het bid-
den tonen we onze toewijding aan God
en krijgen we er ook de aandacht voor
en van Maria door. Zij wijst ons naar haar
zoon Jezus. De rozenkrans is in feite een
samenvatting van het Evangelie. Het be-
treft steeds 5 belangrijke aspecten uit
het leven van Jezus: blijde geheimen,
droevige geheimen en glorievolle gehei-
men. In 2002 heeft paus Johannes Pau-
lus Il de mysteries van het Licht eraan
toegevoegd. Dat zijn de geheimen uit
het openbare leven van Jezus. De Rozenkrans
is 3x (4x) rond gebeden dan geheel compleet.
Het rozenhoedje is 1x rond de kralensnoer.
Hoe lang duurt het rozenhoedje? 20 tot 25
minuten. Als je niet weet hoe het gaat? Wel-
nu, je leert het snel genoeg door erbij te zijn.
Welkom met of zonder rozenkrans. Zie bij de
vieringen op het internet.

Nu deze tekst wordt doorgegeven
aan de redactie zijn de jongeren uit
Lissabon weer terug naar huis ge-
gaan. Hopelijk met veel opgedane
inspiratie om zich verder bijvoor-

beeld via hun missionaire parochie
en zeker ook in gemeenschap met
jong en oud te groeien in hun geloof
en zo een stevig houvast opbouwen
voor hun leven.

En wij gaan van de oktober Maria-
maand zo verder en komen bij Aller-
heiligen op 1 november. Allerheili-
gen, een officiéle kerkelijke
feestdag. Het betekent dat zij, de
heiligen, concreet andere mensen in
hun leven opgenomen hebben. Aan-
dacht was er voor de ander. We
kunnen ons spiegelen aan onze ou-
ders, maar ook de heiligen zoals
Moeder Teresa, Teresia van Avila, Ti-
tus Brandsma, Ignatius van Loyola.
Het zijn onze voorbeelden. Vervol-

gens gaan we naar 2 november: Allerzielen.
We zijn ons bewust dat ons leven eindigt.
Hoe ouder we worden hoe meer mensen om
ons heen zijn weggevallen. 2 November is
de dag binnen onze kerk waar wij in het bij-
zonder stil staan bij alle zielen. De band met
de eucharistie, waar we altijd het lijden, ster-
ven en de verrijzenis van Jezus vieren is aan-
wezig. Denk aan onze intenties voor onze
overledenen. De bloemen bij hun portretten
en/of hun graf. We denken na over de dood:
een omhelzing met anderen die aan de an-
dere kant staan. Een nieuw perspectief, een
nieuw begin.

Vertel, Vertel het aan de jongeren over het
KOMEN en GAAN! Begin met Hem, want Hij
is de eerste. Hij is: “IK BEN”, aanwezig in de
Levende Wetten. En als wij ze volgen leeft
Hij in ons. Vertel ook dat wij eigenlijk niet
van regels houden; wij weten het zelf beter
en verruilen deze Gouden Regels voor een
loden vrijheid. God laat zich telkens zien in
nieuwe wegen die opengaan. Een KOMEN
en GAAN .....en in december mogen we ons
bezinnen over ons verlangen naar de komst
van onze Goede Herder met het zuivere hart.
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Al lang stond een be-
zoek aan Assisi in Italié,
de plek die onlosmakelijk

met Sint Franciscus verbonden
is, op mijn lijstje. Het leven van Sint
Franciscus inspireert velen, ook mij. Een

leven dat eenvoud uitstraalt. Franciscus die
opkomt voor armen en mensen aan de rand van
de samenleving. Zijn leven komt nog meer in de schijn-

werpers sinds onze huidige paus zijn naam draagt. Franciscus
die we ook kennen van zijn gedenkdag 4 oktober, wereld die-
rendag. Half juni reisden we naar Rome, waar Agnes en ik eerst

enkele dagen verbleven.

Assisi

Na enkele dagen Rome vervolgen we onze
reis per trein naar Assisi, het uiteindelijke
doel van deze vakantie. Langzaam verlaten
we Rome. Het vlakke land begint zich te ope-
nen. Akkers, olijffbomen en heuvels op de
achtergrond. Het landschap verandert. Meer
en hogere bergen, prachtige vergezichten.
Na zo’n 3 uur treinen doemt in de verte de
San Francescokerk op.

Sint Franciscus

‘Franciscus werd in 1181 of 1182 geboren
in Assisi. Franciscus groeide op in een wel-
varend milieu. Hij leerde schrijven en reke-
nen en ging zijn vader helpen in de lakenwin-
kel. Rond zijn 17e jaar stortte de macht van
het keizerrijk over Midden-Italié in. De Duit-
se graaf en zijn garnizoen verdwenen uit As-
sisi en de paus nam de heerschappij over,
maar de burgers roken de vrijheid (comune).
Steden trokken nieuwe mensen aan die niet
meteen in hun levensonderhoud konden
voorzien. Het aantal armen nam toe. Daar
lag de kiem van Franciscus’ bekering. Hij had
geen plezier meer in het leven. Hij doolde
rond. In Spoleto kreeg hij een droom waar-
uit hij concludeerde dat het beter was om
God te dienen. Franciscus keerde terug naar

Assisi. Hij wist nu wat hij niet moest zoeken:
rijkdom en roem. Hij ontmoette arme bede-
laars en melaatsen, het uitschot van de sa-
menleving. Daar vond hij voor het eerst broe-
ders en zusters en werd zijn liefde voor de
armoede geboren. Franciscus noemt deze
ontmoeting het beslissende moment voor
zijn bekering! (Umbrié in de voetsporen van
Franciscus - Gerard Pieter Freeman)
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Assisi, in de voetsporen van Franciscus

San Damiano

Buiten de stadsmuren in een dal ligt San Da-
miano. Het is nu een klooster, maar in de tijd
van Franciscus een vervallen kerkje. In het
begin van zijn bekering verbleef hij hier graag
en vaak. Het beeld van de gekruisigde aan
de muur gaf hem een opdracht: “Franciscus
ga heen en herstel mijn huis dat bijna instort”.
Hij verkocht al zijn bezittingen en ging het
kerkje herstellen. Later besefte hij dat het

M T e - ) |

(ook) ging over de Kerk. Francis-
cus schreef hier het bekende
ZONNELIED. De heilige Clara
leefde hier ook. Haar graf is ook
op deze plek.

Vrede, gerechtigheid en
heelheid van de schepping
Voor Franciscus van Assisi was de
schepping heilig. Vrede en alle
goeds, pax et bonum, is zijn be-
kende (zegen-)groet. Als er één 4
thema actueel is in onze tijd dan
is het klimaatverandering; of be-
ter nog, het tegengaan daarvan.
Paus Franciscus zei ooit dat veel
mensen een verkeerde houding
tegenover de schepping hebben.
Franciscus van Assisi schreef in
de 13e eeuw een loflied op de
schepselen, genaamd 'Het Zonne-
lied'. (zie achterpagina)

Als we dat lied in onze tijd beter °
verstaan, zouden we een veel be-
tere band met onze Goede Moe-

der Aarde krijgen. —

Franciscus en de vogels
Op een dag trok Franciscus sa-
men met enkele broeders door het dal van
Spoleto. Ze kwamen bij een plek waar veel

. 5 ﬂ vogels graantjes op-
: 'I"l pikten.
\ | Toen Franciscus hen
zag, liep hij er en-
thousiast op af en
groette ze alsof het
mensen waren. ‘Vre-
de voor jullie’ riep hij.
De vogels keken hem
| aan. Ze vlogen niet
| weg. Het was alsof
de vrede in Francis-
cus over hen kwam.
| Toen vroeg hij aan de
vogels: ‘Willen jullie
soms luisteren naar
het woord van God?’
Daarna sprak hij hen
toe en besloot met
de woorden:
“Broeders vogels, jul-
lie moeten jullie
Schepper loven en
altijd van Hem hou-
den. Want Hij gaf jul-
lie veren als kleding

en vleugels om te vliegen en verder alles wat
jullie nodig hebben. Hij gaf jullie vrije, zuive-
re lucht als verblijfplaats. Jullie zaaien niet en
maaien niet. En dat hoeft ook niet.

Want zonder dat jullie er iets voor hoeven te
doen, beschermt Hij jullie en regelt alles voor
jullie”

Toen begonnen de vogels hun hals te rekken,
hun vleugels te strekken, hun snavel te ope-
nen en naar Franciscus te kijken. Die wan-
delde tussen hen rond, terwijl hij met zijn pij
langs hun kopjes en lijfjes streek. Daarna ze-
gende hij hen en zei dat ze gerust mochten
wegvliegen. Dit gebeuren gaf een nieuwe
wending aan zijn leven. Vanaf die dag ging
hij met alle andere schepselen om als zus-
ters en broeders (© C. Leterme, Bijbel in 1000
seconden).

De extra aandacht op 4 oktober, Werelddie-
rendag, kan ons helpen om te werken aan

duurzame verbeteringen van het dierenwel-
zijn. St. Franciscus is ons daarin al voorgegaan.

Deze reis naar Assisi heeft veel indrukken bij
ons achtergelaten.
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Onze namen staan geschreven in de palm van Gods hand

“lk heb je in mijn handpalm gegrift.” lezen we in Jesaja 49 vers
16. Een prachtig beeld van de belofte van God dat hij ons nooit
zal vergeten. Mocht je ooit denken dat God je vergeten is, dan
hoef je alleen maar naar je handpalmen te kijken om aan die
belofte van God herinnerd te worden.

Met de naam die we van onze ouders heb-
ben ontvangen worden we gekend, door God
én hier op aarde. Uw naam komt vast voor
in veel verschillende bestanden. Een van de
eerste registraties zal bij de gemeente zijn
geweest, in het “bevolkingsregister”. Niet
veel later, bij uw doop, is uw naam ook op-
getekend in het doopboek. Daarmee bent u
opgenomen in de geloofsgemeenschap en
tevens in de ledenadministratie van de RK
Kerk.

Als we weten dat een Nederlander in zijn le-
ven gemiddeld zeven keer verhuisd en onze
parochie ruim dertigduizend parochianen
kent, dan kunt u uitrekenen dat er in onze
parochie elk jaar duizenden mutaties nodig
zijn om ons ledenbestand up-to-date te hou-
den. Graag geven we u een kijkje achter de
schermen van onze parochiéle ledenadmini-
stratie.

Ledenbestand RK Kerk Nederland

In 2011 besloten de bisschoppen in Neder-
land tot de introductie van één gezamenlij-
ke ledenadministratiesysteem (Navision). Tot
dat moment hield elke parochie een eigen
ledenadministratie bij, op papier of in de com-
puter. Al die administraties werden samen-
gevoegd tot één groot nationaal ledenbe-
stand en elke parochie kreeg toegang tot
alleen de gegevens van de eigen parochianen.
In 2018 werd Navision vervangen door Doc-
Base met daaraan gekoppeld ExactOnline.
In onze parochie is destijds een medewerk-
ster aangesteld om onze vrijwilligers zo goed
mogelijk te begeleiden na die overgang.

Parochieel DocBase-team opgericht
Vanwege de fusie van de parochies St. Lud-
ger en St. Paulus was in december 2021 een
aanpassing in het systeem nodig. Daarna
bleek het niet meer mogelijk dat een leden-
administrateur van een locatie alleen de ge-
gevens van de eigen locatie zag. De bisschop-
pen hebben namelijk besloten dat aan nieuwe
fusieparochies alleen nog maar inlogcodes
worden verstrekt die toegang geven tot de
gegevens van alle parochianen.

Met het oog op de wettelijke regels in de
AVG (Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming) was het niet langer verantwoord
om alle ledenadministrateurs nog toegang te

geven tot DocBase. Er is in februari 2022
daarom een klein parochieel DocBase-team
gevormd. Alleen de drie vrijwilligers van dit
DocBase-team (Gerard Bartels, Ank Geuijen
en Ria Theissen) hebben toegang tot DocBa-
se voor de ledenadministratie.

Zij verzorgen inmiddels ook de administra-
tieve verwerking van de kerkbijdrages voor
alle locaties. Voor een aantal locaties wor-
den in DocBase ook de abonnementen op
het parochieblad ‘de Verbinding’ bijgehouden.

Waar komen de mutaties vandaan?
Regelmatig ontvangen we van parochianen
zelf of van familieleden een bericht over een
aanstaande of recente verhuizing of na een
overlijden. Die berichten komen meestal bin-
nen bij het parochiesecretariaat of bij een lo-
catiesecretariaat die dit weer doorgeeft aan
het DocBase-team.

Het overgrote deel van de mutaties komt
echter uit een andere bron, namelijk uit de

Basis Registratie Personen (BRP) van de ge-
meenten. Die mutaties krijgen we via SILA,
de “Stichting Interkerkelijke Leden Admini-
stratie”, een samenwerkingsverband van ze-
ven kerkgenootschappen.

In 1994 verdween namelijk de vermelding
van kerkelijke gezindte uit het bevolkingsre-
gister. Dat was een beslissing van de over-
heid, uit privacy-overwegingen. De regering
vond het niet langer nodig bij te houden of
burgers lid zijn van een kerkgenootschap en
zo ja welk. Ter ondersteuning van de admi-
nistraties van kerken werd toen SILA opge-
richt. Verhuis- en overlijdensberichten van
kerkleden komen sindsdien via SILA naar de
aangesloten kerken toe. Andersom geeft SI-
LA aan- en afmeldingen vanuit de kerken
door aan de BRP. Tweerichtingsverkeer dus.
In de BRP ligt bij elke inwoner alleen vast of
mutaties doorgegeven mogen worden aan
de kerken. Dit staat bekend als de “SILA-stip”.

Welkombrief bij verhuizing

Naar een nieuwe inwoner van een locatie
wordt enkele maanden na de verhuizing een
welkombrief gestuurd. Via een antwoordfor-
mulier kan deze nieuwe inwoner contactge-
gevens (telefoonnummer, mobiel nummer en
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e-mailadres) doorgeven en aangeven of prijs
wordt gesteld op het parochieblad (alleen in
locaties waar het blad aan huis bezorgd wordt),
de maandelijkse digitale nieuwsbrief, deel-
name aan de kerkbijdrage en of men belang-
stelling heeft voor vrijwilligerswerk.

Om te voorkomen dat vrijwilligers van loca-
ties inwoners gaan benaderen die daar ab-
soluut geen prijs op stellen, geven we alleen
positieve reacties door aan de betreffende
locatie. Die kan dan bijvoorbeeld een af-
spraak maken voor een kennismakingsbezoek.

Voorkeurlid

De nieuwe inwoner kan via het antwoord-
formulier ook aangeven liever bij een ande-
re parochie of geloofsgemeenschap te wil-
len horen. Dat speelt vaak bij mensen die
vanwege leeftijd of gezondheid naar een an-
dere plaats (moeten) verhuizen. Het DocBa-
se-team zal dan bij die parochiaan vastleg-
gen dat deze “voorkeurlid” wil zijn van een
andere geloofsgemeenschap. Dat zorgt er
0.a. voor dat de parochiaan door de voor-
keurlocatie benaderd kan worden voor de
kerkbijdrage.

Als een parochiaan verhuist naar buiten on-
ze parochiegrenzen, maar hij/zij wil bij de
huidige locatie blijven horen, dan moet hij/
zij dit zelf kenbaar maken. Dat kan zowel bij
ons als bij de nieuwe parochie.

DoCcBase &

Uitschrijven

In de welkombrief wordt ook uitgelegd dat
de adreswijziging via SILA is ontvangen. Niet
iedereen is ermee akkoord dat hun gegevens
in de ledenadministratie van de kerk staan.
Daarom kan de inwoner via het antwoord-
formulier ook vragen om zijn/haar gegevens
te verwijderen uit de ledenadministratie. Zo'n
tien procent van de antwoordformulieren
komt terug met dit verzoek.

Het DocBase-team stuurt dan een afmelding
naar SILA (zodat de SILA-stip in de BRP ver-
dwijnt) en verwijdert de gegevens uit DocBase.
Een andere optie op het antwoordformulier
is het volgen van de “procedure voor kerk-
verlating”. Dan wordt, behalve de uitschrij-
ving, ook nog een aantekening gemaakt in
het doopboek dat die persoon niet meer bij
de kerk wil horen.

Overlijden

Het DocBase-team zal bij een overlijden bij-
voorbeeld het parochiebladabonnement en
de incasso van de kerkbijdrage overzetten
naar de achtergebleven partner. Is er geen
achtergebleven partner, dan wordt dit stop-
gezet.

Lokale contactpersonen blijven
belangrijk

Het DocBase-team verstrekt op verzoek ge-
gevens uit DocBase aan locaties, bijvoor-
beeld voor het verzorgen van hun Actie Kerk-
balans, de bezorging van het parochieblad of
het uitnodigen van parochianen voor een se-
niorenmiddag. De locaties moeten immers,
ook al hebben ze zelf geen toegang meer tot
de ledenadministratie, hun werk wel goed
kunnen blijven doen.

Het DocBase-team heeft in elke locatie één
of meerdere aanspreekpunten. Maandelijks
ontvangt elke locaties ook een overzicht van
de SILA-mutaties in hun locatie, zodat ze op
de hoogte zijn van verhuizingen, overlijdens,
etc.

Zeker voor de Actie Kerkbalans zijn lokale
contactpersonen waardevol, bijvoorbeeld als
het gaat om onduidelijk ingevulde deelna-
meformulieren, incasso’s die zijn gestorneerd
of parochianen die via een periodieke gift
willen bijdragen waarvoor een speciaal for-
mulier ingevuld en getekend moeten worden.

Heldere werkafspraken, vastgelegd
in een handboek

Het DocBase-team kan vanuit huis werken
omdat DocBase en ExactOnline via internet
toegankelijk zijn. Het DocBase-team komt
maandelijks samen voor overleg. Alle ge-
maakte werkafspraken zijn vastgelegd in een
handboek.

In de opstartfase heeft het DocBase-team
veelvuldig contact met de helpdesk gehad,
onder andere vanwege de foutgevoelige kop-
peling tussen DocBase en ExactOnline. De
aanwijzingen van de helpdesk zijn ook ver-
werkt in het inmiddels zestig pagina's tellen-
de handboek.

Betrouwbare gegevens

Hoe betrouwbaar de gegevens in een admi-
nistratie zijn, blijkt pas als die gegevens ook
echt gebruikt worden. Een goed voorbeeld
is de Actie Kerkbalans.

Er waren meerdere locaties die voorheen met
eigen ledenbestanden hun Actie Kerkbalans
organiseerden en die gegevens zelf up-to-
date hielden. De gegevens voor de Actie
Kerkbalans komen nu uit de ledenadmini-
stratie in DocBase.

De gegevens van de locaties moesten
daarom in DocBase worden gekoppeld
aan de juiste parochiaan in DocBase.
Het uitzoeken van alle verschillen tus-
sen DocBase en de lijsten van de loca-
ties was soms een flink klus, maar kon
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gelukkig wel altijd met succes worden afge-
rond.

Om gemakkelijker contact te kunnen leggen
met parochianen hebben veel locaties op het
deelnameformulier van de Actie Kerkbalans
behalve het adres ook de telefoonnummers
en het e-mailadres uit de ledenadministratie
afgedrukt. Alle aanvullingen en correcties
daarop door parochianen zijn weer verwerkt
in de ledenadministratie.

Een punt van aandacht is nog wel het aantal
parochianen in DocBase zonder een SILA-
stip. We krijgen van die personen geen mu-
taties via SILA. Daardoor bestaat de kans dat
een deel van deze parochianen inmiddels is
verhuisd of overleden. Het DocBase-team
gaat dit afstemmen met de lokale contact-
personen voor de ledenadministratie.

Veel werk verzet

De afgelopen twee jaar is veel werk verzet
om de ledenadministratie up-to-date te krij-
gen zodat deze ook geschikt is voor het ver-
zorgen van de Actie Kerkbalans voor elke lo-
catie. Er zijn goede werkafspraken en korte
lijnen met de contactpersonen van de loca-
ties. Het DocBase-team heeft een e-mail-
adres (ledenadministratie@paulus-ludger.nl)
waar iedereen met informatie voor of vragen
aan het DocBase-team terecht kan.
Natuurlijk waren een aantal lokale ledenad-
ministrateurs teleurgesteld over de verande-
ring. Daarnaast waren er ook locaties die op-
gelucht waren dat ze niet meer met DocBase
hoefden te werken.

Omdat er nu veel minder mensen gebruik
maken van DocBase en ExactOnline, bete-
kent dit ook een flinke besparing op de maan-
delijkse licentiekosten voor deze software.
Een prettige bijkomstigheid in tijden waarin
alles alleen maar duurder wordt.

Interessante links:
https:/www.sila.nl/
https:/www.rkk-online.nl/




JEUGD

We zijn weer begonnen!

Zondag 3 september zijn we weer begonnen met de eerste Kinderwoorddienst van

dit schooljaar.

Zoals beloofd hebben we iets speciaals voor de kinderen.
Vanaf zondag 3 september staat er voor het eerst een boekenkastje achter in de

kerk. Hierin staan boekjes die je
kunt lezen tijdens de viering.

Na de viering leg je ze weer terug
in de kast.

Je ziet ook kleurplaten die je mag
inkleuren, puzzeltjes of leuke
weetjes.

Zo zie je bijvoorbeeld een stencil
waarop je zelf kunt zien hoever we
zijn tijdens de viering. Als je alle
plaatjes hebt gekleurd heb je je
eigen misboekje die je mee naar

huis kunt nemen. De kleurpotloden
mag je in het potlodenbakje
terugleggen. Zo kun je ze de
volgende keer weer gebruiken.
ledere zondag kun je snuffelen in
jullie kast of je iets ziet wat je
tijdens de viering wilt lezen of
kleuren. ledere maand proberen we
iets nieuws in de kast te stoppen,
dus.......je bent nooit uitgelezen of
gekleurd.

Vul onderstaande woorden op de juiste plaats in

A. Liturgie van het Woord

B. Slotriten

C. Openingsriten

D. Liturgie van de Eucharistie

In de gekleurde paars-roze vliakken rondom de cirkel

Vind een tekst bij ieder plaatje
. Kruisteken maken

. Zending en zegen

. Communie ontvangen

. Onze Vader bidden

. Gebed om vergeving (Schuldbelijdenis)

1
2
3
4
5
6
7
8

9

. Lezingen door de lector

. Evangelie lezen en de preek

. Geloofsbelijdenis en voorbeden

10. Eucharistisch gebed

11. Aandragen van de gaven (Offerande)
12. Denken aan het lijden van Christus
13. Vredeswens
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ledereen hetzelfde?

Naar beeld en gelijkenis van God?
OERSAAI !

Zoveel mensen, zoveel meningen.

Zo kun je van bepaalde muziek houden,
terwijl de ander dat een stom lied vindt.
Daar kun je stress van krijgen. Waarom?
Omdat je erbij wilt horen.

Je wilt niet echt anders zijn dan de anderen.
Toch is het oké een eigen mening te hebben.
Blijf dat vooral doen. Nadenken!

OPDRACHT

Wat zie jij?

Wat zie jij in dit plaatje?

Vraag ook eens aan iemand anders wat zij
zien in dit plaatje?

Het antwoord staat onderaan op deze pagina
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doe je mee?

ﬁarochie
HH.Paulus
en Ludger

Oost-Achterhoek

S - =

coMIMIUNIG

Aanmelden kan via de website H.H. Paulus -Ludger

en het digitale aanmeldingsformulier tot uiterlijk 30 oktober 2023.

B ) /.-’ parochieverband —

£

VA= aivrd
Reaay’?! y

/

We nodigen je nu uit om je voor 30 september aanstaande aan te
melden voor het sacrament van het Heilig Vormsel via de website van de
parochie HH. Paulus en Ludger. Het zou leuk zijn als je meedoet!

www.paulus-ludger.nl/sacramenten
Telefoonnummer van het parochiesecretariaat 0544-464663

Bereikbaar: maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.



ROOSTER

WEEKENDVIERINGEN

Beltrum
za 23 sep, 19:00u., Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink

Eibergen

za 23 sep, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

za 30 sep, 19:00u., Woord- en communie
Diaken C. Peters

Groenlo

z0 24 sep, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

za 30 sep, 17:00u.,
Pastoor H. de Jong en pastoraal werkster
C. Roetgerink

Lichtenvoorde
z0 24 sep, 11:00u., Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink

Meddo
za 23 sep, 19:00u., Woord- en gebed
Anne Marie Horning en Ida Beekman

Winterswijk
za 30 sep, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Zieuwent
za 23 sep, 19:00u., Eucharistie
Pastor J. Baneke

Aalten
zo 29 okt, 9:30u., Woord- en gebed
Dhr, H, de Graaf en dhr. J.Droste

Beltrum

za 7 okt, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

za 21 okt, 19:00u., Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink

Bredevoort
zat 28 okt, 19:00u., Woord- en gebed
Werkgroep

Eibergen

za 14 okt, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

za 21 okt, 19:00u.,
Werkgroep

Groenlo

zo 1 okt, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

zo 8 okt, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

zo 15 okt, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

z0 22 okt, 9:30u., Eucharistie
Pastor J. Baneke

z0 29 okt, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

zo 29 okt, 17:00u.,

Pastoor H. de Jong

Lichtenvoorde

zo 1 okt, 11:00u., Eucharistie
Pastor J. Baneke

zo 1 okt, 17:00u.,
Pastoor H. de Jong

zo 8 okt, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

zo 15 okt, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

zo 22 okt, 11:00u., Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink
z0 29 okt, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Mariénvelde
zo 29 okt, 9:30u., Woord- en gebed
Mw. A. Wopereis

Meddo

za 7 okt, 19:00u., Woord- en gebed
Lidy Wolters en Henriétte Zieverink

za 21 okt, 19:00u., Woord- en gebed
Anne Marie Horning en Lidy Dorsthorst

Neede
zo 15 okt, 10:30u., Woord- en communie
Werkgroep

Rekken
za 7 okt, 19:00u., Woord- en gebed
Werkgroep

Winterswijk
zo 8 okt, 9:30u., Woord- en communie
Diaken C. Peters

Zieuwent

za 7 okt, 19:00u., Eucharistie
Pastor J. Baneke

za 21 okt, 19:00u., Eucharistie
Pastor J. Baneke

Aalten
z0 19 nov, 9:30u., Woord- en gebed
Pater Jan ter Maat

Beltrum

za 11 nov, 18:00u.,
Werkgroep

za 11 nov, 19:00u., Woord- en communie
Diaken Theo ten Bruin

za 25 nov, 19:00u., Woord- en gebed
Werkgroep

Eibergen
za 4 nov, 19:00u., Woord- en communie
Diaken C. Peters
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za 18 nov, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Groenlo

20 5 nov, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

70 12 nov, 9:30u., Eucharistie
Mgr. Hoogenboom

20 19 nov, 9:30u., Eucharistie
Pastor J. Baneke

za 25 nov, 19:00u., Eucharistie - Vormsel
Vicaris H. Pauw en pastoraal werkster C.
Roetgerink

20 26 nov, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Lichtenvoorde
20 5 nov, 11:00u., Eucharistie
Pastor J. Baneke
20 12 nov, 11:00u., Eucharistie
Mgr. Hoogenboom
20 19 nov, 11:00u., Woord- en communie
Diaken Theo ten Bruin
20 26 nov, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Lievelde
zo 5 nov, 10:00u., Woord- en gebed
Werkgroep

Meddo
za 25 nov, 19:00u., Woord- en gebed
Ellen Klitsie en Ida Beekman

Neede
za 25 nov, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Vragender
zo 5 nov, 10:00u., Woord- en gebed
Werkgroep

Winterswijk

za 4 nov, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

20 12 nov, 9:30u., Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink

20 19 nov, 10:00u., Eucharistie en ziekenzalving
Pastoor H. de Jong en Diaken C. Peters

Zieuwent

za 11 nov, 19:00u., Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink

za 25 nov, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Beltrum
za 9 dec, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Bredevoort
zat 9 dec, 19:00u., Woord- en gebed
Werkgroep

Zie voor actuele gegevens over de vieringen onze website www.paulus-ludger.nl
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ROOSTER

WEEKENDVIERINGEN - VERVOLG

Eibergen
za 2 dec, 19:00u., Woord- en communie
Diaken C. Peters

Groenlo

zo 3 dec, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

zo 10 dec, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

zo 10 dec, 19:00u., Woord- en gebed
Pastoor H. de Jong en mw. S. Meijerink

Lichtenvoorde
zo 3 dec, 11:00u., Eucharistie
Pastor J. Baneke

Weekendvieringen per datum

za 23 sep: Beltrum, Eibergen, Meddo, Zieu-
went

z0 24 sep: Groenlo, Lichtenvoorde

za 30 sep: Eibergen, Groenlo, Winterswijk
zo 1 okt: Groenlo, Lichtenvoorde

za 7 okt: Beltrum, Meddo, Rekken, Zieuwent
zo 8 okt: Groenlo, Lichtenvoorde, Winterswijk
za 14 okt: Eibergen

zo 15 okt: Groenlo, Lichtenvoorde, Neede
za 21 okt: Beltrum, Eibergen, Zieuwent

zo 22 okt: Groenlo, Lichtenvoorde

zo 10 dec, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Mariénvelde
zo 3 dec, 9:30u., Woord- en gebed
Mw. A. Janssen

Meddo
za 9 dec, 19:00u., Woord- en gebed
Leo Zieverink en Henriétte Zieverink

Rekken
zo 10 dec, 10:00u., Oecumenische
Werkgroep

za 28 okt: Bredevoort, Meddo

zo 29 okt: Aalten, Groenlo, Lichtenvoorde,
Mariénvelde

za 4 nov: Eibergen, Winterswijk

zo 5 nov: Groenlo, Lichtenvoorde, Lievelde,
Vragender

za 11 nov: Beltrum, Zieuwent

zo 12 nov: Groenlo, Lichtenvoorde, Winters-
wijk

za 18 nov: Eibergen

zo 19 nov: Aalten, Groenlo, Lichtenvoorde,
Winterswijk

Winterswijk

za 2 dec, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

zo 10 dec, 9:30u., Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink

Zieuwent

zo 3 dec, 9:30u., Woord- en gebed
Mw. C. Lageschaar

za 9 dec, 19:00u., Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink

za 25 nov: Beltrum, Groenlo, Meddo, Nee-
de, Zieuwent

z0 26 nov: Groenlo, Lichtenvoorde

za 2 dec: Eibergen, Winterswijk

zo 3 dec: Groenlo, Lichtenvoorde, Marién-
velde, Zieuwent

za 9 dec: Beltrum, Bredevoort, Meddo, Zieu-
went

zo 10 dec: Groenlo, Lichtenvoorde, Rekken,
Winterswijk

Aalten
ledere donderdag om 9.00 uur is
er een ochtendgebed in de Ou-
de Helenakerk. Uitgezonderd de
eerste donderdagmorgen van de
maand, dan is er bezinningsmor-
gen.
Beltrum
Op woensdag 20 september, 4
en 18 oktober, 15 november en
6 december is er om 9:30 uur een
viering in de OLV Tenhemelop-
nemingkerk.
Eibergen
Op donderdag 21 september, 5
en 19 oktober, 16 november en
7 december is er om 9:00 uur een
viering in de H. Mattheuskerk.

Aalten, woensdag 20 september,
18:30 uur, Eucharistieviering bij
Hemdener Kreuz, met pastoor pa-
rochie Bocholt en pastoor H. de
Jong.

Allerheiligen, 1 november,
19:00 uur, Eucharistieviering met
pastoor H. de Jong in H. Calixtus-
basiliek in Groenlo

WEEKVIERINGEN

Op de eerste donderdag van de
maand is er vanaf 8:30 uur
aanbidding van het Allerheiligste.
Groenlo

In de H. Calixtuskerk is wekelijks
op dinsdag met uitzondering van
24 oktober om 9:00 uur een och-
tendviering met om 8:30 uur het
bidden van de rozenkrans.
ledere vrijdag is er om 9:00 uur
een viering met om 8:30 uur de
aanbidding van het Allerheiligste.
Op woensdag 27 september, 11
en 25 oktober en 8 en 22 novem-
ber is er om 19:00 een Taizé-vre-
desgebed.

Lichtenvoorde

Elke dinsdag, met uitzondering
van 31 oktober, om 11:00 uur
rozenkransbidden in de kerk.
Gebedsgroep: woensdag 20 sep-
tember om 14:00 uur Eucharis-
tieviering met pastoor H. de Jong.
Op donderdag 12 oktober en 16
november organiseert Careaz een
oecumenische viering met ds. B.
Caminada.

Neede

Op dinsdag 10 oktober en 14 no-
vember is er om 9:00 uur een eu-
charistieviering met pastoor H.
de Jong.

Rietmolen

Op donderdag 14 september is

OVERIGE VIERINGEN

Allerzielen, 2 november
Beltrum, 19:00 uur, Woord- en
gebed.

Eibergen, 19:00 uur, Woord- en
gebed.

Groenlo, 9:30 uur, Eucharistie met

pastoor H. de Jong.

Groenlo, 19:00 uur, Woord- en
gebed door werkgroep avondwake.
Harreveld, 19:00 uur, Woord- en
gebed, Mevr. M. Wessels.
Lichtenvoorde, 19:00 uur, Eucha-

ristie met pastor J. Baneke.
Meddo, 19:00 uur, Woord- en ge-
bed, mevr. N. Raben en mevr. M.
te Kiefte.

Rekken, 19:00 uur, Woord- en ge-
bed.

Winterswijk, 19:00 uur, Woord-
en communie met diaken C. Pe-
ters.

Zieuwent, 19:00 uur, Woord- en
gebed, mevr. M. Beerten en mevr.
G. Marneth.

er om 9:00 uur een eucharistie-
viering met pastoor H. de Jong.
Winterswijk

In de H. Jacobuskerk vindt weke-
lijks op woensdag om 9:30 uur
een ochtendviering plaats in de
kapel.

In de H. Jacobuskerk wordt iede-
re donderdag om 15:00 uur de
rozenkrans gebeden.
Zieuwent

In de Werenfriduskerk is op
woensdag 20 september, 4 en 18
oktober en 1, 15 en 29 novem-
ber om 9:30 uur een woord- en
communieviering in de kerk, voor-
ganger mevr. M. Beerten.

Doopvieringen

za 7 okt, 17:00u., Lichtenvoorde
Pastoor H. de Jong

za 28 ok, 17:00u., Zieuwent
Pastoor H. de Jong

za 4 nov, 17:00u., Lichtenvoorde
Pastoor H. de Jong

za 25 nov, 16:00u., Winterswijk
Pastoor H. de Jong



LOCATIES

Aalten - H. Helena

Postadres: Ludgerstraat 64, 7121 EM Aalten

T:06-129 322 10

E: aalten@paulus-ludger.nl

Bank: NL63 RABO 0300 2166 37 t.n.v. RK. HH Paulus en Ludger Aalten
Secretariaat: vrijdag 10:00 - 11:00 uur, Ludgerstraat 64

Contact beheercommissie: Frans Stoltenborg

Beltrum - OLV Tenhemelopneming

Kerkadres: Mariaplein 2, 7156 MG Beltrum
Postadres: Achterom 2, 7156 ME Beltrum

T:0544-48 21 11

E: beltrum@paulus-ludger.nl

Bank: NL13 RABO 0105 5020 65

Secretariaat: elke donderdag van 10:30 - 11:30 uur en
één keer in de vier weken op de maandagavond
Contact beheercommissie: Harry Geverinck

Bredevoort - H. Hart en H. Georgius
Bredevoort heeft geen eigen beheercommissie,
neem contact op met parochiesecretariaat.
T:0544-46 46 63

E: secretariaat@paulus-ludger.nl

Eibergen - H. Mattheus

Grotestraat 88, 7151 BE Eibergen

T:0545-47 13 54

E: eibergen@paulus-ludger.nl

Bank: NL94 RABO 0113 6011 74 t.n.v. H. Mattheus Eibergen
Secretariaat: vrijdag 14:00 - 15:00 uur

Contact beheercommissie: Wilhelmien Fels de Vrught

Groenlo - H. Calixtus

Kerkadres: Kerkstraat 8, 7141 BA Groenlo
Postadres: Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
T.0544-46 13 35

E: groenlo@paulus-ludger.nl

Bank: NL96 RABO 011.73.06.150
Secretariaat: dinsdag 9:00 - 11:00 uur
Contact beheercommissie: Grea Wolters

Harreveld - H. Agatha

Kerkstraat 38, 7135 JM Harreveld
T:0544-37 12 42

E: harreveld@paulus-ludger.nl

Bank: NL43 RABO 0325 4000 40

Contact beheercommissie: Vincent Bokkers

Lichtenvoorde - H. Bonifatius - H. Ludgerus
Rapenburgsestraat 21, 7131 CW Lichtenvoorde
T: 0544-37 13 66

E: lichtenvoorde@paulus-ludger.nl

Bank: NL84 RABO 0336 1153 77,

Kerkbalans: NL62 RABO 0336 1153 85
Secretariaat: donderdag 10:00 - 12:00 uur
Contact beheercommissie: Freek Verheijen

Lievelde - Christus Koning
Koningsplein 1, 7137 MD Lievelde

T: 0544-37 12 64

E: lievelde@paulus-ludger.nl

Contact beheercommissie: Agnes Onstenk
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Mariénvelde - O.L. Vrouw van Lourdes
Waalderweg 3, 7263 RX Mariénvelde

T:0544-35 12 30

E: marienvelde@paulus-ludger.nl

Bank: NL74 RABO 0160 0026 48

Spreekuur beheercommissie: maandag 10:00 - 11:30 uur
Contact beheercommissie: Jan Berendsen

Meddo - H. Johannes de Doper
Goorweg 4, 7104 BA Meddo

T: 0543-56 96 55

E: meddo@paulus-ludger.nl

Bank: NL92 RABO 0132 3055 26
Secretariaat: dinsdag 9:30 - 10:30 uur
Contact beheercommissie: Jan Lanting

Neede - H. Caecilia

Borculoseweg 43, 7161 GR Neede

E: neede@paulus-ludger.nl, T: 0545-28 68 35

Bank: NL31 RABO 0135 6000 65 t.n.v. Paulus-Ludger Neede
Bank: NL94 RABO 0135 6030 05 voor kerkbijdragen
Secretariaat: woensdag 9:30 - 11:00 uur

Contact beheercommissie: Sjaak Ots

Koster H. Holtkamp 06-2099 4297

Rekken - HH. Martelaren van Gorcum
Rekkenseweg 42, 7157 AE Rekken

T:0545-43 13 69

E: rekken@paulus-ludger.nl

Bank: NL57 RABO 0113 6017 43

Contact beheercommissie: Jos Scholte van Mast

Rietmolen - H. Caecilia

Pastoor C.M. van Everdingenstraat 34, 7165 AK Rietmolen

T: 0545-22 12 07

Bank: NL91RABO 0143 9920 07 t.n.v. R.K. Parochie HH Paulus en
Ludger, Rietmolen

Secretariaat: via parochiesecretariaat Groenlo, T: 0544-46 46 63

Vragender - St. Antonius van Padua

p/a Ellen Wiegerink, Vragenderweg 59, 7134 NA Vragender.
Secretariaat: via parochiesecretariaat Groenlo,

T: 0544-46 46 63

E: vragender@paulus-ludger.nl

Bank: NLO9 RABO 0336 1153 69; Giro: NL90 INGB 0001 1961 56
Contact beheercommissie: Angelo Ribbers

Winterswijk - H. Jacobus

Misterstraat 18, 7101 EW Winterswijk
T:0543-51 21 58

E: winterswijk@paulus-ludger.nl

Bank.: NL24 RABO 0371 2191 08.

Voor kerkbijdragen: NL72 RABO 0371 2031 12
Secretariaat: di, do en vr 10:00 - 11:00 uur
Contact beheercommissie: Henry Reijerink

Zieuwent - H. Werenfridus

Dorpsstraat 43, 7136 LG Zieuwent

T: 0544-35 13 18

E: zieuwent@paulus-ludger.nl

Bank: NL61 RABO 0160 0911 52, Giro: NL19 INGB 0000 8800 50
Secretariaat: dinsdag 13:00 - 14:00 uur in het Parochiehuis.
Contact beheercommissie: Henry Waalderbos

Zie de locatiepagina’s van de betreffende locatie op onze website https:/paulus-ludger.nl voor meer informatie.
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Correspondenten
Annie ter Hedde
Mia Bijen, E: jomiby@hotmail.com

Van de locatie

Wilt u in de komende tijd graag een persoon-
lijke e-mail ontvangen met actueel nieuws
over onze vieringen en activiteiten, stuur dan
svp eenmalig een mailbericht met deze vraag
aan ons secretariaat.

Te richten aan: aalten@paulus-ludger.nl
Onderwerp: Opgave voor groepsmail Ge-
loofsgemeenschap Sint Helena

Tekst: Wilt u mij opnemen in de groepsmail
van de geloofsgemeenschap Sint Helena

Wat kunt u lezen

Deze uitgave bevat artikelen uit een lange
periode, die in verschillende jaargetijden
plaats gevonden hebben of nog gaan vinden.
In de nieuwsbrief (hiervoor dient u zich aan
te melden via de website) vindt u artikelen
en aankondigen per maand.

Bidden we samen

Denkend daarbij aan alle zieken, mensen die
verdriet hebben i.v.m. verlies van hun dier-
baren en eenzamen in onze geloofsgemeen-
schap. Hen willen wij troost bieden en
wensen hen alle kracht en sterkte toe, die ze
nodig hebben om een ziekte, gemis, verdriet
of het alleen zijn te kunnen doorstaan.

Vieringen

De komende maanden zijn er twee bijzon-
dere vieringen: Allerzielen vieren we op 29
oktober en de 33e zondag door het jaar op
19 november.

Allerzielen

Het is een goede gewoonte dat we met Al-
lerzielen elk jaar onze overledenen geden-
ken: zij die het afgelopen jaar zijn overleden
uit onze geloofsgemeenschap, en aan wie de
kruisjes ons herinneren. Maar ook uit fami-
lie of kennissenkring of hoe dan ook. Mis-
schien zijn het vooral de naamlozen die we
niet moeten vergeten: de mensen die ver-
dwenen zijn en niet teruggevonden, wegge-
zonken in zee, verpulverd op het slagveld of
bij aanslagen, mensen die geen bekende rust-
plaats hebben gekregen, van wie niemand

AALTEN

CTY ew g 0
-Cf : .‘;.":..h
g

NF ¢

ALLERHEHL IGE
ALLERZIELEN

afscheid heeft kunnen nemen. Met Allerzie-
len vieren we, dat ook zij in God geborgen
mogen zijn en mogen leven in Zijn licht.

De viering is om 9.30 uur, voorgangers zijn
Jos Droste en Hans de Graaf.

19 november

De viering op 19 November is de een na laat-
ste zondag van het kerkelijk jaar; twee we-
ken later begint de Advent op 3 december.
Een mooie gelegenheid om na te denken en
stil te staan bij wat we gedaan hebben het
afgelopen jaar met onze talenten, onze mo-
gelijkheden. Misschien geeft zo'n terugblik
ook inspiratie voor plannen in het nieuwe jaar!
De viering begint om 9.30 uur; voorganger
is pater Jan ter Maat, oud-Aaltenaar.

Na beide vieringen is er gelegenheid voor
koffie/thee en dergelijke in Elim.

ledereen is van harte welkom in deze vieringen

Alle vieringen in de Oude Helenakerk te Aal-
ten vindt u elders in dit blad in het vieringen-
rooster.

Vrijwilliger

Al jaren is zij vrijwilliger in onze geloofsge-
meenschap. Zij begon in een team, dat de
schoonmaak van de kerk verzorgde en kwam
later bij de bloemengroep.

Deze groep verzorgde de bloemen in de kerk
en eventueel het parochiecentrum, wanneer
er een viering is of een bijzondere avond is
in het parochiecentrum. De bloemengroep
bestond destijds uit meerdere personen en
er werd afwisselend per week voor een mooi
bloemstuk bij het altaar gezorgd.

Zij is Riky Wagener en is een van die bloe-
mengroep vrouwen.

Zij vertelt: “Op de donderdagochtendmarkt
werden in het verleden een aantal boeketten
gekocht en in de bij-sacristie werden er mooie
bloemstukken van gemaakt, naar gelang we
bloemstukken nodig hadden. Veelal werden
de kleuren van de bloemen aangepast aan
de liturgische tijd van het jaar. Meestal kon-
den de boeketten langer dan een week staan,
afhankelijk van het jaargetij. Met heel veel
plezier hebben de vrouwen en ik hiervoor
gezorgd. Ook werd er aan Maria gedacht, bij
haar werd ook altijd voor een vrolijk bloeme-
tje bij haar beeltenis in de Mariakapel gezet.

LOCATIES

Tot helaas de mededeling kwam dat onze
kerk gesloten zou gaan worden. Dat was geen
prettige mededeling. Tussen deze aankondi-
ging en de werkelijke sluiting zat wel enkele
jaren tijd. Zoals ik al schreef was het geen
prettige mededeling, maar we gingen verder
tot de werkelijke sluiting in juni 2022. Het
team dacht: ons werk is gedaan, maar wat
gebeurde er! We vonden een andere ruimte
om toch samen als R.K. christenen te kun-
nen vieren. Die ruimte werd na diverse ge-
sprekken met de Protestantse Gemeente Aal-
ten gevonden in de Oude Helenakerk in
Aalten. Daar mogen we diensten houden als
de kerk niet door de Protestante gemeente
wordt gebruikt. Dat is +/- 10 & 11 maal per
jaar en als er dan op zondag een viering is
wordt ook daar het altaar versierd met een
bloemstukje.

Bloemengroep

De bloemengroep werd weliswaar kleiner
dus ik kan het nu alleen af en zorg nog steeds
voor een mooi bloemetje, dat na de viering
als ‘bloemengroet’ naar een zieke geloofsge-
noot wordt gebracht. Deze zieke mensen,
die niet meer in de kerk kunnen komen zijn
altijd dankbaar voor de aandacht voor hen
door de gemeenschap. Zo is er toch een mooi
gedachte ontstaan en wordt die regelmatig
ten uitvoer gebracht.

Tevens doet ik nog iets anders en wel: bij het
overlijden van een parochiaan uit de geloofs-
gemeenschap H. Helena wordt mij gevraagd
om een kruisje te maken. Het betreft een
houten kruisje, dat wordt gemaakt door een
handige klusjesman/timmerman. Ik schrijf er
in kalligrafisch handschrift de naam van de
overledene, de geboortedatum en de over-
lijdensdatum op, als aandenken voor de naas-
te familieleden.

Dit kruisje wordt tijdens de uitvaartviering
op het altaar geplaatst én het hele jaar door
bij vieringen tot en met de Allerzielenviering.
Daarna mogen nabestaanden het mee naar
huis nemen. Ook een hele mooie gedachte
en een aandenken aan de nabestaanden, dat
zeer gewaardeerd wordt.
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Herfst - Winter

Als u dit leest is de zomer al weer voorbij,
een zomer met zon, hitte en heel veel regen.
Nu zijn we bezig in de herfstperiode, de pe-
riode met nog steeds bloeiende bloemen,
rijp fruit aan de bomen, bladafval, mist en la-
gere temperaturen. We doen weer een dik-
kere jas aan en zo trotseren we de kou. Toch
een fijn jaargetijde met al die gekleurde bla-
deren aan de bomen en de langere avonden;
de kachel gaat weer aan en we maken het
gezellig in huis. Dan de winter, hoe zal die
worden? Wordt het een winter met sneeuw?
Leuk voor de kinderen, maar ook veel onge-
mak voor de ouderen. Afijn we zien wel.
Twee periodes met feestdagen, Christelijke
feestdagen, allereerst Christus Koning op 14
september en de viering bij het Hemdener
Kreuz op 20 september (deze vieringen heb-
ben reeds plaatsgevonden), dan Allerheiligen
en de Allerzielenviering (zie ook artikel op
pagina 19).

De adventtijd begint op zondag 3 december
als voorbereiding op Kerstmis de geboorte
van Jezus, een Hoogfeest in de Christelijke
gemeenschappen en zo komen we langza-
merhand weer aan het einde van het jaar
2023 en beginnen we aan het nieuwe jaar
2024.

Tegen eenzaamheid

"Eén tegen eenzaamheid" het actieprogram-
ma van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport om eenzaamheid in Neder-
land te verminderen.

Met het vervolg van het actieprogramma Eén
tegen eenzaamheid bouwen we voort op de
beweging die is opgebouwd. Veelzijdiger en
dieper. Door in alle gemeenten een lokale
aanpak te realiseren. Door maatschappelijk
initiatief te versterken. Door wetenschappe-
lijk onderzoek te stimuleren om beter te be-
grijpen wat tegen eenzaamheid werkt. Door
met een publiekscampagne het taboe op
eenzaamheid te doorbreken en op te roe-
pen: kijk naar elkaar om.

Kijkt u eens op de website: https:/www.een-
tegeneenzaamheid.nl

Wat betekent eenzaamheid
Eenzaamheid is je niet verbonden
voelen. Je ervaart een gemis aan een
hechte, emotionele band met ande-
ren. Of je hebt minder contact met
andere mensen dan je wenst. Een-
zaamheid gaat gepaard met kenmer- P
ken als negatieve gevoelens van leeg- i
te, verdriet, angst en zinloosheid en =
met lichamelijke of psychische klach-
ten. Eenzaamheidgevoelens kunnen
invloed hebben op je gezondheid,
welzijn en kwaliteit van leven.

Ertoe doen

Het gevoel ‘erbij te horen’ en ‘ertoe te doen’
is voor ieder mens een basisbehoefte. Maar
steeds meer mensen voelen zich eenzaam.
Van jong tot oud. Eenzaamheid is niet alleen
een naar gevoel, het leidt ook tot gezond-
heidsrisico’s en minder meedoen in de sa-
menleving. Daarom is het zo belangrijk dat
we ons blijven inzetten voor mensen die zich
eenzaam voelen.

Samenwerking

Tegelijkertijd is het verminderen van een-

zaamheid een complexe opgave. Al is het

maar omdat de oorzaken ervan diep in de

haarvaten van onze samenleving zitten; ie-

der mens anders met eenzaamheid omgaat

en er geen pasklare oplossingen zijn. We ge-

loven dat de sleutel tot een oplossing ligt in

samenwerking in die samenleving.

Wat kunt u b.v. doen voor uw medemens:

e Zetjeinvooriemand in de buurt

e Kook eens voor iemand in de buurt

o Ga vrijwilligerswerk doen, iemand bezoe-
ken of met iemand wandelen

e Samen een kopje koffie drinken en een
praatje maken.

Een klein gebaar kan het verschil maken

Actieprogramma

Eén tegen eenzaamheid is het actieprogram-
ma 2022-2025 van het ministerie van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport om eenzaam-
heid in Nederland te verminderen.
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Sonneheerdt in Breedenbroek

Parochiekamp 2023

Ook in 2023 zijn de scholieren van groep 6-
7 en 8 weer op jaarlijkse parochiekamp ge-
weest.

Een van de leidsters Amber Baars maakte
een mooi verslag over de dagen, zij schreef
het volgende:

Dag 1- maandag 10 juli: Ondanks de vakan-
tie moesten wij al weer om half 9 bij de school
zijn, maar dit keer was het niet vervelend,
want wij gingen op parochiekamp.

Na een fietstocht van 45 minuten kwamen
we aan in het schitterende Breedenbroek.
Na de kampregels te horen hebben gekre-
gen, bleef ons regel 14 het meest bij: ‘Wees
lief en heb respect voor elkaar’. De tenten
stonden klaar en zo konden we beginnen aan
de eerste activiteiten voor die dag, vlaggen
maken, zeskamp en ‘ren je rot’. 's Avonds heb-
ben we een superleuke ‘escape room’ gedaan
over het hele terrein.

Drie dames hadden voor ons een heerlijke
maaltijd neergezet.

Lees meer hierover op de website https:/
www.paulus-ludger.nl/ onder Aalten-home-

page

3
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Correspondent
Jos Wessels

Weekvieringen
Zaterdag 28 oktober 19:00 uur
Allerzielenviering in de Sint Joriskerk. Voor-
ganger Jos Wessels m.m.v. het r.k. kerkkoor.

Ik-mis-je-wandeling
Zondag 19 november 19:00 uur
Ik-mis-je-wandeling vanaf de Molenwal, via

Hoera voor ‘¢en’ gezonde

| all¢’decinemers

BREDEVOORT

het Vestingpark naar de Begraafplaats Kloos-
terdijk. Bedoeld voor iedereen die iemand
mist, kerkelijk en niet kerkelijk.

Onthulling plaquette

We kijken met voldoening terug op 24 juli
toen wij de plaquette van Jan de Vries heb-
ben onthuld. Willem Veldkamp mocht na-
mens de kerkhofploeg de onthulling doen.
Er was ook belangstelling van het parochie-
bestuur en de protestantse gemeente. Kran-

pater Jan de Vries SC) )
Missionaris in Belgisch Congo r ‘
# Bredevoort 71-3-1911 i

1 In Bafunasende ve
op 27-11-1964
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ten en 0ok TV Slingeland hebben hier aan-
dacht aan besteed. De gezellige avond voor
de medewerkers, daarna in het Koppelhuis
werd goed bezocht. We hebben teruggeke-
ken op het afgelopen jaar en vooruit naar het
komende kerkelijke jaar.

Hier twee foto's van de onthulling van de pla-
quette.

Pater Jan de Vries SCJ

Missionaris in Belgisch Congo

* Bredevoort 21-3-1911

" { In Bafwasende vermoord
op 27-11-1964

“ Waar het oerwoud ruist”
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Correspondent
Esther Everink

Mattheusfeest

Zaterdag 23 september om 19.00 uur vieren
we weer ons jaarlijks Mattheusfeest. Pastoor
de Jong zal voorgaan in deze viering en on-

ze koren zorgen voor de zang.

De beheercommissie nodigt u uit om samen
met ons dit te vieren. Na de viering is er ge-
legenheid om een kopje koffie te drinken en
gezellig samen te zijn met uw mede geloofs-
genoten.

Graag tot ziens op 23 september.

De beheercommissie van de Mattheuslocatie

Bankje bij de kerk

Misschien heeft u het al gezien het bankje
bij de ingang van de Mariakapel. Enige tijd
geleden werd ik benaderd door Els Wantia.
De KBO, opgericht in 1952, hield op te be-
staan en zij zochten naar een besteding voor
het geld dat nog in kas was. Zij wilden we-

Correspondent
Ton Gunnewijk

Parochieavond

De beheercommissie van de H. Calixtus-

H. Maria Moeder Gods geloofsgemeenschap
organiseert samen met diaken Cor Peters en
mevr. Betsy Hummelink dinsdag 10 oktober
een parochieavond voor alle parochianen van
Groenlo in City Lido, waar om 19.30 uur de
koffie en thee klaar zal staan.

De afgelopen jaren is er in de Kerk en ook in
onze parochie veel gebeurd.

In 2018 maakte het toenmalige bestuur van
parochie St. Paulus bekend dat er kerken ge-
sloten moeten worden. Er kwam een pasto-

Correspondent
L. Schenk
harreveld@paulus-ludger.nl

Vrijwilligersmiddag
Op zondagmiddag 22 oktober vanaf 14:30
uur wordt de jaarlijkse vrijwilligersmiddag
gehouden bij Café de Boer in Harreveld. De-
ze middag wordt georganiseerd door de be-
heercommissie. Alle vrijwilligers die zich, op
welke manier dan ook, het afgelopen jaar
hebben ingezet voor de Geloofsgemeenschap
Harreveld, worden uitgenodigd voor een ge-
zellige middag met een hapje en een drank-

EIBERGEN

ten wat wij van hun idee vonden om een deel
van dit geld te besteden aan een bankje bij

onze kerk. De beheercommissie vond dit een
goed idee en gaf toestemming om een bank-
je te plaatsen. Het bankje staat er al even en
zaterdag 26 augustus hebben wij het offici-
eel in gebruik genomen, zie foto. Komt u bij
de kerk en wilt u een moment van rust dan

GROENLO

rale en bestuurlijke samenwerking van de St.
Ludger Parochie die per 1-1-2021 werd om-
gezet in een fusie tot Parochie HH. Paulus
en Ludger, met 16 geloofsgemeenschappen.
Daarbij is de Calixtus basiliek in Groenlo door
de aartsbisschop van Utrecht aangewezen
als "Eucharistisch centrum"”, dat betekent de
parochiekerk van de nieuwe parochie, waar
in elke geval op zondag Eucharistie gevierd
wordt. De centrale plek voor de toekomst,
nu van de 16 kerken er in elk geval 10 gaan
sluiten.

Dat is een grote verandering, niet alleen voor
de geloofsgemeenschappen die verder moe-
ten zonder eigen kerkgebouw, maar ook voor
de 6 gemeenschappen waarvan de kerk, voor-

HARREVELD

je. Wel graag even aanmelden voor 12 okt.
op harreveld@paulus-ludger.nl .In de volgen-
de uitgave van “de Verbinding” vindt u een
verslag van deze middag.
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kan ik u aanraden om op dit bankje plaatst
te nemen en te genieten van de omgeving.
Vergeet niet om de tekst op de leuning, "Tus-
sen het volhouden door mag je best even uit-
rusten', te lezen.
Namens de beheercommissie
Wilhelmien Fels de Vrught

alsnog, open blijft. De basiliek in Groenlo
neemt daarbij een bijzondere positie in. Te-
gelijk geldt voor alle 16 geloofsgemeenschap-
pen: "Hoe geven we lokaal vorm en inhoud
aan ons geloven?"

Hoe bouwen we samen aan een vitale ge-
loofsgemeenschap in Groenlo?

Over deze ontwikkelingen en toekomstvra-
gen, en over uw vragen, willen we graag met
u in gesprek.

Uw aanmelding graag voor 3 oktober via e-
mail: groenlo@paulus-ludger.nl
We rekenen op u komst!

Uitje Zonnebloem

De Zonnebloem Harreveld organiseert re-
gelmatig activiteiten voor haar deelnemers,
voor wie het niet altijd vanzelfsprekend is
om op pad te gaan. Op 4 juli organiseerde
onze afdeling een huifkartocht. Een huifkar
met tractor van het bedrijf van Hans Eelink
uit het Woold.

Om even voor 11.00 uur kwam Hans voor-
rijden op het kerkplein in Harreveld, waar
zo'n 30 deelnemers en vrijwilligers zich ver-
zameld hadden. ledereen kon gemakkelijk in
de huifkar instappen, omdat er een lift aan-
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't Grachthuys te Bredevoort

wezig was. Na vele dagen met warm zonnig
weer was het deze dag wat frisser, maar in
de huifkar was het lekker warm en 's middags
liet de zon zich ook nog zien. Vanuit Harre-
veld ging de tocht door het Aaltense Goor,
Barlo en het Kloosterbos naar Bredevoort.
De lekkere lunch bij ‘t Grachthuys aan de
Kruittorenstraat liet men zich goed smaken.
Bij het vertrek vertelde Hans Eelink over de
betekenis van de kruittoren voor Bredevoort.
De tocht ging verder door de mooie omge-
ving van Miste en de Haart.

Tijdens de tocht werd gezellig gepraat en ge-
lachen. Willemien Wolters zorgde voor extra
gezelligheid door op haar accordeon beken-

Correspondent
Vincent Stapelbroek

Bid- en dankdag

Op zondag 1 oktober houden we een oogst-
en dankviering. Op deze dag willen we onze
dank uitspreken voor al het gewas en voor
de oogst van deze herfst. Bovendien staan
we stil bij al het goeds dat we ervaren: geen
honger, geen oorlog en geen vluchteling zijn.
We leven in een vrij en veilig land. Er is hier
vrede. Daar mogen we ons bewust van zijn
en onze dankbaarheid over uitspreken. De
Eucharistie zal op deze dag dan ook in het
teken staan van dankbaarheid.

De viering is om 11:00 uur in de H. Bonifa-
tiuskerk van Lichtenvoorde. In deze viering
bidden we ook voor onze medemensen voor
wie gezond voedsel of een compleet dage-
lijks menu minder vanzelfsprekend is. Ook in
onze nabije omgeving zijn er mensen die het
met veel minder moeten doen en aangewe-
zen zijn op hulp van de Voedselbank. Om hen
te helpen willen we u vragen om houdbare
levensmiddelen mee te brengen naar de vie-
ring.

De Lichtkringen

Van september t/m juni is er maandelijks een
Lichtkring in de Bonifatiuskerk. Een Licht-
kring is een oecumenische viering voor de
bewoners van Careaz en hun mantelzorgers.
Het gaat om vieringen voor en met mensen
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de liedjes te spelen, waar enthousiast
bij meegezongen werd. Was de tocht
voor de één het kijken naar de mooie
natuur, tuinen en huizen, een ander
keek hoe de rogge en de mais er bij
stond. Zo genoot een ieder op zijn ei-
gen manier.Bij ijsboerderij ‘t Olde Pie
tenpol werd gestopt voor een heerlijk
boerenijsje.

Na deze stop ging de tocht verder
over de landelijke wegen van de
Haart, Bredevoort, Barlo en Dale om
via de Radstake weer naar Harreveld
terug te keren. -
Het uitje werd afgesloten met koffie =
of thee en heerlijk appelgebak op het |
terras van café de Boer, waar het
weer gezellig zitten was. Daar werden [
ook meteen de eerste positieve reac-
ties gehoord van de deelnemers. Een
uitje zoals dit is zeker voor herhaling vatbaar.

Terras De Boe_r Harreveld .

naast het bovenstaande ook de taak op zich
genomen om de zieken en alleenstaanden te
bezoeken, wij als geloofsgemeenschap Pau-
lus Ludger Harreveld willen de Zonnebloem
hiervoor hartelijk bedanken.
Beheercommissie Harreveld.

José lJzereef
Zonnebloem afd. Harreveld.

De Zonnebloem afdeling Harreveld heeft
LICHTENVOORDE

met dementie. Ook andere belangstellenden
zijn van harte welkom bij deze vieringen. De
vieringen worden verzorgd door Brigitte Ca-
minada, de geestelijk verzorger van Careaz

m.m.v. vrijwilligers van Careaz en de parochie.
Op 19 oktober zal de Werelddierendag cen-
traal staan tijdens de dienst. De viering op

16 november zal in het teken staan van ‘her-
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worden uitgevoerd. Voorganger tijdens de-
ze dienst is pastoor J. Baneke. De aanvang
van deze dienst is, net als anders, om 11:00
uur.

Als u van gregoriaanse zang houdt, laat de-
ze kans dan niet aan u voorbij gaan.
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Correspondent
Sjaak Ots

Mededelingen

Elke woensdag morgen vanaf 9.30 uur t/m
11.00 uur is de kerk open om een kaarsje op
te steken of voor een persoonlijk gebed. Het
secretariaat is dan ook geopend en in de gro-
te zaal of op het secretariaat is ook plaats
om een kop koffie of thee te drinken.

Voedselbank

Tevens kunt u iedere woensdag vanaf 9:30
uur tot 11:00 uur iets afgeven, hetzij voe-
dingsmiddelen of een financiéle bijdrage voor
de voedselbank.

Ouderendiensten in de grote kerk
Kerkplein 1 in Neede.

29 september 2023

Voorganger ds. Wilma Onderwaater,
organist dhr. Ab Heuvelink, met viering Hei-
lig Avondmaal.

27 oktober 2023

Voorganger mw. Joke Maclean,
organist dhr. Gerrit Ebbekink.

24 november 2023

Voorganger ds. Jet Lieftink-Buij,
organist mw. Grietje Hensens.

Correspondent
Hemmy Severt

Bezoek Zwillbrock

Op een prachtig zonnige zaterdagmiddag 27
mei verzamelden zich zo'n 20 mensen met
de fiets bij de Antonius van Padua kerk in
Vragender voor een bezoek aan de parochie-
kerk St. Franziskus in het Duitse plaatsje
Zwillbrock. Hierbij waren ook parochianen
uit Aalten, Lichtenvoorde en Eibergen aan-
wezig.

Via een mooie fietsroute langs bekende en
onbekende weggetjes kwamen we na een
uurtje fietsen aan in Duitsland. Hier ont-
moetten we de mensen die met de auto wa-
ren gekomen. Enkele vrijwilligers hadden een
paar mooie boeketjes bloemen in vazen mee-
genomen ter ere van Maria. Een bloemstuk-
je met hierin de Paaskaars werd bij het Ma-
riabeeld in de kerk neergezet.

We startten met een viering met gebeden
en de zang werd verzorgd door het koor uit
Bredevoort en omstreken.

Na de viering gaf Herr Oriens uitleg in het
Duits over de roemruchte geschiedenis van
de kerk.

Deze geschiedenis van de kerk voert terug
tot in de tijd van de Reformatie.

NEEDE

Allerzielen

Op donderdagavond 2 november, met aller-
zielen, is er om 19:00 uur een woord- en com-
munieviering: voorgangster pastoraal werk-
ster C. Roetgerink. Het is goed om in deze
viering stil te staan bij onze overleden dier-
baren.

Beheercommissie

In het overleg van 28 augustus 2023, waar-
in diaken Cor Peters namens het pastorale
team aanwezig was, is gesproken over hoe
we in het noordelijk deel van de parochie
verder moeten gaan na de beslissing dat ook
Eibergen zal gaan sluiten en Neede voorals-
nog open zal blijven. Er is gesproken over de
initiatieven die er nu al zijn in Neede, maar
ook over initiatieven die de geloofsgemeen-
schap in Neede, en ook in Berkelland, zou-
den kunnen versterken.

De beheercommissie Neede zal contact op-
nemen met vertegenwoordigers van Rekken,
Rietmolen en Eibergen. De bedoeling is om
de samenwerking in Paulus Noord nieuw le-
ven in te blazen. Tevens is er gesproken over
hetgeen het pastorale team in de komende
jaren voor ons kan betekenen.

VRAGENDER

In het verleden was de kerk een toevluchts-
oord voor vele gelovigen die het katholieke
geloof niet mochten belijden.

In tegenstelling tot vele kerken in de directe
omgeving van Zwillbrock, werd de St. Fran-
ziskus tijdens de tweede wereldoorlog ge-
spaard.

Als gevolg daarvan is de kerk met gehele ba-
rokke inrichting in zijn originele staat enig in
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Vrijwilligers gezocht
Nu de Caeciliakerk in Neede vooralsnog open
blijft, de huidige vrijwilligers ook al een jaar-
tje ouder worden, zijn we op zoek naar extra
vrijwilligers. Op velerlei wijze kun je het vrij-
willigersteam versterken. Te denken valt aan
onderhoud van de gebouwen, tuin en het
kerkhof. Of het bezoeken van zieken of men-
sen die eenzaam zijn. Het versterken van de
werkgroep vieringen, het koor, de schoon-
maakploeg, rondbrengen van het blad de Ver-
binding, de beheercommissie. Ook goede
ideeén, die de geloofsgemeenschap ten goe-
de komen, laat ze horen. Misschien ben je
geinteresseerd in bijbelstudie, gespreksavon-
den. Laat het weten.

zijn soort voor het gehele Minsterland. De
altaren en beelden zijn allen vervaardigd uit
eikenhout.

De kerk speelt voor velen in het dagelijks le-
ven nog steeds een belangrijke rol. ledere
zondag is er een eucharistieviering en er vin-
den diverse activiteiten plaats, zoals concer-
ten. De kerk is altijd open om binnen te lo-
pen voor een moment van bezinning of een
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kaarsje op te steken.

Na afloop bespeelde Herr Oriens ook nog
even het prachtige orgel.

We hebben nog even nagepraat bij restau-
rant Kloppendiek aan de overkant onder het
genot van een kopje koffie en thee met voor
de liefhebbers een heerlijk stuk gebak.

Alle medewerkers van de kerk in Zwillbrock,
vrijwilligers en deelnemers bedankt voor jul-
lie deelname, het was een zeer geslaagde
middag.

We nodigen iedereen van harte uit bij een
volgende activiteit in onze geloofsgemeen-
schap, dus graag tot ziens.

Correspondent
Wilhelmien Wolters

Bedankje

Tijdens de vieringen wordt de zang verzorgd
door onze koren. Het geeft zeker een meer-
waarde. Het herenkoor zingt zelfs 2 x per
maand en als er een uitvaartviering of huwe-
lijksviering is staan ze er ook. Wij als paro-
chianen mogen hun maar ook zeker Caisa,
die ook elders vieringen verzorgen daar dank-
baar voor zijn dat ze dit doen. Hopelijk blij-
ven beide koren nog heel lang de vieringen
verzorgen met hun mooie zang.

Voedselbank

In de maand oktober vragen we broodbe-
leg, jam, hagelslag, pindakaas chocolade pas-
ta In de maand november blikgroente en
fruit.in de maand december vragen we van
u ragout, vis. Wij danken u voor uw gaven.

Ziekenzalving

Op zondag 19 november om 10:00 uur is er
een Eucharistieviering waarin als u dat wilt
het Sacrament der zieken kunt ontvangen.
Pastoor de Jong en Diaken Peters verzorgen
deze viering.. In deze viering vragen we kracht
en bemoediging voor de zieke en ouder wor-
dende mens. Het is ook een sacrament van
vertrouwen en dat God altijd zijn bescher-
mende hand boven ons zal houden. U kunt
u opgeven via het secretariaat van onze pa-
rochie winterswijk@paulus-ludger.nl of via
de telefoon nummer 512158. Als u het sa-
crament niet wilt ontvangen bent u ook ui-
teraard van harte welkom om dit mee te vie-
ren.

Godsontmoeting

God ontmoeten in deze wereld is niet zo van
zelfsprekend. Wij zien meer zijn afwezigheid
dan zijn aanwezigheid. In de bijbel staat de
top van de berg voor Gods aanwezigheid.
God is daar waar de aarde de hemel raakt.
Mozes sprak met God van aanschijn tot aan-
schijn boven op de berg Sinai. Elia vluchtte

Allerzielen

Dit jaar vieren we allerzielen op zondag 5 no-
vember. Op deze dag gedenken we onze dier-
bare overledenen en speciaal hen, die het af-
gelopen jaar in onze geloofsgemeenschap
zijn gestorven. We noemen hun naam: Ma-
rietje Berendsen-Kersten, Herman Wassink,
Lies Betting- Klomberg, Harry Lageschaar,
Marietjes Strank-Tanck en Thea Groot Ze-
vert-van der Pennen en bidden om troost en
kracht voor familie en naasten van de over-
ledenen.

U kunt een intentie opgeven als u de naam

WINTERSWIIJK

naar de Horeb om bij God zijn nood te kla-
gen. Op de Taboir wil Petrus 3 tenten bou-
wen omdat het goed is bij God te zijn. Za-
cheus kruipt in een boom om God te zien in
Jezus. Paulus wil God ontlopen, viel van zijn
paard en kwam toen God onverwachts te-
gen. Waarom ontmoeten wij hem niet? Om-
dat we ons niet durven overgeven, ons toe-
vertrouwen God is niet te bereiken maar te
ervaren. Ontmoeten is tap zetten en je wa-
re gezicht te tonen en je angst en onzeker-
heid op zij schuiven, je vertrouwen schen-
ken en je geborgen weten. Ontmoeten is
zekerheid geven en niet op alle vragen ant-
woord te geven en te krijgen. Ontmoeten is
nooit moeten. Het is aanvoelen. luisteren en
stil worden. Je moet voortaan je kleinheid,
je onmacht niet meer te verbergen, je hoeft
ze niet meer alleen te dragen, er is iemand
bij wie je altijd terecht kunt. lemands naam
die betekend IK zal er voor je zijn.

Gezinnen op vakantie

In samenwerking met de Rotary Clubs Win-
terswijk en Oost Achterhoek en met cam-
pings uit Winterswijk en een camping uit
Groenlo, heeft de Stichting Sociaal Steun-
punt Winterswijk (SSSW) deze zomer maar
liefst 25 gezinnen een vakantie kunnen aan-
bieden op een camping.

leder jaar reserveert de stichting gelden om
in de zomervakantie 18 gezinnen een week
lang een vakantie aan te bieden op een Win-
terswijkse camping. Dankzij de prettige sa-
menwerking met en de financiéle bijdrage
van de Rotary Clubs kon de stichting dit jaar
zelfs 25 gezinnen plaatsen op de campings
‘Capfun’, ‘Het Winkel, ‘De Italiaanse Meren),
‘De Twee Bruggen', ‘Vreehorst’ en de Groen-
lose camping ‘Marveld’. Mede dankzij de
sponsoring van supermarkt ‘Jeroen Bruggers’
kregen de gezinnen bij aankomst ook nog
een uitgebreid verrassingspakket om tijdens
de vakantieweek ook van chips en andere
lekkere dingen te kunnen genieten.

De reacties waren weer hartverwarmend:
“Het leukste vind ik zelfs, dat mijn dochter-
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van uw dierbare overledene genoemd wilt
hebben in deze viering. Dit kan via de mail:
Vragender@paulus-ludger.nl of telefonisch
0544-373203 (na 6 uur graag). De kosten
hiervoor zijn € 10,00.

De viering begint om 10:00 uur op het kerkhof.
Na afloop is er gelegenheid voor een kopje
koffie of thee in cafe Overkamp en om sa-
men nog even na te praten.

U bent van harte uitgenodigd voor deze vie-
ring.

Beheercommissie en pastoraatsgroep van de
geloofsgemeenschap Sint Antonius van Padua.

tje nu ook op de eerste schooldag over een
‘echte’ vakantie kan vertellen” vertelde een
blije moeder.

De stichting is vooral bekend als organisator
van het Winterswijkse uitgiftepunt van de
Voedselbank Oost-Achterhoek. Zij organi-
seert en faciliteert dit uitgiftepunt en bekom-
mert zich om de vele vrijwilligers.

Maar de stichting doet veel meer. Zij biedt
zowel materiéle als immaterié€le hulp aan
mensen in (financiéle) nood.

“Onze stichting helpt Winterswijkers die in
een acute financiéle noodsituatie zijn geko-
men, ongeacht hun levens- of geloofsover-
tuiging. Voor ons telt iedereen mee en ieder-
een heeft recht op een waardige plek in onze
samenleving.”

Daartoe organiseert de stichting iedere vrij-
dagmiddag een zgn. ‘spreekuur’ van 14:00
tot 16:00 uur bij Den Angang, Markt 46 te
Winterswijk. Daar is iedereen welkom met
zijn of haar vragen. Een afspraak vooraf is
niet noodzakelijk. Het Sociaal Steunpunt is
ook dagelijks telefonisch bereikbaar op 06-
23500818.

Naast de voedseltas van de Voedselbank
Oost Achterhoek ontvangen de cliénten ook
de nodige extra’s rechtstreeks van de stich-
ting SSSW.

“Hierbij kan gedacht worden aan entreekaar-
ten voor kinderactiviteiten in de vakantie,
aan Sinterklaascadeaus of aan andere ex-
traatjes. Tenslotte bieden wij mensen, die
niet op vakantie kunnen, een week vakantie
aan op een plaatselijke camping.”

Natuurlijk kan SSSW deze activiteiten alleen
ontplooien dankzij diverse financiéle giften.
Heel belangrijk zijn daarbij de structurele
jaarlijkse giften van de katholieke Caritas en
van de Diakonie van de Protestantse Ge-

Sociaal Steunpunt
Winterswijk
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meente Winterswijk. Maar ook diverse inci-
dentele giften van zowel bedrijven, organi-
saties als particulieren maken het mogelijk
dat de stichting veel mensen in nood kan
helpen.

Mocht u na het lezen van deze bijdrage de
stichting financieel willen steunen, dan kunt
u natuurlijk een bijdrage storten op de bank-
rekening: NLO3 RABO 0141334142 t.n.v.
Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk. Uw
gift wordt zeer gewaardeerd en goed besteed.
NB. SSSW is een ‘ANBI’-stichting, dat wil zeg-
gen dat giften aftrekbaar zijn bij de belastin-
gen.

Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk,
Tel.: 06 235 008 18.

E-mail: info@sociaalsteunpuntwinterswijk.nl
Website: www.sociaalsteunpuntwinterswijk.nl

Whemer Hof

Whemer Hof aan de Ratumsestraat 20-22 is
een ontmoetingsplek voor alle senioren uit
Winterswijk. Vanaf februari van dit jaar heb-
ben ouderen vanaf 55 jaar de mogelijkheid
om 7 dagen per week van 10:00 uur tot 17:00
uur gebruik te maken van de mogelijkheid
tot het ontmoeten van leeftijdsgenoten. Whe-
mer Hof is daarvoor leuk ingericht en het be-
stuur van Stichting Ontmoetingscentrum Se-
nioren Winterswijk (SOSW) is verantwoordelijk
voor de exploitatie. De gemeente Winters-
wijk heeft zich verbonden aan dit initiatief

Correspondenten
Anneke Kouijzer en Jos Lageschaar
ludgerzieuwent@gmail.com

Troubadours in de kerk

Misschien of waarschijnlijk ken je het woord
Troubadours. In de Middeleeuwen een be-
grip: rondtrekkende zangers, die mensen bij
elkaar brachten met hun ‘levensliederen en
verhalen’. Sinds een paar jaar kent Omroep
Gelderland een gelijknamig programma. Hier-
in gaat muzikant en presentator Christon
Kloosterboer een dag op pad met bekende
Gelderse collega-artiesten, de hedendaagse
troubadours uit onze provincie.

Op woensdag 21 juni, praatten ze met Ernst
Daniél over de Beatmis en zijn rol in ‘De No-

Notenkrakers in Parochiehuis
foto: © Marijn Smulders.

door de eerste jaren de huur te
betalen. Ongetwijfeld kent u de
moeilijke start, van dit initiatief, in
't Gasthuus aan de Misterstraat.
We zouden op 1 april 2020 open
gaan maar door de eerste lock-
down rond de coronapandemie
werd dit 1 september. Na de der-
de lockdown werd ons begin
2022 de deur gewezen en ston-
den wij met al onze spullen op straat. Door
een positieve opstelling van het gemeente
bestuur van Winterswijk hebben we nu de
ruimte die we voor ogen hadden toen het
initiatief ontstond. Op een geweldige plek in
het centrum van Winterwijk. We hopen dat
u als lezer van “De Verbinding” de nieuws-
brief van de parochie HH Paulus en Ludger
eens bij ons binnen komt kijken en misschien
wilt u wel deelnemen aan activiteiten. De
KBO en PCOB houden op de maandagmid-
dag en woensdagmiddag van 14:00 uur tot
17:00 uur haar activiteiten zoals
kaarten, gezelschapspelen rum-
mikub, maar ook biljarten is mo-
gelijk. U bent natuurlijk ook op
andere momenten van harte wel-
kom en u hoeft geen lid te zijn ##
van een ouderenbond, maar dat 4
mag natuurlijk wel. Heeft u be-
paalde vaardigheden of een leuke
hobby en u wilt deze overdragen
op anderen dan is de Whemer

ZIEUWENT

tenkrakers’. Christon zong met hem in de

H. Werenfriduskerk én Ernst Daniél werd
verrast door een optreden van een deel van
de oude ‘Notenkrakers’, in hun oude repeti-
tieruimte: Het Parochiehuis.

Op https:/www.gld.nl/troubadours is de se-
rie van vorig jaar terug te zien, met onder an-
dere Ronnie Tober, Ellen ten Damme en Jo-
ris Linssen. De nieuwe reeks van ‘De Trou-

de Verbinding /26

Hof hiervoor zeer geschikt, kom eens praten
en help mee om onze doelstelling: “Een ont-
moetingscentrum van ouderen door oude-
ren”, waar te maken!

Whemer Hof draait geheel op vrijwilligers,
per dagdeel zijn twee vrijwilligers in de func-
tie van gastvrouw of gastheer actief om u te
ontvangen, wegwijs te maken en van een
drankje te voorzien. Mocht u iets voelen voor
een dergelijke functie neem dan contact op
met Anton Reuvekamp tel. 06-2911 0282

Ernst Daniél Smid en Christon Kloosterboer in de
H. Werenfriduskerk, foto: © Marijn Smulders.
badours’ start op zondag 29 oktober. ledere
zondag is er een nieuwe aflevering, dit jaar
met 4 artiesten uit Gelderland en 4 arties-
ten uit Brabant. De precieze datum van uit-
zending met Ernst Daniél Smid is bij het ver-
schijnen van dit blad nog niet bekend.
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Uit de oude doos...

Een beeld van vroeger, deze zwart-witfoto
uit de jaren 50; Pastoor Bergervoet had
Zieuwent als parochie.

Jan Nijenhuis zit bij zijn moeder en zij heeft
nog een foto van bedevaart naar Kevelaer
uit de oude doos. Zijn oma staat er nog op,
aan de rechterkant, met de ketting om. Ze is
ook de oma van Anton Storteler. Zij is
‘Zwaogas Hanne', de tweede vrouw van Hent
Nijenhuis, zijn opa. De peettante van Jan,
Marie te Molder, staat uiterst links op de foto.
Bij het koffiedrinken na afloop van de
woensdagviering, gaat de digitale versie rond.
“Herken je deze nog?” “Weet jij wie dit ook
al weer was?” En jazeker, er komen weer
diverse namen voorbij, zoals Woltas Bernard
en Jolij. Dan hoor ik ook, dat ‘Zwaogas Hanne’
de moeder van Leo Nijenhuis is. Leo herkent
de ketting met het grote kruis dan ook direct.
(Heb ik weer iets geleerd over de met elkaar
verweven families van Zieuwent.)

Nog steeds in trek...

Jan vertelt ook over de bedevaart die hij net
dit weekend gemaakt heeft: “Wij hebben een
voorspoedige reis gehad. In Kevelaer van
10:00 tot 15:00 uur regen, zodat we de kruis-
weg in de kerk gehad hebben en niet in de
open lucht. Dat was jammer. Onderweg kwa-
men we nog een groep wandelende bede-
vaartgangers tegen, helemaal uit Stadt Lohn.
Die afstand tot Kevelaer is een behoorlijk
eind hoor”” Jan heeft nog een groepsfoto van
Jos Schut gekregen en ons doorgestuurd. Sa-
men op de fiets naar Kevelaer, langzamer-
hand een traditie.

‘Pelgrimstocht in Achterhoek’

Ook dat is niet zo'n vreemde gedachte. In de nieuwste uitgave van
‘Naober’, een tijdschrift waarin veel moois uit de oostelijke provin-
cies beschreven wordt, staat een prachtig artikel. Hierin beschrijft
Margreet Botter, Naober-redacteur, hoe ze de route “Langs kerken,
kruisen en kapelletjes” als pelgrim ervaren heeft.

De route is relatief gezien jong, hij werd pas in 2020 geopend. De
tocht begint en eindigt bij onze H. Werenfriduskerk en voert de fiet-
ser/wandelaar over kerkepaden en landweggetjes, langs religieus
erfgoed in en rondom Zieuwent. Vele monumenten zijn na WO Il uit
dankbaarheid door onderduikers opgericht.

Aan de Rouwhorsterdijk zorgt de tekst bij de ‘Groene Kathedraal’ bij
Margreet voor ontroering:

“Hier mogen mensen samenkomen en geloven in natuurlijke groei. Kom
binnen en blijf toch buiten. Hoor de stilte in het fluisterend blad. Wees
kwetsbaar en toch beschermd.” (tekst: Maddie Hulshof)

Zeker de moeite van het lezen waard, deze mooie Naober-reporta-
ge van ‘een vreemdeling in de Achterhoek’.
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Missionaire Kerk
Een nieuw tijdperk

In het verleden functioneerde de parochie in een overwegend chris-
telijke cultuur, waar men vanzelfsprekend in deze Kerk opgroeide.
In de afgelopen decennia is de wereld echter grondig veranderd. Voor
de Kerk breekt nu een nieuw tijdperk aan.

Een missionaire paro-
chie herontdekt

haar oorspronkelijke
opdracht, die elke ge-
doopte van Jezus ont-
vangt, om de Blijde
Boodschap te verkon-
digen aan wie Hem nog
niet kennen. Alle gelo-
vigen dragen hier ac-
tief toe bij, elk volgens de eigen roeping, gaven en charisma’s. Ver-
trouwend op de hulp van de heilige Geest, worden ze

‘missionaire’ leerlingen die hun leven lang blijven groeien in geloof
en dienstbaarheid. Ze nodigen anderen uit naar een verwelkomen-
de gemeenschap, opdat ook zij Jezus persoonlijk kunnen ontmoeten.
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PAROCHIE

Wat is Alpha?

Alpha is een hulpmiddel voor
de lokale kerk om samen met
anderen over het christelijk ge-
loof in gesprek te gaan. De cur-
sus is overal ter wereld hetzelf-
de en wordt gegeven in alle
denominaties van de kerk. We-
reldwijd hebben miljoenen men-
sen Alpha gevolgd. De cursus
wordt in meer dan honderd lan-
den en talen gegeven.
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"Ga en maak alle volkeren tot mijn leerling" (Mt 28,19)

Alpha bestaat om onze kerk te dienen in haar missie om mensen te
helpen Jezus te leren kennen en een relatie met Hem te ontwikkelen.
En we zien dat het werkt! Alpha is een plek waar mensen vrijblijvend
kunnen ontdekken over het christelijk geloof. Zo blijkt dat 92% van
de deelnemers op Alpha een positieve invloed ervaart op hun leven
en geloof. Een groot deel van de mensen die naar Alpha komen twij-
felen over het geloof. Uit onderzoek bleek dat ruim de helft van de-
ze deelnemers Gods liefde heeft ervaren op Alpha. Een van de be-
langrijkste waarden van Alpha is eenheid.

Alpha in Winterswijk
In de geloofsgemeenschap van Winterswijk is er al enkele jaren een
groep parochianen met elkaar in gesprek om te bouwen aan een vi-
tale lokale gemeenschap. Missionaire zijn is een van de thema'’s die
besproken is. Hoe kunnen we open zijn, contact maken en met men-
sen in gesprek komen over ons geloof? Alpha kan daarbij helpen.
Pastor Paulus Tilma van de Parochie Maria Laetitia (Doetinchem-
Ulft) heeft de groep vertelt over zijn ervaring met het opzetten en
houden van een Alpha cursus. De vrijwilligers zijn enthousiast ge-
worden en bereiden zich nu voor om zelf een cursus op te zetten.
Het streven is om op dinsdag 16 januari 2024 te starten met de Alp-
ha Cursus. We houden u op de hoogte.
Op de website www. Alphanederland.org vindt u meer informatie
over de cursus. Ook kunt u contact opnemen met Els Tolsma-Hop-
mans (els.tolsma.hopmans@gmail.com) van de werkgroep lokaal ge-
loven in Winterswijk.

Diaken Cor Peters

Katholieke Jongeren Dag

De Wereld Jongeren Dagen zijn voorbij

Maar ook de landelijke Katholieke Jongerendag is inmiddels (na
9% jaar afwezigheid) gepland: op zaterdag 4 november in Veen-
endaal. Het thema is ‘Welkom thuis’ omdat de Kerk een thuis wil
zijn voor tieners en jongeren.

De uitnodiging is voor jongeren van 16 t/m 30 jaar, maar 12 t/m
15-jarigen mogen ook komen, maar mét begeleiding.

Bij meerdere belangstelling in onze parochie kunnen we samen
reizen.

De dag heeft een heel afwisselend programma.

Samen de Mis vieren, Aanbidding en muziek, nationale en inter-
nationale sprekers, workshops en tot slot een gave artiest. Ont-
moeting en ontspanning ... met God en elkaar.

Déen!

Je kunt je opgeven via het parochiesecretariaat in Groenlo.

T: 0544-464663

Email: secretariaat@paulus-ludger.nl

Vermeld je telefoonnummer, naam en email zodat we contact
met je kunnen opnemen.

WEKOM THOIS
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Eén viering op Allerheiligen

In het eucharistisch centrum, de H. Calix-
tusbasiliek in Groenlo, is de plechtige eu-
charistieviering op het Hoogfeest van Aller-
heiligen op woensdag 1 november, aanvang
19.00 uur. Dit is een gezamenlijke viering
voor alle geloofsgemeenschappen.

Op 1 november gedenken we alle heilige
mensen, bekend geworden of onbekend ge-
bleven, die véér ons geleefd hebben. Men-
sen die ons heilig zijn. De Schrift noemt hen:
een grote menigte, die niemand tellen kan,
de zachtmoedigen, de barmhartigen en zui-
veren van hart. Zij hebben door hun leven
Gods liefde laten zien en hun voorbeeld door-
gegeven, maar ze hadden ook hun eigen per-

soonlijkheid en roeping. Gods liefde is niet §
beperkt tot één beeld. De vele verschillen
de heiligen tonen de rijkdom ervan. We
vragen hen om voor ons te bidden, omdat |
ze zo dicht bij God zijn in de hemel.
We doen dit daags voor de gedachtenis van §
Allerzielen.

Pastoor H.A.M. de Jong

Bron wikipedia

Langzaam verdween de zon

Gedachten over Allerheiligen en Allerzielen

Donkere wolken pakken zich samen aan de
hemel. Langzaam verdween de zon ... Dat
gebeurde letterlijk terwijl ik deze column
schreef na een veel te warme juli maand.
Donkere wolken, herfstluchten, midden in
de zomer. Het kan letterlijk en figuurlijk ge-
beuren in ons leven. Die zomaar opkomen-
de onverwachte windstoot die je omver duwt.
Een ernstige ziekte, de dood, angst, oorlog,
verdriet, ...

Allerzielen, 2 november komt na Allerheili-
gen op 1 november. Juist in deze volgorde
om ons te bemoedigen.

Het wordt herfst ... en God heeft iets met
wolken. Steeds als we in de Bijbel wolken te-
genkomen, raakt een stukje hemel de aarde.
Bij het volk Israél reist God bijvoorbeeld mee
in een wolkkolom. En later, bij Jezus’ hemel-
vaart, was er ook een wolk.

Maar altijd was die wolk een soort grens. God
was aan de ene kant van de wolk en wij aan
de andere kant. We konden Hem nooit van
aangezicht tot aangezicht zien. Er zat (of
kwam) altijd zoiets als een wolk die schei-
ding maakte.

Donkere wolken in je leven kunnen ook voe-
len als een scheiding tussen God en jou. Je
weet wel dat Hij er is, maar er zit altijd die
donkere wolk tussen Hem en jou waardoor
de hemel gesloten lijkt.

Naar boven kijken lukt niet. Want het enige
wat je dan ziet, zijn die wolken.

Wist u dat ‘Nooit meer wolken’ - de
laatste woorden van koning David
zijn geweest?

Ooit heeft iemand me eens een mooie Bij-
beltekst gestuurd: een tekst die kan troosten.
Deze tekst vertelt ons dat de laatste woor-
den van koning David waren: ‘nooit meer
wolken'’. David zegt ons er komt lemand die
alle wolken weg zal nemen!

Wij weten nu dat David het over Jezus had.
Jezus is als een morgen zonder wolken. Want
als Hij komt, scheurt de hemel open en daalt
God zelf neer, dwars door de donkere wol-
ken heen.

Als Hij komt, is er geen scheiding meer tus-
sen God en de mensen. Want Hijzelf zal de
verbinding zijn tussen de hemel en de aar-
de. Bij Hem is alles goed. Het is zoals het is
en nooit meer zoals het was.

Hier is geen pijn en geen verdriet
Hier is geen angst of eenzaamheid
Hier is geen lijden en geen dood
Hier is geen rouw of hongersnood
Hier is geen plaats voor duisternis
Bij Hem is licht dat eeuwig is

Houd vol.

Wij verwachten Jezus terug op de wolken.
Tot die tijd moeten we het weer in de gaten
houden, zegt Jezus. Hef je hoofd omhoog.
Zie je dat donkere wolken zich samenpakken
boven de wereld en boven je hoofd? Houd
vol! Want dat betekent dat je verlossing na-

bij is. Een vrouw moet eerst weeén krijgen
voor ze kan baren en zo moeten de wolken
eerst samenpakken, voordat Jezus er door-
heen kan breken.

Maar ooit komt die morgen zonder wolken.
Ooit zal alles volmaakt zijn. Want Hij zal bij
ons wonen en onze God zijn, en wij zullen
Hem tot een volk zijn. Hij is de eeuwige wolk
die zegt: Ik ben erbij. Ik wil je overschadu-
wen. lk sta boven alles. Bij Mij ben je veilig.

En ondertussen leven we.
En mogen geloven, vertrouwen en hopen op
begeleiding en liefde van ‘boven de wolken’.

Herken je dit lied uit 19762

Niets nieuws onder de zon?

Opnieuw heel actueel en hoog in de strea-
mingslijst van Spotify.

Ik weet nu
Dat er een engelbewaarder bestaat el
Je kunt haar niet zien '
Als ze zachtjes tegen je praat

Ik weet nu ook

Dat zo'n engelbewaarder op je let
Ik kan het weten

Ik ben er zelf eens door gered.

Populaire stream op Spotify 2023 e
Marco Schuitmaker, originele versie
door Wilma in 1976
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Betting Wonen BV

Prins Mauritsstraat 13-15
7126 AC Bredevoort
Telefoon: (0543) 45 15 67
info@bettingbredevoort.nl

Openingstijden:

maandag: Gesloten
dinsdag-donderdag: 9.30 - 17.30 uur
vrijdag: 9.30 - 21.00 vur
zaterdag: 9.30 - 17.00 uur
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Het kleurrijke verhaal van Jozef

Zo luidt de titel van de nieuwe serie avon-
den “Moderne kunst & spiritualiteit".

De vertelling van de lievelingszoon van Ja-
cob raakt aan veel actuele thema’s: droom
en werkelijkheid, ondergang en verheffing,
dodelijke jaloezie, in de put geworpen en

als slaaf verkocht, mateloos verdriet, in den
vreemde, verleiding en weerstand, hongers-
nood en wijs beleid, de weg van verzoening,
onderlinge verhoudingen verschuiven.... Je
kunt het ook de weg noemen van de ver-

wende dromer tot onderkoning van Egyp-
te en herder van Israél.

Elke bijeenkomst opent met kijken naar
beeldende kunst, om met het innerlijk oog
meditatief op het spoor te komen van ie-
ders ziel en leven.... We wisselen uit wat we
zien en beleven.

Na de pauze luisteren we naar een fragment
uit de novelle van Jozef en bespreken we
wat de tekst oproept. Pastoraal werkster
Roetgerink zal telkens achtergrond geven

bij de vertelling.

Omdat de verhalen te lang zijn om tijdens
de bijeenkomst in zijn geheel te lezen, wordt
verondersteld dat de deelnemers thuis enig
leeswerk verrichten.

De serie bestaat uit zeven bijeenkomsten
op donderdagavond (19.30 uur - 22.00 uur):
19 oktober - 16 november - 14 december
- 25 januari - 22 februari - 21 maart - 25
april; de eerste 2 avonden vinden plaats in
het Los Hoes (rechts naast de kerk), Rek-
kenseweg 40, in Rekken; vanaf 14 decem-
ber in het Achterhuis, Borculoseweg 43, in
Neede.

De kosten voor deze zeven avonden bedra-
gen € 40.

U moet zich hiervoor uiterlijk donderdag
5 oktober aanmelden bij Peter Miiller

T: 0544 463045

E: pjamueller@gmail.com).

& afb.: Ceseli Josephus Jitta
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GUV uitvaartzorg

Persoonlijk, betrokken en dichtbif

Waarom GUV Uitvaartzorg?

+ Eén vertrouwd aanspreekpunt

+ Alle tijd en oprechte aandacht voor u

* Ook als u elders verzekerd bent, GUV kan altijd
de uitvaart begeleiden. Om dat voor u mogelijk
te maken hanteert GUV speciale tarieven!

S YA

sl eovs
0800 - 0809 (24/7 én gratis) www.guv.nl

Helse liefde

De commissie Ontmoeting & Inspiratie
van de parochie HH. Paulus-Ludger en de
Commissie Inspiratie en Ontmoeting van
de PKN-gemeenten van Eibergen/Rekken
en Neede verheugen zich erop u te mo-
gen verwelkomen bij een grootse theater-
voorstelling: Helse Liefde. De voorstelling
vindt plaats op zondag 29 oktober 2023
om 15.00 uur in de Oude Mattheliiskerk,
Grotestraat 50, Eibergen; inloop v.a. 14.30
uur. De entree is zoals u van ons gewend bent gratis, na afloop wordt
u om een vrije gift verzocht.

‘Helse liefde’ is een voorstelling waarin het verhaal van de Neder-
landse bisschop Frans Schraven spil en inspiratiebron vormt. Tijdens
de Japanse bezetting van China in 1937 redde Frans Schraven het
leven van honderden vrouwen die door de Japanners als seksslavin-
nen meegenomen dreigden te worden. Frans Schraven en zijn acht
medewerkers betaalden daarvoor een gruwelijke prijs: zij werden
door de Japanners levend verbrand.

'Helse liefde' gaat over Louise, een vrouw anno nu, die door haar
man wordt mishandeld. Door de ontmoeting met een voorbijganger
in het park komt ze in aanraking met het verhaal van Frans Schra-
ven. Het is voor Louise het begin van de zoektocht naar haar eigen
innerlijke kracht en een uitweg uit haar benarde situatie.

Dit theaterspel is een project van de Mgr. Schraven Stichting (https:/
www.mgrschraven.nl/) die daarmee bredere bekendheid wil geven
aan dit opmerkelijke inspirerende
verhaal in China én wat het in onze
tijd kan betekenen. Tevens wil de
stichting aandacht vragen voor het
vraagstuk van geweld tegen vrou-
wen in onze tijd en geld verwerven
voor projecten in de strijd tegen ge-
weld tegen vrouwen.

Kom en zie! Een actueel onderwerp
dat nooit onderbelicht mag blijven.

HELSE']_IEFDE

‘“’t !
Onze betrokken medewerkers woonachtlg in uw regio.
Dag en nacht echt bereikbaar voor u!

INSPIRATIE

Fermnkie

Ook voor uw uitvaartverzekering!

Te oud om te spelen?

De commissie Ontmoeting & Inspiratie daagt u uit
deze vraag met “nee” te beantwoorden, en wel op

19.15 uur |nIoop met koffie/thee.

Hebt u zin om uw speelse kant de ruimte te geven?
Welkom! In deze workshop maken we gebruik van
(muzikale) spelvormen om in contact te komen met
onszelf en met elkaar. Daarin kan ook contact ont- Kl

staan met een andere, diepere laag van leven. Juist

in het creatieve proces, dat wat niet planmatig of doelmatig is, kun-
nen we in contact komen met de goddelijke bron, met datgene/die-
gene die ons de creativiteit geschonken heeft. Spel is doelloos en
zinvol tegelijk. Het dient geen enkel doel en toch kan het ons leven
zin en betekenis geven. En vooral geeft het veel energie en plezier.
We maken op een speelse manier kennis met elkaar en doen oefe-
ningen die ons ontvankelijk maken voor onze eigen invallen en im-
pulsen en voor de ander. We gaan onze spontane bewegingen en
geluiden verkennen. Minder denken, vooral doen. Dynamisch en ook
verstillend. Dit alles met het doel om vooral plezier te hebben. Laat
u meenemen door het spel en verlies uzelf om uzelf te (her)vinden.
Deze avond wordt geleid door Annelieke van den Bergh en Elisabeth
Wiersma. Annelieke was 15 jaar werkzaam in het Stiltehuis van de
fraters maristen in Nijmegen en werkte daarnaast lange tijd als mu-
ziektherapeute. Sinds december 2022 leeft zij een nomadisch be-
staan waarbij ze op dieren en huizen past van mensen die op reis
zijn. Deze stap zette ze om vrijer te kunnen bewegen en open te
kunnen staan voor wat er dan op haar pad komt. Annelieke houdt
van het samen spelen met ritmes op verschillende manieren. “In die
muzikale ontmoeting is de bezieling hoor- en voelbaar”.

Elisabeth Wiersma is buitenspeler van beroep. Ze werkt als groeps-
leiding op een buitenschoolse opvang in de natuur. Daarnaast bege-
leidt ze stilteweekenden en weekenden rondom aandachtig leven
bij de fraters maristen in Nijmegen. Als geestelijk begeleider voert
ze individuele gesprekken met jongvolwassenen. Ze is gefascineerd
door woordloze vormen van contact. Spelen met volwassenen vindt
ze minstens zo leuk als spelen met kinderen. “In spel en muziek zit
zoveel leven, daar word ik blij van”.
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Missionaire Parochie

Van 1 t/m 8 augustus 2023 wa-
ren de Wereldjongerendagen in
Lissabon. Een inspiratiebron voor
jongeren én ouderen om te zien
en ervaren dat Jezus de Christus
|ééft. Het enthousiasme van de
jongeren raakt en zet ons hope-
lijk allen in beweging. Om niet bang te zijn om als gedoopten in woord
en met daden te getuigen van het evangelie.

Op een vraag van jongeren aan paus Franciscus wat hij van de WJD
2023 verwacht antwoordt hij:
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MISSIE,
PAROCHIE

“Ik zou graag in Lissabon een kiem zien van de wereld van de toekomst.
Een wereld waar de liefde centraal staat.

Waar we ons zusters en broeders kunnen voelen.

We zijn in oorlog, we hebben iets anders nodig.

Een wereld die niet bang is om te getuigen van het Evangelie.

Een wereld vol vreugde, want als wij christenen niet vol vreugde zijn,
zijn we niet geloofwaardig, gelooft niemand ons”.

Zonnelied van Franciscus van Assisi

Franciscus schreef dit gebed aan het einde van zijn leven
vermoedelijk in de lente van het jaar 1225, toen hij zwaar ziek
lag in San Damiano.

Allerhoogste, almachtige, goede Heer,

van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegen.
U alleen, Allerhoogste, komen zij toe

en geen mens is waardig uw naam te noemen.

Wees geprezen, mijn Heer met al uw schepselen,
vooral door mijnheer broeder zon,

die de dag is en door wie Gij ons verlicht.

En hij is mooi en straalt met grote pracht;

van U, Allerhoogste, draagt hij het teken.

Wees geprezen, mijn Heer, door zuster maan en de sterren.

Aan de hemel hebt Gij ze gevormd, helder en kostbaar en mooi.

Wees geprezen, mijn Heer, door broeder wind
en door de lucht, bewolkt of helder, en ieder jaargetijde,
door wie Gij het leven van uw schepselen onderhoudt.

Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water,
die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis.

Wees geprezen, mijn Heer, door broeder vuur,
door wie Gij voor ons de nacht verlicht;
en hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk.

de Verbinding / 32

Een oproep aan iedere gedoopte, jong en oud, om hierover na te
denken en te bidden om de hulp en kracht van Gods Geest.
Samen op weg om te bouwen aan de Kerk van morgen in de Oost-
Achterhoek.

M Ll o A e a7 TRl Bl

Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster, moeder aarde,
die ons voedt en leidt,
en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten.

Wees geprezen, mijn Heer, door wie omwille van uw liefde
vergiffenis schenken, en ziekte en verdrukking dragen.

Gelukkig wie dat dragen in vrede,

want door U, Allerhoogste, worden zij gekroond.

Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster de lichamelijke dood,
die geen levend mens kan ontvluchten.

Wee hen die in doodzonde sterven;
gelukkig wie zij in uw allerheiligste wil vindt,
want de tweede dood zal hun geen kwaad doen.

Prijs en zegen mijn Heer,
en dank en dien Hem in grote nederigheid.



